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Mensen met huisdieren beweren soms dat hun
kat of hond hen verstaat. Het is allicht zo dat
het dier het gedrag van zijn baasje interpreteert
om te krijgen wat het wil. Echt verstaan gebeurt
op een ander niveau.

Het is typisch menselijk om zich te uiten in
woorden. Intonatie, lichaamstaal en
omstandigheden spelen ook een rol, maar
mensen communiceren met woorden.

Het is logisch dat deze woorden zo gevarieerd
zijn als alle andere dingen op aarde.
Klankverschuivingen, taalsystemen en
grammatica hebben hun invloed gehad, maar
zoals in alle andere verschijnselen is er een

Ruimte om

Telkens ik er binnen kwam,

leek het lokaal ruim en licht en warm

en dat kwam niet door de zon

die alweer het punt maakte

dat we toch echt verduisteringsgordijnen
nodig hadden als ik ooit nog eens

een filmfragment wilde laten zien.

Het was moeilijk uit te leggen wat,
maar iets aan hen zorgde ervoor
dat je er wilde blijven,

zelden had ik verschillen

zo omarmd zien worden.

Een jongen die op jongens viel,
iemand anders was al drie keer blijven zitten,

subtiel spel van organisatie en toeval. verschillen een orthodox meisje, een hoogspringster,
Taal bepaalt wat we overbrengen. Leerlingen iemand die zomer en winter sandalen droeg,
leren omgaan met zogenaamde valse vrienden een staalkaart aan huidskleuren
als ze een andere taal leren: woorden of waar Pantone jaloers op zou zijn.
uitdrukkingen die gelijken op de moedertaal, Samen spraken ze meer talen
maar een andere betekenis hebben.
dan ze vingers hadden
Zoals met zoveel andere zaken is er een e e e e
Bijbelverhaal dat daarover gaat. Het verhaal van ten te merken -
de Toren van Babel lijkt op het eerste gezicht i )
een jaloerse reactie van God. en ze spraken die met warmte en respect,
al gingen ze nooit een discussie uit de weg.
‘Als mensen een toren willen bouwen
die zo hoog is dat hij mij bedreigt, Waar je ook vandaan kwam, daar kwam je thuis,
zal Ik ze een lesje leren.’ en ze deelden hun lokaal en hun verhalen
In dit nummer leren we dat er meer in het TR AHBCEHIEEGAG CERCe st
verhaal zit dan deze interpretatie. Op die manier - I ewerusn Tussen die vier muren
leggen we de link met het onderwijs en met el izl viel de hele wereld op zijn plek:

menselijke interacties. en dat het goed was,

dat zag je niet alleen, dat voelde je.

Zo zien we dat diversiteit niet negatief is, maar
net een rijkdom in zich houdt.

Aan alles.

Luc De Coen

Ruth

Een katholieke dialoogschool geeft ruimte aan het kind en de jongere om hun eigen vorming richting te geven.

De pedagogie van de hoop die een katholieke dialoogschool beoefent, helpt kinderen en jongeren om hun richting te vinden aan
de hand van deze wegwijzers: duurzaamheid, gastvrijheid, generositeit, kwetsbaarheid en belofte, rechtvaardigheid, uniciteit in
verbondenheid, verbeelding en de eigen inspiratie van de school. Het wordt een wondere ruimte, wanneer je erin om je heen
begint te kijken met de ogen van de heilige Geest en je Hem erin werkzaam ziet.

Bij de cover: Kleur bekennen



Het verschil dat mij uit mijn comfortzone haalt,

biedt mij de kans om te groeien en te leren.

Bronnen: https://unsplash.com/license - https://vlaamsekunstcollectie.be




De mens is een cultuurwezen, zeggen
sommige filosofen. Taal is één van de
pijlers van cultuur. Nochtans, als je er
eenmaal over begint na te denken, is
taal een merkwaardig iets.
Wetenschappers leren ons dat
mondelinge taal één van de elementen
is die er voor heeft gezorgd dat de
menselijke soort kon overleven. Meer
nog, dat dankzij taal de mens een
bepalende plaats in het ecosysteem
van de aarde heeft gekregen. Dat komt
omdat mensen dankzij taal informatie
vlot en relatief nauwkeurig kunnen
doorgeven aan elkaar. Als we spreken,
veranderen we lucht in betekenisvolle
klanken. Als we zingen, gaan we die
klanken zelfs mooi - of misschien een
heel klein beetje vals - vinden. En als we
schrijven, geven we informatie niet
alleen door maar bewaren we ze ook.
Is het niet bijzonder dat we vandaag
verhalen kunnen lezen die honderden,
soms zelfs duizenden jaren geleden zijn
geschreven?

Zo'is er in de bibliotheek die we als
Bijbel kennen een oeroud verhaal over
taal. Het gaat over mensen die een
toren wilden bouwen. Je leest het in
deze Leeftocht: hoe ze samen
streefden naar een toren die tot de
hemel zou reiken, maar door God
gedwarsboomd werden. Want taal kan
verbinden maar ook scheiden. Als je
niet dezelfde taal spreekt als je
gesprekspartners begrijp je elkaar niet.
Het leidt soms tot dramatische
misverstanden, zelfs tot oorlogen.

Proviand voor onderweg, een verademing voor onderwijsmensen
Maandelijkse inspiratiebron: pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/leeftocht
Q Impressies zijn welkom op leeftocht@katholiekonderwijs.vlaanderen
| 'Y
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wordt verzocht contact op te nemen.

Lejzer Zamenhof, de bedenker van de
kunstmatige taal Esperanto, droomde
er daarom van dat alle mensen één
universele taal zouden kunnen
spreken, naast hun moedertaal. Zo
wilde hij interculturele dialoog en
uiteindelijk vrede bevorderen. Dat
ideaal delen we nog steeds, al is
Esperanto niet de weg gebleken om
het te bereiken.

Misschien is de vooronderstelling van
Zamenhof niet helemaal juist. Hij ging
er van uit dat de diversiteit aan talen in
de wereld ons parten speelde en
oorzaak was van alle conflicten. Er is
nog een ander verhaal uit die Bijbelse
bib, dat ons onder meer daarover doet
nadenken. In het Pinksterverhaal
spreken de leerlingen van Jezus plots
zoveel verschillende talen dat alle
voorbijgangers, uit welk land ze ook
komen, hen kunnen verstaan. Wat als
we diversiteit niet, of niet alleen, als
een probleem bekijken? Wat als we de
zesduizend of zevenduizend
verschillende talen - wetenschappers
zijn het niet helemaal eens over het
juiste aantal - die tot vandaag over de
hele wereld worden gesproken ook als
een deel van het geschenk mens-te-zijn
bekijken? En dan gaat het misschien
niet op de eerste plaats over de
verschillende woorden en de andere
grammaticale regels die mensen
gebruiken. Dat kunnen we
tegenwoordig met de juiste app op
onze smartphone immers wel
oplossen. Maar het gaat over de
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betekenissen die we met die woorden
en regels uitdrukken.

Het is niet helemaal zeker dat de Inuit,
de oorspronkelijke bewoners van het
Arctische gebied, meer dan honderd
woorden voor sneeuw hebben. Maar
we weten wel dat ze verschillende
soorten onderscheiden in wat voor ons
één type winterse neerslag is. Wat zegt
dat over hoe zij - en wij - de wereld
ervaren? Dat doet denken aan de
negenennegentig namen voor God in
de Islam, waarmee gelovigen proberen
de verschillende aspecten van een
ongrijpbare God te beschrijven. In de
hedendaagse joodse traditie wordt
anders omgegaan met die
ongrijpbaarheid van de goddelijke
realiteit. Het woord voor God dat in de
Tenach opgeschreven staat, wordt
nooit in klank omgezet maar
vervangen door de Heer of de Naam.
Wat zegt het over hen - en over ons -
dat mensen het onbeschrijflijke toch in
woorden, in beelden, in rituelen
proberen te vatten?

Een andere taal, een andere manier om
betekenis in de wereld te ontdekken en
uit te drukken kan ons diezelfde wereld
op een andere manier doen bekijken.
Juist omdat we niet altijd dezelfde
cultuur delen, kan de wereld voor ons
altijd nieuw zijn, vol belofte, vol
verrassing. Dankzij diversiteit kunnen
we elkaar uit onze comfortzone halen
en doen leren, doen groeien.
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Jeklas is het gezicht van God.
Neen, dat is geen ketterij.

En misschien is dat niet het eerste
waar je aan denkt

als je je leerlingen voor ogen houdt.
Maar het is toch heel logisch

en met bijna wiskundige zekerheid
af te leiden uit Bijbelse verhalen.

Het zit zo, lezen we in Genesis,

het boek over het ontstaan van al wat is,
dat de mens door God geschapen werd,
niet als het zoveelste item

op een eeuwenlange to do list,

maar als evenbeeld van God.

Maar de verhalen gaan verder,

over de tijden na die dagen in het paradijs
waarin mensen de aarde verkenden

en God hen aanspoorde overal thuis te zijn
door zesduizend talen te creéren.

Dus kunnen we besluiten

dat al die verschillen tussen mensen

niet zomaar een deel uitmaken van Gods plan
maar ook van de wijze waarop God

zichzelf herkent in het wezen

dat naar zijn evenbeeld en gelijkenis

door Hem geschapen is.

Dus die leerling die het lastig heeft

met het volgen van regels en afspraken,
samen met die leerling die zoveel vragen stelt
en die leerling die vaak de grens opzoekt

met geslaagde en andere grappen

en die leerling die je aandacht vraagt

ook als jouw brein om koffiepauze schreeuwt,
samen met al die anderen,

inclusief jijzelf en je collega’s, en ...

tonen je de sproeten en de rimpels

van wat het gezicht van God kan zijn.

KATHOLIEK
ERWUIS
.VLAANDEREN
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Wie gebruikte volgende zaken al/nog: gele briefkaart,
cassettespeler, floppy disk, BeReal, Discord, slobkousen,
Camp Snap, wegwerpcamera? Elk van deze dingen hoort bij
een bepaalde tijd, maakt deel uit van een bepaalde context.
Als je zelf niet vertrouwd bent met die context, ontsnapt de
betekenis van het woord je. Je moet dan als een
ontdekkingsreiziger op zoek naar herkenningspunten. En af
en toe misleiden die punten je een beetje.

Dat overkomt ons soms wanneer we oude verhalen lezen.
Onze leesbril is dan beslagen met het stof van eeuwenlange
interpretaties en hervertellingen. We vergeten dan dat de
stiefzussen van Assepoester in het oorspronkelijke sprookje
gruwelijk gestraft werden voor hun poging Assepoesters
plaats in te nemen. Of het valt ons niet meer op dat de rode
mantel van Roodkapje uitdrukt dat het meisje de overgang
naar volwassenheid maakt.

Het overkomt ons misschien ook als we het verhaal van de
toren van Babel lezen. Dat moet toch een straf van God zijn,
dat mensen hun plan een toren te bouwen niet kunnen
uitvoeren? Dat moet toch een vervolg zijn van de
verdrijving uit het paradijs, dat mensen elkaar niet meer
kunnen begrijpen en gedwongen worden op verschillende
plaatsen te leven? Als dat het geval is, wat is er dan met
Pinksteren aan de hand? De leerlingen van Jezus spreken
plots in vreemde talen. We lezen dat mensen uit alle landen
hen kunnen verstaan. Wist dit dan uit wat er gebeurde bij
Babel? Is dat verhaal dan een voetnoot die we best
vergeten? Of is er meer aan de hand?

In het boek Scholen die naar de sterren reiken wordt deze
spanning tussen beide verhalen ook aangegeven. Ze vormt
voor auteur Carl Snoecx de basis om na te denken over
scholen als ruimte van verschil, als een leerplaats voor de
wereld en de diverse, interculturele gemeenschap van de
school en de samenleving. Pinksteren doet ons nadenken
over de hoop die met het verhaal over Babel wordt
aangekondigd, als gave en opgave - de hoop dat de wereld
ooit een wereld zal worden zoals God die droomt, ‘een
open, zinvolle, verdraagzame en duurzame samenleving,
waar een plaats is voor iedereen’.



Eenheid en verscheidenheid bij de mens

1794: Tijdens de Franse Revolutie schrijft Henri Grégoire (een
priester die zich bij de revolutionairen heeft aangesloten) een
rapport waarin hij pleit voor een taal die alle Fransen zal
verenigen. Het rapport wordt de basis voor een taalbeleid dat
regionale talen steeds meer aan belang doet inboeten. Een
uniforme taal bindt voortaan alle Fransen.

1829: In het Verenigd Koninkrijk worden de eerste treinsporen
aangelegd met een breedte van 1.435 mm. Die breedte wordt
overgenomen door andere spoorwegmaatschappijen
wereldwijd en staat vandaag bekend als ‘normaalspoor’. Door
dezelfde spoorbreedte te gebruiken wordt internationaal
treinverkeer gemakkelijker.

1909: Francis Taylor publiceert het boek The Principles of
Scientific Management. Zijn onderzoek naar manieren om
productie zo efficiént mogelijk te organiseren ligt aan de basis
van de moderne industrie. Handelingen moesten volgens hem
zo uniform mogelijk en binnen een welbepaalde tijd uitgevoerd
worden. Dat maakte o.a. de ontwikkeling van de lopende band
mogelijk.

1978: Gilbert Baker ontwerpt de regenboogyvlag als symbool
voor LBGTQ+-mensen. Hij wil daarmee minderheidsgroepen
een instrument geven om aandacht te vragen voor hun plaats
in de samenleving. Er worden verschillende versies gemaakt,
telkens met het oog op inclusie voor wie in de marge leeft.

Eenheid en verscheidenheid in de natuur

1670: Isaac Newton ontdekt dat natuurlijk, wit licht met een
prisma kan verdeeld - gebroken - worden in lichtstralen met
verschillende kleuren. Volgens hetzelfde principe kan een
combinatie van regen met zonlicht tot een regenboog leiden.

1859: Charles Darwin publiceert de eerste editie van zijn
evolutietheorie. Daarin legt hij uit hoe de enorme
verscheidenheid aan levende wezens en de diversiteit aan
soorten is ontstaan. Alle leven blijkt met elkaar verwant, maar
tegelijk verschillend. Het leven is letterlijk uniciteit in
verbondenheid.

Eenheid en verscheidenheid: het geeft te denken

Wat zegt het ons dat in de natuur eenheid en verscheidenheid
hand in hand lijken te gaan?

Wat zegt het ons dat bij de mens eenheid vaak ten koste van
verscheidenheid lijkt te gaan?

Wat zegt het ons dat de regenboog, Bijbels teken van hoop,
voor velen vandaag symbool is van diversiteit?

God,

U kent mij.

U weet beter dan ik

waar ik goed in ben,

waar ik trots op ben,

waar ik beschaamd om ben,
waar ik zoekend ben,

waar ik zwak in ben.

Geef me de zachtmoedigheid
om te aanvaarden wie ik ben.
Geef me de moed

om te blijven veranderen,

te blijven groeien

tot wie ik kan zijn.

Ik ontmoet anderen.

Ik zie hoe ze lijken op mij.

Ik merk hoe ze denken zoals ik.
Ik hoor hoe ze praten zoals ik.
Maar U weet beter dan ik

hoe ik me voel

wanneer ik zie

hoe ze verschillen van mij,
wanneer ik merk

hoe anders ze denken dan ik,
wanneer ik hoor

hoe anders ze praten dan ik.
Geef me de wijsheid

om te leren

uit die verschillen.

Geef me het inzicht

om mezelf te herkennen

in de verschillen.

Amen.

(vrij naar een gebed van Fransciscus van Assisi)




