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DOOR JE LEERLINGEN GEZIEN WORDEN ALS
EEN BEZIELEND EN INSPIREREND IEMAND.

WIE WIL DAT NIET?

Leraren in spe, en iedereen onder 30, actief in het katholiek onderwijs, die hun
zoektocht naar betekenisvol onderwijs met elkaar willen delen.

Om je persoonlijke en professionele bezieling op het spoor te komen heb je
tijd en ruimte nodig. We willen jou die tijd geven om die ruimte te ontdekken.
We scheppen samen ruimten om te verdiepen, om te verschillen, om opnieuw
te beginnen en te veranderen, om in dialoog te gaan, om religieuze en filo-
sofische bronnen te leren kennen, om zin te geven aan je leven en aan dat
van je leerlingen.

Deze week voorbereiding op de wereldjongerendagen wordt een boeiende reis
van je hoofd naar je hart en weer terug... of misschien wel omgekeerd: van
je hart naar je hoofd en dan weer terug. Het is die reis die we samen met jou
willen maken. De uitkomst ervan is onvoorspelbaar maar de tocht zal meer

dan de moeite waard zijn.
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