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1 Openen  

LIED 

‘Samen is het beter’ (Reisgenoten) 
https://www.youtube.com/watch?v=0Va2IrsOYwA 
 

Ik ben op zoek naar een hemelse stad. 
Ook al houd ik van dit leven, 
de wereld en haar pracht. 
Van de zon en van de regen, 
Van de mensen om mij heen. 
ik ben een pelgrim, 
maar ik wandel niet alleen. 
 
Velen zijn vertrokken in de hoop 
Dat ze eens zullen zien 
waar hun hart al in gelooft. 
Al hun dromen en verlangens, 
die draag ik met mij mee. 
ik ben een pelgrim, 
maar ik wandel niet alleen. 
 
Oh... Samen is het beter 
Samen is het beter 
Samen is het beter dan alleen. 
Oh...Samen is het beter dan alleen. 
 
Ieder mens is zijn leven onderweg. 
Om met iemand te lopen 
is een zegen voor de mens. 
Want als reisgenoten samen 
is het beter dan alleen; 
Wij zijn allen pelgrim, 
maar lopen niet alleen. 
 
Oh... Samen is het beter 
Samen is het beter 
Samen is het beter dan alleen. 
Oh...Samen is het beter dan alleen. 

 
leerlingen musiceren 
 
zelf gekozen openingslied 
 

KRUISTEKEN 

WELKOMSTWOORD MET DUIDING VAN HET THEMA 

• …een verhaal/een symbool/beeldende kunst/een getuigenis kan het thema mee duiden, … 

 
(suggesties voor een schrijven van een schooleigen welkomstwoord) 
 
Dit schooljaar gaan we  
met het jaarthema  
letterlijk en figuurlijk op tocht. 
 
Een tocht die we 
(-zoals in het lied daarnet-) 
liefst zoveel mogelijk  
samen afleggen. 
Samen:  

https://www.youtube.com/watch?v=0Va2IrsOYwA
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als vrienden,  
als klas,  
als jaargroep,  
als team,  
als vakgroep,  
…  
als school. 
 
‘Buen camino’ zeggen we  
dit jaar tegen elkaar  
bij het begin van het schooljaar. 
De letterlijke Nederlandse vertaling  
van deze woorden is  
‘goede route’ of ‘goede weg’.  
'Buen camino' is ook het motto  
waarmee pelgrims elkaar groeten  
op hun tocht naar Santiago de Compostela.  
Deze uitspraak is een mooie wens 
voor wie aan een route begint. 
En laat die route nu  
ons nieuw schooljaar zijn. 
 
We zijn dus dit schooljaar 
‘als pelgrims onderweg’. 
Iedere pelgrimage begint 
met het pakken van de bagage.  
Velen kennen dat wel  
vanop de dagtocht 
of de meerdaagse  
met de jeugdbeweging. 
Die rugzak vullen… 
…soms is de keuze moeilijk:  
wat neem ik mee  
en wat laat ik achter? 
 
We weten allemaal  
hoeveel onze boekentas, rugzak  
blijft wegen in dit digitale tijdperk?  
We dragen en ‘slepen’ zoveel mee?  
Ook onze symbolische rugzak,  
van verdriet, zorgen, ontgoocheling, … 
die vaak niemand ziet,  
maar juist daarom  
des te zwaarder doorweegt. 
 
De grote vijand  
van de pelgrim te voet  
is het (over)gewicht.  
Soms moet je  
verschillende malen je rugzak  
in- en uitpakken  
om de zaak draagbaar te houden.  
 
Wat en W(w)ie wil ik  
per se meenemen 
in dit schooljaar?  
 
Het is goed als pelgrim  
even te bezinnen  
voor je begint  
aan de tocht van het schooljaar : 
over wat ‘ballast’ en wat ‘bagage’ is … 
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naar https://www.theobaldusparochie.nl/lit-tekst08.html 

 
Augustines die leefde  
in de 4de | 5de  eeuw 
liet ons deze tekst na: 

 
'Wij zijn volmaakte reizigers, 

maar nog geen volmaakte bezitters. 
Als reizigers zijn wij onderweg. 

Jij vraagt: 
"Verder trekken, wat betekent dat?" 

Om het kort te zeggen: dat betekent vooruitgaan. 
Anders begrijp je het misschien verkeerd 

en ga je steeds langzamer lopen. 
Onderzoek jezelf. 

Wil je bereiken wat je nog niet bent, 
wees dan ontevreden met wat je nu bent. 

Want zodra je zelfgenoegzaam wordt, blijf je stilstaan. 
Zodra je zegt: "Het is genoeg," ga je ten onder. 

Doe er dus steeds iets bij, 
trek steeds verder, 

maak steeds vooruitgang.' 
Augustinus, Preek 169,18 

 
OVERGANG NAAR LUISTEREN  

• …Bijbelboek binnenbrengen, Woordlied, … 

 
(suggesties voor een schrijven van een schooleigen overgangswoord naar de Bijbellezing) 

 
Een nieuw schooljaar  
is als ‘een zee van mogelijkheden’. (Leeftocht september) 
Hier (op de projectie / …)  
zie je affiche /poster  
bij het jaarthema: 
‘als pelgrims onderweg’. 
 
We willen  
onderweg doorheen het schooljaar 
op een aantal plaatsten halt houden. 
We starten vandaag bij de zee. 
 
De zee doet nog even  
terugdenken aan vakantie. 
Maar de zee  
doet ons ook dromen van 
‘een zee van mogelijkheden’. 
Zovele kansen terug  
in dit nieuwe schooljaar. 
Een schooljaar als  
‘een zee van mogelijkheden’! 
 
En wie onderweg is 
Op de zee 
op het land  
of doorheen het schooljaar 
kan vaak ook  
een GPS,  
een routeaanwijzer, 
een gids  
gebruiken. 
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Altijd handig. 
 
De figuur van Abraham  
is voor ons zo’n gids. 
Hij daagt ons uit. 
 
Om vooral niet vast te roesten… 
…ja, ja, we weten het al. 
We kennen het liedje al. 
’t Zal wel weer hetzelfde zijn… 
 
Nee, Abraham liet zich niet vastroesten  
in oude gewoontes. 
Hij durfde anders te kijken. 
Hij ging de uitdaging aan  
om als pelgrim  
nieuwe wegen te gaan. 
 
Laten we luisteren 
naar hoe dat verhaal van Abraham begon… 

2 Luisteren 

EEN BIJBELVERHAAL 

Sara was al een paar jaar met Abraham getrouwd,  
toen hij op een avond heel lang wegbleef.  
Voor ze gingen slapen, 
ging hij altijd nog even langs de dieren,  
om te kijken of alles in orde was.  
Maar dat duurde nooit zo lang.  
De laatste weken was Abraham erg onrustig.  
Hij was kortaf tegen de mannen.  
Als hij de dieren verzorgde,  
leek het soms alsof hij door hen heen keek.  
Sara had gezien hoe hij in de verte staarde vanaf de laatste heuvel.  
Het land waarin ze rondtrokken leek voor hem opeens niet groot genoeg meer.  
Sara kroop onder de dekens uit,  
trok haar sandalen aan en sloeg een sjaal om.  
Buiten de tent was het koud.  
Het was een heldere nacht.  
De sterren flonkerden aan de hemel.  
Ze liep om de tent heen naar de kleine heuvel.  
Daar was Abraham.  
Hij stond roerloos in het donker met zijn armen stijf langs zijn lijf.  
Toen Sara dichterbij kwam, draaide hij zich om.  
Zijn ogen schitterden.  
‘Sara!’ zei hij.  
‘Ik weet wat we moeten doen.  
We gaan weg uit dit land en we gaan op zoek naar een land waar we opnieuw kunnen beginnen.’ 
Sara zei niets.  
Ze dacht aan het eindeloze inpakken van voedsel en kleren en huisraad.  
Aan de gevaren van het trekken door onbekende streken. 
Aan de familieleden en vriendinnen die ze zou moeten achterlaten.  
Maar ze voelde dat het geen zin had om te proberen haar man op andere gedachten te brengen. 
Abraham sloeg een arm om haar heen en wees omhoog.  
‘Er is een God, die mij roept.  
Een God die met ons meegaat.  
Hij zal ons de weg wijzen.  
We worden het begin van een nieuw volk, Sara!’  
Sara legde met een vlug gebaar haar hand op zijn mond.  
Dat mocht hij niet zeggen.  
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Al zo lang wachtten ze op een baby, maar Sara raakte maar niet in verwachting.  
‘Daarvoor zul je aan één God niet genoeg hebben’, zei ze bitter.  
Abraham aaide over Sara’s wang.  
‘In dat nieuwe land wordt alles anders, Sara’, zei hij.  
‘Je moet het durven geloven.  
Mijn God blijft bij ons.  
Hij wil dat wij het goed hebben.  
En dat wij leven met een open hart.’  
Hij wees met zijn hand naar de sterrenhemel. 
‘Misschien krijgen we zoveel nakomelingen als er sterren in de lucht staan!  
Zou dat niet geweldig zijn?’  
Hij kuste haar.  
Misschien was het waar.  
Misschien was de God van Abraham sterk genoeg om dat allemaal te laten gebeuren.  
Sara wilde dat ze het kon geloven. 
Naar Genesis 12,1-9 Uit: Hosanna! Kinderbijbel met meer dan 150 verhalen (Kolet Janssen, ill. Roel Ottow, Van In, 2013) pag. 
10. 

 
DUIDING 

 
(suggesties voor een schrijven van een schooleigen duidingswoord) 

 
• Drie grote godsdiensten beroepen zich op het verhaal van Abraham.  

Voor alle drie is pelgrimeren een belangrijk element.  
Christenen kennen bedevaarten naar verschillende plaatsen 
Joden gaan naar Jeruzalem.  
De bedevaart naar Mekka is één van de vijf zuilen van de Islam.  
Drie tradities, drie invullingen, allemaal pelgrims onderweg. 

 
Abraham nam de slavin Hagar tot vrouw, zij werd de moeder van Ismaël.  
Zo werd Abraham ook de stamvader van de moslims.  
Er wordt in de traditie gezegd dat hij haar zou meegenomen hebben naar Mekka.  

 

-Naar welke plekken trekken wij graag?  

Met wie een waarom? 

Welke plaats moet de school voor jou bij uitstek zijn? 

Hoe kan jij hier je steentje toe bijdragen? 

 

-Abraham nodigt ons ook uit om in contact te komen  

met de ander, met diegene die  verschilt van mij. 

Hoe denk jij dat onze school een oefenplaats kan zijn voor diversiteit 

die alom tegenwoordig is in onze samenleving? 

 

-Weet je wat een bedevaart is? 

Ken jij iemand die al eens op bedevaart is gegaan? 

Misschien hoorde je al over de KSA bedevaartkampen voor leiding naar Lourdes of de 

jongerenbedevaarten met Jubilo? 

 

-Ook dit schooljaar gaan we als school weer op tocht: onze eigen bedevaart … 

(letterlijk / figuurlijk …) 

 

• Abraham is de stamvader  
van de drie monotheïstische godsdiensten. 

 
Beste leerling, 
welkom aan ieder van jullie, 
gelovig of ongelovig,  
nog niet gelovig  
of misschien niet meer gelovig. 

https://school.vanin.be/hosanna-bijbelverhalen-bij-tuin-van-heden-nu.html
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Of zoekend. 
Ja misschien vooral dat laatste. 
Want elke gelovige blijft altijd  
ook een zoeker onderweg.  
Een zoeker op weg. 
Of misschien ben je christen of moslim. 
Die diversiteit is goed. 
Ieder van ons  
laat zich hopelijk wel ergens   
inspireren door de grote tradities: 
de godsdiensten,  
de filosofieën,  
de politieke systemen. 
Zolang we maar in dialoog blijven gaan met elkaar. 
 
In de traditie van de Bijbel  
is een figuur gekomen 
die ons kan inspireren:  
Jezus van Nazareth. 
Zijn voorbeeld is een uitdaging  
voor iedereen van ons. 
Dit is zijn vraag,  
dit is ook de vraag van het leven: 
welke weg kies jij in het leven? 
Zeg je volmondig 'ja'  
op de kansen van het leven? 
Welke pelgrimsweg ga jij door dit leven 
met ‘een zee van mogelijkheden’? 
 

• Misschien al een eerste verwijzing  
naar het komende jubeljaar  
met als thema: 
‘pelgrims van hoop’? 

 
STILTE | MEDITATIE 

(facultatief -  eventueel een doe-moment) 

(facultatief - eventueel een lied) 

 
 (suggestie voor doe-moment) 

 
Jullie hebben bij het begin twee kaarten gekregen  
met als watermerk een symbool van de pelgrim: 
een schelp.   
De groene kaart, de ja-kaart, 
en de rode kaart, de neen-kaart. 
Je mag nu op die rode kaart 
woorden of gedachten schrijven 
die weergeven wat jou tegenhoudt 
om 'ja' te zeggen tegen de pelgrimstocht leven, 
hier op school of ook daarbuiten. 
Wat maakt dat je het vaak niet ziet zitten om de tocht van het leven te beleven als 
jongeren. 
Wat doet jou twijfelen? 
Schrijf op de groene kaart wie of wat je wel motiveert om ervoor te gaan. 
Je krijgt daarvoor even de tijd. 
Doe het alleen, begin niet te praten. 
 
(+vooraf duiden wat je met de kaartjes zal doen) 
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3 Bidden 

VOORBEDE 

• …kan ook een vrije voorbede zijn, ritueel van wierook kan hier ondersteunen, keervers bij 

de voorbede, … 

 

In de kathedraal van Santiago de Compostela  
wordt vaak de Pelgrimsmis gevierd.  
Tijdens deze vieringen  
kun je het spectaculaire slingeren  
van de Botafumeiro aanschouwen. 
Een groot wierookvat 
dat langs het schip van de kathedraal zwaait.  
(bv even tonen: https://www.youtube.com/watch?v=FaFqodavn0I) 

 
In de Middeleeuwen had de bewieroking  
een zeer praktisch nut,  
namelijk de kwalijke lichaamsgeuren  
van de verzamelde ongewassen pelgrims verdrijven. 
Wierook als parfum dus. 
 
Vandaag denk ik niet  
dat dit van toepassing is  
maar willen we  
aan de opstijgende wierook  
ons gebed toevertrouwen aan God.  
Opstijgende wierook  
is in vele culturen en godsdiensten 
een ritueel voor de mens  
die zich richt tot een hogere macht of God 
 

enkele wierookkorrels opleggen  
1. Laten wij bidden  

voor alle leerlingen  
die dit jaar nieuw zijn op onze school. 
Dat zij samen met ons zich snel mogen thuis voelen.  

 
2. Laten wij bidden  

voor alle jongeren  
die wegens ziekte,  
problemen,  
oorlogssituatie  
of welke reden dan ook ...  
het schooljaar niet kunnen aanvatten.  
Dat zij mensen rond zich mogen hebben  
die hen steunen  
en het geloof in de toekomst helpen te behouden. 

 
3. Laten wij bidden  

voor iedereen  
die een taak opneemt in het onderwijs.  
Dat zij dit mogen doen vol enthousiasme  
en in groot vertrouwen en geloof in de jeugd. 

 
4. Laten we bidden voor allen  

die onze school leiden en besturen. 
Dat zij steeds het beste  
en nieuwe mogelijkheden 
in iedere leerling  
en bij elk personeelslid  
blijven zien. 

https://www.youtube.com/watch?v=FaFqodavn0I
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5. Laten we het even stil maken 

om te bidden  
voor alles  
wat we meedragen aan zorgen. 
Of voor de vreugden  
waarvoor we willen danken. 

 … 
 

6. Laten we verbonden bidden met iedereen 
die in de voorbije vakantie  
afscheid moest nemen van iemand die hen genegen en dierbaar was. 
Dat ze hun dierbaren voor altijd met zich meedragen. 

 
(Je kan ook vragen aan leerlingen | personeelsleden en directie  
om intenties op te schrijven op voorhand  
die je dan in één of meerdere voorbede verwerkt.) 

 
ONZEVADER  

4 Zenden 

AFSLUITEND GEBED 

 
God,  
hier staan we dan 
als pelgrims klaar  
bij de aanvang  
van de tocht  
van een nieuw schooljaar. 
Ieder nieuw schooljaar  
is een uitdaging. 
 
Laat ons de school beleven 
als een oefenplaats 
die ons wil voorbereiden 
op de samenleving: 
de wereld die wij  
-nu reeds en ook later- 
mee zullen uitbouwen. 
Ieder op zijn eigen plaats 
en met zijn eigen mogelijkheden. 
 
Wij bidden om zegen 
en bescherming op onze tocht  
van dit nog nieuwe schooljaar. 
Geef dat wij niet verloren lopen. 
Plaats mensen op onze weg 
bij wie we echte gastvrijheid mogen vinden. 
 
Amen. 
 

 
‘ZENDING’ EN ZEGENWENS 

 

Heer, nu wij op weg gaan 
als pelgrims door het schooljaar, 
vragen wij om zegen. 
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Zegen onze school 
dat zij ons niet enkel 
leren - leren 
maar ook leren leven. 
 
Zegen (N, schoolnaam) 
dat zij niet enkel ons verstand 
aan bod zou laten komen 
maar ook ons gevoel 
en onze verbeelding. 
 
Zegen onze familie 
dat wij er als leerling 
altijd wel bij iemand zouden terecht kunnen 
met onze vragen en verlangens 
met onze vreugden en verdriet. 
 
Zegen alle schoolpersoneel 
dat leerkrachten, directie, opvoeders  
en iedereen die werkt op school 
ons zouden mogen 
tonen en voorleven 
dat het vandaag nog altijd de moeite loont 
om volwassen te worden. 
 
Bescherm onze school 
dat er weinig gekwetst en gepest of vernield mag worden. 
 
Zegen onze school 
dat wij het anders zijn van elkaar 
zouden aanvaarden 
en veel meer als een verrijking zien 
en niet als een bedreiging. 
 
Amen. 
 

(facultatief -  eventueel een lied) 
 
May you have (Trinity) 
https://www.youtube.com/watch?v=5HG7JB8Z0g4 
 
May you have a roof above your head. 
May your house be home to you, the table filled with bread. 
May you have soft and silent sleep, all trough the night. 
May your lover in your arms be your delight. 
May you have enough to go around. 
May you have the world to know, what you can live without. 
May you have a full days work to do, 
and time was spend with all your children's kin to your life's end 
 a wall for the wind 
and a fire for the cold. 
A coat for the rain 
and a friend for the road. 
A wall for the wind 
and a fire for the cold. 
A coat for the rain 
and a friend for the road. 
 
May you be at peace with who you are. 
May you laugh and cry with those around you near and far. 
May your heart be found my love, that will survive. 
In all that changing seasons of your life. 

https://www.youtube.com/watch?v=5HG7JB8Z0g4
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a wall for the wind 
and a fire for the cold 
a coat for the rain 
and a friend for the road. 
I'll protect you from the wind and I will find a shelter 
in the night I will light a fire so you won't get cold. 
In the dark I'll be around you like an guardian angel 
I'll be there, cause together we walk the road. 
 
Plukbundel 
 


