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Op zoek naar bronnen in de advent. 

 

Tijdens de advent gaan we als pelgrims mee op tocht 

met Rebecca, Maria en Jozef, de herders en de wijzen. 

Vol verwachting gaan we met hen mee op pad. 

Zijn jullie ook benieuwd naar de ontmoetingen, 

de avonturen en de belangrijke tekens onderweg? 

Elke dag komen we een stapje dichter bij Kerstmis. 

We reizen langs bijzondere bronnen van vrede en hoop. 

Pakken jullie de spullen in voor de adventstocht? 

Reizen jullie mee? Ik zeg ‘JA’. 

 

Opdracht: Maak met schelpen of stenen een weg  

naar de kerststal. Plaats elke dag in de schelp  

of op de steen een led lichtje. 
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Maandag 2 december 2024 
Het themabeeld van deze maand is een bron.  

Misschien vraag je je wel af hoe diep hij is.  

Een bron is een plek waar water uit de grond komt. 

Het is alsof de aarde een kraantje heeft dat water geeft. 

Soms zie je het als een klein stroompje of een plas water  

dat uit de grond omhoog komt.  

Dat water komt diep uit de aarde en kan schoon en fris zijn. 

Bronnen hebben iets speciaals. Mensen komen er vaak naartoe om 

te drinken of om na te denken over het leven, de wereld of zichzelf. 

Tijdens de advent gaan wij regelmatig samen in de kring zitten 

voor een ‘brongesprek’. We gaan nadenken over dingen die wij 

belangrijk vinden voor onszelf, voor anderen en voor de wereld. 

We gaan stilstaan bij onze dromen en doelen. We gaan ook nadenken 

over de symboliek van de advent en wat deze voor ons betekent. 

Voor veel christenen is de advent ook een tijd om te herbronnen. 

Wat zou dit kunnen betekenen, denk je? 

EEN BRON  
 

 

VAN BLIJ VERWACHTEN 
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Maandag 2 december 2024 
 

BRONGESPREK 

Denk je wel eens na over wat je belangrijk vindt of over wat                  
je graag doet? Wat je graag doet en waar je in gelooft, maakt 
een groot deel uit van wie je bent. Ook hoe je met anderen 
omgaat en wat je dromen zijn. Wat zijn jouw dromen? 

Sommige mensen zeggen dat we op aarde zijn om te leren, 
anderen denken dat het gaat om gelukkig zijn en goed te zijn 
voor anderen. Nog anderen om de wereld beter te maken.              
Wat denken jullie? Het ontdekken van wie je bent en waarom 
je hier bent is iets waar je je hele leven over kunt nadenken.  

Het is goed om regelmatig stil te staan over wie je bent,                         
wat je dromen zijn en over wat je kan betekenen voor anderen 
en de wereld. 

 

 

 

 

 

Een bron van blij verwachten 

 

 

Schrijf bij de bron wat jij graag doet, 

waar je in gelooft en wat jouw dromen zijn. 
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Maandag 2 december 2024 
 

We zitten in de advent, een speciale tijd van vier weken waarin 
we uitkijken naar Kerstmis. Het woord ‘advent’ betekent 
‘komst’. We wachten op de geboorte van Jezus. De advent is 
een tijd waarin mensen zich voorbereiden en nadenken over 
vrede, vreugde, hoop en liefde.  
Tijdens de advent plaatsen we een adventskrans.                                             
Bij deze krans zetten we vier kaarsen. Elke zondag wordt er       
een nieuwe kaars aangestoken. Elke kaars heeft een speciale 
betekenis. We laten het licht week na week groeien.                                  
De kaarsen brengen licht in ons hart.  
Dit licht geven we door aan mensen die het moeilijk hebben. 
We nemen de tijd om na te denken wat de boodschap van  
een ‘Licht zijn voor elkaar’ kan betekenen in deze adventstijd.  
 

Licht zijn voor elkaar betekent… 
 

 

 

 

 

 

Een bron van blij verwachten 

 

 

Schrijf bij de bron  

wat ‘licht zijn voor elkaar’ betekent… 
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Maandag 2 december 2024 
 

BRONGESPREK 

Wanneer doen mensen kaarsen branden? 

Welk gevoel geven kaarsen? 

Waarom is licht zo belangrijk? 

Wanneer voel jij je ‘licht’ of gelukkig? 

 

Hoe voel je je als het donker is?  

Wie is soms bang in het donker? Waarom?  

Wat heb je nodig om niet meer bang te zijn in het donker? 

Wanneer heb jij je ‘donker’ of somber, boos of bang gevoeld? 

 

Welke mensen zijn voor jou licht en donker? Waarom? 

Ken jij mensen met een warm hart die oor en oog hebben 

voor anderen? 

Ken je bekende figuren die een licht waren of zijn  

voor andere mensen?  

Kan je vertellen waarom? 
 

 

Een bron van blij verwachten 

 

Welke mensen zijn voor jou bijzonder?                                               

Waarom zijn ze zo bijzonder? 

Wie zou je graag eens in het licht willen plaatsen?  

Hoe kan jij een licht zijn voor anderen?  

Jezus wordt het ‘Licht van de wereld’ genoemd.                           

Waarom denk je? 

 

 

 

 

 

ZET IEMAND IN HET LICHT… 

Versier een lantaarn  

of maak een mooie kaarsenhouder  

en geef deze als verrassing aan   

iemand die voor jou bijzonder is. 
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Maandag 2 december 2024 
Lieve Jezus, 

wij maken ons stilletjes klaar 

voor een groot moment 

waarop Jij heel dicht bij ons bent. 

Vandaag gaan we  

rond de adventskrans staan 

en steken de eerste kaars aan. 

We danken om het licht 

en vouwen onze handen. 

Het is mooi  

als de vier kaarsen branden. 

Amen. 

 

 

Een bron van blij verwachten 

LIED 

Wij zijn samen onderweg, alleluja. 

Vol verwachting onderweg, alleluja.  

Met een rugzak, schelp en staf, alleluja 

Stappen we bergop, bergaf, alleluja 

Met een traan en met een lach, alleluja 

De weg die roept ons dag na dag, alleluja 

Pelgrims voor en met elkaar, alleluja 

Samen door het heilig jaar, alleluja 

De weg die kent geen rang of stand, alleluja 

Bij ons geen vreemde langs de kant, alleluja 

De ster wijst ons de weg vooruit, alleluja. 

We zijn vol hoop en zingen luid, alleluja. 

Wij zijn samen onderweg, alleluja. 

Vol verwachting onderweg, alleluja.  
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Dinsdag 3 december 2024 
REBECCA ZEGT ‘JA’ 
Lang geleden ontmoette Rebecca een dienaar bij een bron,  

die op zoek was naar een vrouw voor Isaak, de zoon van Abraham.  

Toen Rebecca de dienaar en zijn kamelen water gaf,  

wist de dienaar dat zij de juiste vrouw was.  

Hij vroeg of Rebecca met hem mee wilde gaan om met Isaak te trouwen. 

Hoewel het een groot besluit was om haar familie te verlaten,  

voelde Rebecca dat dit Gods plan was.  

Ze zei moedig: ‘Ja, ik zal gaan’.  

Rebecca en Isaak ontmoetten elkaar en trouwden,  

gelukkig en geleid door Gods wil. 

 

 

 

 

 

Een bron van blij verwachten 

MARIA ZEGT ‘JA’ 

Maria zou binnenkort trouwen. In het dorp was er een timmerman.  
Hij heette Jozef en was een goede man. Hij zou haar echtgenoot worden. 
Maar nog voor het huwelijk zond God de engel Gabriel naar Maria’s huis 
in Nazareth in Galilea.  
‘God heeft je uitverkoren, Maria’, sprak de engel. ‘Jij bent heel bijzonder. 
Je zult een kindje ter wereld brengen en hem de naam Jezus geven.’ 
‘Maar ik ben nog niet getrouwd’, zei Maria. ‘Hoe kan dat dan?’ 
‘Niets is te moeilijk voor God’, sprak de engel. ‘Het kindje zal Gods zoon 
genoemd worden.’  
Maria hield van God. Ze was gelukkig en aanvaardde Gods plan. 
Uit: Averbodes Kinderbijbel – 101 favoriete Bijbelverhalen – Sally Wright en Carla 
Manea 
 
Dag Maria,          
je bent een lieve vrouw.       
God heeft jou gekozen 
om je eenvoud,          
je geloof en je trouw.        
Je wordt weldra moeder       
van een bijzonder kind       
God schenkt je Zijn Zoon, Jezus      
omdat Hij je bijzonder vindt. 
Door jou wordt Gods droom  
eindelijk waar. 
Je brengt nieuw leven. 
Zo wonderbaar!  
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Dinsdag 3 december 2024 
IK ZEG ‘JA’ 

In deze tijd van de advent kunnen wij nadenken over hoe we, 
net als Rebecca en Maria ‘JA’ kunnen zeggen.  

Misschien kunnen we ‘JA’ zeggen door vriendelijk te zijn tegen 
iemand, door te helpen waar we kunnen of door tijd te maken 
om naar anderen te luisteren of te bidden.  

Misschien kun je iets extra’s doen voor iemand die dat nodig 
heeft. Misschien kan je een kaarsje aansteken en even stil zijn 
en nadenken over wat Kerstmis echt voor jou betekent. 

 

Laten we op tocht gaan door de advent, 

stap voor stap, met een open hart. 

Zo komen we steeds dichter 

bij het feest van licht, vrede en liefde. 

 

 

Een bron van blij verwachten 

IK ZEG ‘JA’ 
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Woensdag 4 december 2024 
MARIA GAAT NAAR ELISABETH 

 
Maria gaat op reis. Ze gaat naar Elisabeth en Zacharias,                          
die in de bergen wonen. Elisabeth krijgt een kindje.                                   
Dat is bijzonder, want Elisabeth is al een oudere vrouw.                  
Maria gaat haar nicht Elisabeth helpen. Ze zal er een tijdje 
blijven. Maria klopt aan. Zacharias opent de deur. Maria gaat 
het huis binnen en zegt: ‘Weesgegroet Elisabeth, de Heer is 
met u.’ Als Maria deze woorden zegt, gebeurt er iets 
bijzonders. De Heilige Geest maakt Elisabeth zo blij dat het 
kindje in haar buik een sprongetje maakt. Elisabeth zegt: 
‘Maria ik kan het haast niet geloven, maar jij bent jij het echt! 
Wat ben ik ongelofelijk blij jou te zien! Jij bent zo bijzonder 
Maria! Van alle vrouwen op de wereld koos God jou uit om Zijn 
Zoon te dragen. Jij wordt moeder van Gods zoon. En zie nu 
kom je naar mij toe. Ik ben je zo dankbaar. Toen ik je stem 
hoorde, voelde ik mijn baby bewegen in mijn buik.                                          
Ik ben er zeker van dat hij schopte van blijdschap.’ 
Ook Maria is erg blij en ze wil God bedanken, daarom zingt ze 
een lied.  
 

 

Een bron van blij verwachten 
MARIA EN ELISABETH ZIJN BLIJ 

 

Maria is erg blij en ze straalt van geluk. Ze draagt het kind van 
God. Ze zingt een mooi lied voor de Heer. Maria verlangt er 
naar haar kindje snel te zien en ze dankt God elke dag weer. 

 
Goede God 

het is fijn om uit te kijken 
naar verrassingen of leuke dingen. 

Dan maakt ons hartje gekke sprongen 
en beginnen we blij te zingen. 

Ook Elisabeth en Maria 
worden verrast met blij nieuws. 

Ze krijgen allebei een kind 
en delen in elkaars geluk. 

Zorg dat ook wij verrassingen delen. 
Zo wordt het blij nieuws voor velen. 

Amen. 
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Woensdag 4 december 2024 
BRONGESPREK 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Een bron van blij verwachten 

 

Wat is voor jou blij nieuws? Waar kijk jij naar uit?  

Wanneer is wachten leuk? 

Kun je blij zijn terwijl je wacht op iets  

dat misschien nog ver weg is?  

Denk je dat het vooruitkijken naar iets soms 

leuker is  dan op het moment zelf? 

Wanneer is wachten vervelend? 

Wanneer duurt wachten lang? 

Wat kun je doen om geduldiger te zijn  

wanneer je wacht? 

Wat zou er gebeuren als we nooit zouden  

hoeven wachten? 

Hoe belangrijk is hoop wanneer je op iets wacht? 

Ken je mensen die een kindje verwachten? 

Hoe zie je dat mensen thuis een kindje verwachten? 
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Woensdag 4 december 2024 
 

Gaan jullie ook onderweg met de campagne van Welzijnszorg 
‘Zo werkt het voor iedereen?’ Samen met Robby en zijn 
vrienden gaan we nadenken over werk.  

Wat is werk eigenlijk?  

Waarom werken mensen?  

En wanneer kun je echt spreken over ‘goed werk’?  

Samen met zijn vrienden ontdekt Robby hoe het voelt als je 
gewaardeerd wordt voor je werk en leert dat mensen die in de 
schaduw werken ook wel eens in het licht gezet mogen 
worden. 

ACTIE:  

Organiseer een warme wandeling en zet je benen in ten 
voordele van Welzijnszorg of steek met de kinderen de handen 
uit de mouwen voor een SOEP op de STOEP actie. 

 

 

  

Op stap met Robby  
 

Wil jij graag kennismaken met Robby? 

https://welzijnszorg.be/robby 
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Donderdag 5 december 2024 
 

Soms ontdekken we dingen   
die ons verrassen.  
Soms ontdekken we dingen   
die ons niet passen. 

 
Soms ontdekken we dingen   
die ons verwennen.  
Soms ontdekken we dingen   
die we niet kennen. 

 
Soms ontdekken we dingen   
die ons anders doen kijken. 
Soms ontdekken we dingen   
die veel groter lijken.   

 
Soms ontdekken we dingen  
die ons hart doen zingen 
Soms ontdekken we dingen   
die ons verder doen springen. 

 
 
 
 
 
 

Een bron van blij verwachten 

 

Soms ontdekken we dingen   
die ons doen dromen. 
Soms ontdekken we dingen 
waar we nooit bij kunnen komen. 

 
Soms ontdekken we dingen 
die ons kansen geven. 
Soms ontdekken we dingen 
die ons dubbel doen leven. 

 
Soms moeten we gewoon DOEN 
en niet te veel denken. 
Dan kan het leven ons onverwacht 
wondere dingen schenken. 
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Donderdag 5 december 2024 
 
 
Doe eens onverwacht iets voor een ander.  
Maak iemand onverwacht blij 
met een verrassing of een lief woord. 
Wie in de vreugde deelt, is jij. 
 
Doe eens iets onverwachts voor een ander. 
Maak iemand onverwacht blij 
met een knuffel of een glimlach. 
Wie in de vreugde deelt, is jij.  
 
Doe eens iets onverwachts voor een ander. 
Maak iemand onverwacht blij  
met een tekening of een kaartje.  
Wie in de vreugde deelt, is jij.  
 
Doe eens iets onverwacht. 

 

 

 

Een bron van blij verwachten 
 

DOE MOMENT IN DE ADVENT 

 

Wie bezorg jij deze kerst  

een onvergetelijk moment? 

Wie verras jij op een originele manier? 

Ik weet zeker dat je iemand speciaal kent. 

Je hebt niet veel nodig,  

een wonderstift en wat papier. 

Een verrassing hoeft niet groot te zijn. 

Een kerstkaart met een warme boodschap  

is echt fijn! 
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Vrijdag 6 december 2024   
Een edelman had drie dochters. Maar omdat hij arm was geworden, 
wilde niemand met zijn dochters trouwen. Hij dacht: 'Ik stuur mijn 
dochters naar de stad. Daar kunnen ze geld verdienen.' Op een dag 
verhoorde God de gebeden van de vader. Hij zond hem zijn goede engel, 
de bisschop Nicolaas. Toen het nacht was, en niemand hem kon zien, 
gooide Nicolaas een beurs met geld door het venster van de arme 
edelman, en holde daarna naar huis. Bij het aanbreken van de dag vond 
de arme vader het geld. Hij weende tranen van vreugde en dankte God. 
Er was voldoende geld om een huwelijksfeest te organiseren voor zijn 
oudste dochter. Toen Nicolaas zag dat zijn geld goed gebruikt werd, 
wierp hij een tweede beurs geld door het venster en snelde naar huis. 
Weer dankte de man God voor deze weldaad, want nu kon ook zijn 
tweede dochter trouwen. Hij vroeg ook: 'Toon mij, Heer, uw engel, die 
opnieuw zo goed was voor ons.' De volgende nachten wachtte hij 
geduldig en lette zorgvuldig op. Hij hoopte dat de onbekende ook voor 
zijn derde dochter een bruidsschat zou brengen. En ook nu kwam 
Nicolaas. Toen hij diep in de nacht door hetzelfde venster geld voor de 
derde dochter gooide, liep de vader snel het huis uit, de heilige man 
achterna. Hij herkende Nicolaas en wierp zich aan zijn voeten neer. De 
bisschop deed hem opstaan en zei: 'Vertel niemand wat er gebeurd is.' 

 

C. LETERME, Een parel voor elke dag, Uitgeverij Averbode, 2007, p. 344 
 

 

Een bron van blij verwachten 
Andere versies van dit verhaal vertellen dat Sint-Nicolaas ‘s nachts geld 
stak in de sokken van de meisjes, die aan een wasdraad bij de 
schoorsteen hingen te drogen. Toen Sinterklaas gevierd werd in Amerika, 
hingen de kinderen een sok voor de schoorsteen, in de hoop dat de sint 
er ook iets voor hen zou in doen. Wanneer men nu Santa claus op 25 
december viert, worden nog altijd de avond voordien sokken bij de 

schoorsteen gehangen. C. Leterme 

Sint-Nikolaas was een bijzonder man 

Hij had een groot en warm hart. 

Hij ging door het leven met een plan. 

Zo zorgde hij voor arme mensen, 

bracht hij hoop en nieuwe kansen. 

Hij vervulde de diepste wensen. 

Veel kinderen kijken blij uit naar zijn feestdag 

en zetten hun schoen met wat lekkers in. 

Sint-Nikolaas brengt een glimlach 

rond het hart van groot en klein, 

met wat chocola, speelgoed, een boek en marsepein. 

Goede God, laat vandaag van ieder kind 

het schoentje gevuld zijn. 
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Maandag 9 december 2024 
 

 
Een adventskrans 
een kring van licht 

vonken en gensters hoop 
stralen op ons gezicht. 

 
 

Een adventskrans 
een kring van rood 
een kind van liefde 

groeit in Maria’s schoot. 
 
 

Een adventskrans 
een kring van groen. 
We zitten klaar om 

de tweede kaars aan te doen… 

 

 

 

EEN BRON  
 

VAN VREDE 
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Maandag 9 december 2024 
BRONGESPREK 

 

 
 
 

Goede God, 
vrede is rustig zijn van binnen. 
Een aangenaam warm gevoel 

brengt licht en een lach op ons gezicht. 
Laat ons in deze vrede delen 

en zo anderen uitnodigen 
om zich open te stellen 
naar elkaar en naar U. 

Help mensen met luisteren 
en begrip opbrengen voor elkaar. 

Geef ons allemaal een flinke dosis moed 
en alles komt goed. 

Amen. 
 

 

Een bron van vrede 
 

Vrede is wonderbaar… 
 

Vrede laat ons genieten 
van de rust in de natuur 
van plezier en muziek. 

 
Vrede laat ons genieten 
van een warm dekentje 

van een mooi boek. 
 

Vrede laat ons genieten 
van sterren aan de hemel 
van stilte en een knuffel. 

 
Vrede laat ons genieten 

van verse broodjes 
van samen aan tafel 
en gezellig bij elkaar. 

 

Vrede is wonderbaar! 

 

Wanneer voel jij vrede in jezelf? 

Kan je dat gevoel omschrijven?  

Wat betekent vrede voor jou? 
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Dinsdag 10 december 2024 
 
JOZEF ZEGT ‘JA’ 

 

Ik probeer je wat meer te vertellen over Jozef. Veel staat er over 
hem niet neergeschreven in de bijbel. We lezen over hem bij 
het geboorteverhaal van Jezus. We weten dat hij een 
afstammeling van koning David is en dat hij zich verloofd heeft 
met Maria. Jozef is helemaal het noorden kwijt als hij hoort dat 
Maria zwanger is en het kindje niet van hem is, maar wel van 
de Heilige Geest (Mt 1,18).  Daarom denkt hij zelfs van Maria 
te scheiden (Mt 1,19). Gelukkig verschijnt er een engel die hem 
zegt dat hij de fiere papa wordt van Jezus, de zoon van God. 
Jozef is onder de indruk en beseft dat hij Maria moet steunen. 
Matteüs, 1: 18-25 

 

Kort na het nieuws van Maria’s zwangerschap vlucht Jozef met 
Maria en Jezus weg om aan de moorddadige plannen van 
koning Herodes te ontsnappen. Deze wil al de kleine jongetjes 
laten vermoorden. Jozef doet gewoon wat God hem vraagt. Hij 
wil zijn gezin beschermen en brengt hen in veiligheid. Pas na 
de dood van koning Herodes keren Maria en Jozef terug naar 
Nazareth.  

Matteüs, 2: De vlucht voor Herodes en Archelaüs  

Een bron van vrede 

 

 

Een engel van de Heer verscheen in een droom  
aan Jozef en sprak:  

"Sta op, neem het Kind en zijn moeder,  
vlucht naar Egypte en blijf daar tot ik u waarschuw,  

want Herodes komt het Kind zoeken om het te doden." 
(Mt. 2,13) 

BRONGESPREK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat deed Jozef allemaal voor Maria? 

Wat deed hij voor Jezus? 

Vind je Jozef dapper? Waarom? 

Wat doet jouw papa allemaal voor jou? 

Waarom vind je je papa zo bijzonder? 

Wat kan hij goed? 
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Dinsdag 10 december 2024 
JOZEF ZEGT ‘JA’ 

 

Goede God  

Jij koos Jozef uit  

om voor Uw Zoon Jezus te zorgen. 

Jozef had vertrouwen, 

Hij zei ‘JA’ en deed wat U vroeg.  

Hij keek altijd goed uit   

en was erg bekommerd om zijn gezin.  

Hij bracht hen in veiligheid. 

Mogen ook wij inspiratie vinden  

in zijn eenvoud en dapperheid. 

Amen.  
 

 

Een bron van vrede 

JOZEF ZEGT ‘JA’ 

 

Heer God  

Jozef was een lieve echtgenoot,  

een toegewijde vader  

en een knap timmerman. 

Jozef was een harde werker. 

Hij stelde zich behulpzaam en gastvrij op.  

Laat zijn inzet en zijn dappere houding 

een voorbeeld voor ons zijn. 

Help ons tijdens deze advent 

mee timmeren aan kansen voor iedereen.  

Zo brengen we licht waar het donker is. 

Amen. 
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Woensdag 11 december 2024 
 

BRONGESPREK 

 
 

 

 

Een bron van vrede 
 

BRONGESPREK 

 

 

 

 

 

Een bron van vrede 

 

God,    

soms is de vrede ver te zoeken. 

Soms lopen we helemaal 

de verkeerde richting uit 

of kiezen we het verkeerde pad.  

Als we niet op onze passen terugkeren, 

raken we helemaal in de knoop.   

Zo raakt iedereen de weg wel eens kwijt. 

Daarom vragen wij om een nieuwe kans. 

We willen zo graag terug mee op pad 

en in Jouw voetstappen lopen. 

Help ons Jouw spoor van vrede 

te volgen vandaag en alle dagen. 

Amen. 

Wanneer loop jij de verkeerde richting uit? 

Wanneer kwam jij jezelf hard tegen en 

struikelde je je over je eigen voeten? 

 

Wie of wat geeft je de moed  

als je de weg kwijt bent? 

Wie wijst je de goede weg? 

 

Wie geeft je nieuwe kansen? 

Wie zijn spoor wil je graag volgen? 
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Woensdag 11 december 2024 
 
BRONGESPREK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een bron van vrede 

 

Goede God, 

vul tijdens deze advent alle harten 

met een warm gevoel van vrede. 

Zorg dat woorden van haat 

in liefde veranderen 

en dat conflicten 

geen kans meer krijgen. 

Zorg dat mensen in overleg 

naar oplossingen zoeken  

en de wapens laten zwijgen. 

Als dit zou gebeuren 

dan zal het donker langzaam inkleuren 

en dan huist er vrede achter alle deuren.  

Amen. 

Waarom voeren mensen oorlog? 

Is oorlog goed? 

 Wanneer kan je spreken van vrede? 

Denk je dat er altijd vrede mogelijk is,                   

zelfs in moeilijke situaties?  

Wat is daar volgens jou voor nodig? 

Waarom wil jij vrede? 

Ken je mensen die voor vrede opkomen? 

Als iedereen evenveel heeft,  

zal er dan vrede zijn? 

Kan jij een vredebrenger zijn? 
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Donderdag 12 december 2024 
 

Ik wil een vredebrenger zijn 
 
Ik wil een vredebrenger zijn 
en mijn vriendje een ruzie vergeven. 
Ik wil een vredebrenger zijn 
en de helft van mijn koek geven. 

 
Ik wil een vredebrenger zijn 
en anderen troosten als het even niet meer gaat. 
Ik wil een vredebrenger zijn 
en een hand geven aan wie alleen staat. 
 
Ik wil een vredebrenger zijn! 

 

DOE MOMENT IN DE ADVENT 

Vorm met alle kinderen op school  

het woord ‘vrede’ en bezorg ons een foto. 

Iets moeilijker vorm de slogan:  

‘Pelgrims voor vrede’. 

 

                   Een bron van vrede 

 

Beste God, 

tijdens deze advent proberen we 

onze rugzak te vullen met goed nieuws. 

Laat ons vredevol met elkaar omgaan. 

Leer ons geduld te hebben 

en verdraagzaam te zijn. 

Help ons handen te reiken 

in plaats van harde woorden te spreken 

en elkaar te kwetsen. 

Leer ons iedere dag weer werk maken 

van goed zijn voor elkaar. 

Zo zorgen we voor bronnen van vrede. 

Zo wordt Gods’ vrede waar! 
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Vrijdag 13 december 2024 
 

Dromen van een liefdevolle wereld  

 

God, onze Vader,  

we hebben grote dromen!  

Dromen van een wereld  

waarin mensen vol liefde  

met elkaar omgaan.  

We willen graag zo'n mensen zijn,  

zodat de wereld een plaats wordt  

vol licht, liefde en vrede. 

 
Copyright: C. Leterme 

 

 

Een bron van vrede 

 
Lieve God, 
Jij bent overal. 
in grote en kleine dingen 
Jij brengt ons dichter bij onszelf. 
en wijst iedereen zijn weg. 
Help ons de stappen te zien 
en dapper vol te houden 
ook als het wat moeilijker gaat 
Waar een wil is, is een weg. 
 
 

 

 

 

 

VREDE BEGINT  

MET EEN GLIMLACH 

Moeder Teresa 
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Vrijdag 13 december 2024 
 
LIED: Vredeslied  

Op de melodie  ‘Ode an die Freude’ 

 

Met ons hart vol moed en dromen 

gaan we verder hand in hand. 

Samen dragen wij de vrede 

van stad naar stad, van land naar land. 

 

Vrede, vrede voor ons allen. 

Vriendschap maakt de wereld blij. 

Laten wij de vreugde delen, 

samen zingen, luid en blij.  

 

 

 

Een bron van vrede 
 

Over bergen, door de velden 

in het bos en langs de zee. 

Sluit je aan bij onze optocht 

en neem al je vrienden mee. 

 

We willen onze benen strekken 

en zeggen volmondig ja 

We komen zo op heel wat plekken 

en strooien vrede hopsasa… 

 

Elke stap brengt ons wat dichter 

bij een wereld vol van licht. 

Samen stappen wij voor vrede  

met de hoop op ons gezicht. 
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Vrijdag 13 december 2024 
 

Goede God 
vul tijdens deze advent alle harten 
met een warm gevoel van vrede 
Zorg dat mensen elkaar ruimte geven, 
Geduldig naar elkaar leren luisteren 
en elkaar proberen te begrijpen. 
Moedig iedereen aan 
om eerlijk naar binnen te kijken 
en te voelen waar het wringt. 
Laat op de donkere plekken 
weer licht schijnen 
zodat de onrust kan verdwijnen. 
Amen. 

 

Vrede is iets moois dat we elkaar kunnen geven.                                               
Het is als een glimlach of een knuffel die je blij maakt.                              

Laten we elkaar vandaag de vrede wensen op een manier                   
die iedereen kan voelen. 

 

 

 

Een bron van vrede 
 

Heer God 

wij danken U 

voor de kracht 

die U ons geeft 

zodat er vrede zou zijn 

voor elk kind 

op alle plaatsen 

tussen alle mensen. 

Elk kind heeft recht  

op een mooi leven 

vol vreugde en geluk. 

We maken een kring en reiken handen  

voor vrede tussen alle landen. 

Amen. 
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Maandag 16 december 2024 
 
 

Een adventskrans 
een kring van licht 

vonken en gensters hoop 
stralen op ons gezicht. 

 
 

Een adventskrans 
een kring van rood 
een kind van liefde 

groeit in Maria’s schoot. 
 
 

Een adventskrans 
een kring van groen. 
We zitten klaar om 

de derde kaars aan te doen… 

 

 

 

EEN BRON  
 

VAN HOOP 
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Dinsdag 17 december 2024 
DE HERDERS ZEGGEN ‘JA’ 

 
Plots verschijnt er een engel bij de herders,  

met heel bijzonder nieuws:  

Jezus, de Zoon van God, is geboren.  

Na het goede nieuws gaan de herders  

nieuwsgierig op pad naar Bethlehem  

op zoek naar de stal om Jezus te ontmoeten.  

Onderweg voelen ze spanning,  

maar hun harten zijn vol vreugde.  

Ze weten dat ze iets heel bijzonders gaan zien.  

De herders zeggen ‘JA’ en gaan op pad.  

 

Een bron van hoop 
 
 

Ook wij zeggen ‘JA’ en gaan met volle moed  

en een blij gevoel op weg.  

Samen met de herders gaan we op reis  

naar het Licht van Kerstmis. 

 
De herders horen als eerste het nieuws 
van de geboorte van Jezus. 
Dit is best verrassend, want de herders 
leefden een beetje aan de kant.  
Ze werden uitgesloten en telden niet mee. 
De mensen in de stad zagen hen liever niet komen. 
Dankzij de boodschap van de engel 
gaan ze op weg naar de stal. 
Daar vinden ze hoop en vreugde. 
Als de herders Jezus zien, zijn ze zo onder de indruk 
dat ze het blijde nieuws overal gaan vertellen. 
Als dat niet knap is! 
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Dinsdag 17 december 2024 
 

ALTIJD OP STAP 

 
Wij zijn herders en altijd op stap. 
Onze thuis ligt tussen het frisse groen van de heuvels en de weiden. 
Onze thuis licht tussen het wollige wit van onze schapen. 
De drukte en de stad proberen wij te mijden. 
Wij zijn herders en altijd op stap. 
 
Wij zijn herders en altijd op stap. 
We zien engelen verschijnen  in een helder licht.  
Ze brengen een hemelse boodschap. 
De engelen zingen een bijzonder lied, een goddelijk gedicht. 
Wij zijn herders en altijd op stap. 
 
Wij zijn herders en altijd op stap. 
We vinden in Bethlehem in een vervallen stal 
Een kleine jongen met een grote droom  
die iedereen verwonderen zal. 
Wij zijn herders en altijd op stap. 
 
Wij zijn herders en altijd op stap. 
Wij brengen dit nieuws naar alle mensen 
Wij gaaan van deur tot deur 
om iedereen eeuwig de vrede te wensen. 
Wij zijn herders en altijd op stap. 
 

Een bron van hoop 
BRONGESPREK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bij wie zou je graag eens op bezoek gaan? Waarom? 

Bij welke mensen kloppen jullie aan met kerst? 

Wie nodigen jullie uit voor het kerstfeest?  

Wat betekent het om je ergens welkom te voelen?  

Hoe zie je dat je ergens welkom bent? 

Heb je je ooit ergens niet welkom gevoeld?                              

Hoe voelde dat en waarom denk je? 

Is er al eens iemand onverwacht binnengekomen? 

Vind je het leuk als er onverwacht bezoek komt? 

Wanneer wel? Wanneer niet? 

Mag iedereen binnenkomen? 

Wie zou je graag hebben dat er eens op bezoek komt? 

 

… 

… 
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Woensdag 18 december 2024 
Wij willen onze benen strekken 

en tekens van hoop brengen 
voor kinderen die geen warmte en liefde krijgen. 

We hopen dat ze steun en solidariteit 
mogen ervaren en niet in het donker blijven staan. 

 
Wij willen onze benen strekken 

en tekens van hoop brengen 
voor kinderen die geen warme thuis hebben. 

We hopen dat ze steun en solidariteit 
mogen ervaren en niet in het donker blijven staan. 

 
Wij willen onze benen strekken 

en tekens van hoop brengen 
voor kinderen die worden uitgebuit en moeten werken. 

We hopen dat ze steun en solidariteit 
mogen ervaren en niet in het donker blijven staan. 

 
Wij willen onze benen strekken 

en tekens van hoop brengen 
voor kinderen die moeten opgroeien 

zonder ouders en familie. 
We hopen dat ze steun en solidariteit 

mogen ervaren en niet in het donker blijven staan. 
 

Een bron van hoop 
 
Wij zetten stappen van hoop 
voor mensen die zich alleen voelen. 
 
Wij zetten stappen van hoop 
voor mensen die in armoede leven. 
 
Wij zetten stappen van hoop 
voor mensen die geen werk vinden. 
 
Wij zetten stappen van hoop 
die op de vlucht zijn voor oorlog of geweld. 
 
Wij zetten stappen van hoop 
voor mensen die zwaar ziek zijn. 
 
Wij zetten stappen van hoop 
voor mensen die anderen helpen. 
 
 
WIJ ZETTEN STAPPEN VAN HOOP! 
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Woensdag 18 december 2024 
 
Tijdens de advent willen we bouwen aan een weg  
van hoop met bronnen van vreugde en vriendschap  
voor iedereen. Ook in ons land blijven veel mensen  
in de kou staan en leven veel mensen in armoede. 
Tijdens de advent willen we een rugzak vullen  
met kansen en mooie verhalen van gastvrijheid. 
We willen ons inzetten voor het goede doel.  
Zo krijgen meer mensen de kans om echt kerst te vieren.  
 
God,  
tijdens deze adventstijd bidden wij:  
geef ons een grote zorg 
voor alle eenzame mensen  
die in armoede leven.  
Onze maatschappij wijst hen de deur.  
Geef dat er mensen zijn 
die zich om hen bekommeren 
en hen terug hoop geven.  
Dat vragen wij U. 
Amen.  

 

 

Een bron van hoop 
 
 
Goede God, 
wij bidden voor alle mensen  
die telkens opnieuw 
voor een gesloten deur staan. 
Wij bidden voor mensen  
die in het donker gelaten worden. 
Sommigen hebben geen dromen meer  
en verliezen moed. 
Dat vinden wij niet oké.  
Dit voelt niet goed. 
Geef deze mensen weer hoop  
zodat het licht weer kan binnenvallen. 
Zorg dat ze zich opnieuw welkom voelen 
en hun hart vullen met warmte en vriendschap. 
Dat vragen wij U heel bijzonder tijdens deze dagen.  
Amen. 
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Donderdag 19 december 2024 
BRONGESPREK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een bron van hoop 
 

 

Wat betekent het om hoop te hebben? 

Hoe weet je dat je hoop voelt? 

Wat geeft jou hoop wanneer je je verdrietig  

of bang voelt? Hoe helpt dat? 

Kun je iemand anders hoop geven? Hoe zou je dat 

doen en waarom is het belangrijk? 

Is hoop hetzelfde als ergens zeker van zijn  

of is het iets anders? 

Hoe voel je je als iemand jou hoop geeft?  

Wat doet dat met je gedachten of gevoelens? 

Kun je hoop vinden in kleine dingen  

of een mooi moment?  

Hoe kunnen die dingen een verschil maken? 
HOOP DOET LEVEN! 

VUL DE BRON MET  WOORDEN VAN HOOP 
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Donderdag 19 december 2024 
 
 
Anders dan verwacht 
wordt Maria moeder                                                     
van een bijzonder kind. 
God schenkt haar Zijn Zoon  
omdat hij Maria bijzonder vindt. 
 
Anders dan verwacht 
wordt Jozef vader  
Hij doet wat God hem vraagt 
en zorgt goed voor Maria 
nu ze een kindje draagt. 
 
Anders dan verwacht 
moeten ze op reis  
om zich in te schrijven.   
Maar nergens een plaatsje vrij  
en kunnen ze een nachtje blijven. 
 
Anders dan verwacht 
wordt Jezus geboren 
in een stal in het veld.  
Maria wikkelt hem in doeken 
terwijl Jozef de kribbe herstelt. 

Een bron van hoop 

 
Anders dan verwacht 
komen de herders op bezoek. 
Ze knielen voor Jezus neer, 
fluiten een mooi lied 
en danken God, de Heer. 
 
Anders dan verwacht 
komen drie wijzen naar de stal. 
Ze nemen een andere weg naar huis, 
want het plan van koning Herodes 
is gemeen en helemaal niet pluis. 
 
Anders dan verwacht 
komt er licht in het donker 
door dit mooie kerstverhaal. 
Anders dan verwacht 
brengt het hoop voor ons allemaal. 
 
Anders dan verwacht… 
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Vrijdag 20 december 2024 
 
Het is bijna zover! Wat een wonder gevoel! 
 
Op veel scholen en in veel christelijke families  
wordt het kerstfeest voorbereid. 
Mensen halen dozen vol versieringen boven 
en kleden heel wat ruimtes in en rond het huis gezellig aan. 
Christenen zetten hun hart open voor de komst van Jezus. 
 
Met de geboorte van Jezus breekt er iets nieuws aan! 
Jezus geeft mensen terug hoop. Hoop is erg belangrijk. 
Christenen geloven dat God iets gaat doen  
om de wereld beter te maken. 
Hij reikt ons Zijn hand door Jezus, Zijn Zoon,  
mens te laten worden. 
Jezus wijst ons de weg naar een mooi en vredevol leven. 
Met Kerstmis heeft Hij ons een boodschap  
van eeuwige liefde gegeven! 
 

 

 

Een bron van hoop 
DE STER WIJST DE WEG 

Vol verwachting volgen wij de ster  
die ons bij Jezus brengt. 
Vol vreugde luisteren we  
naar het verhaal van zijn geboorte. 
Moge deze boodschap van kracht,  
hoop en vrede nooit verdwijnen  
en voor altijd  in de harten  
van de mensen blijven schijnen. 
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Dinsdag 24 december 2024 
 
Het Heilig Jaar is een speciaal jaar in de kerk dat ongeveer 
eens in de 25 jaar wordt gevierd. In dit jaar nodigt de paus de 
mensen uit om extra aandacht te geven aan hun geloof en 
dichter bij God te komen. Veel mensen maken dan een 
bijzondere reis, een pelgrimstocht, naar heilige plaatsen zoals 
Rome.  

 

 

 

 

 

 

 

Pelgrims van hoop 
 Het logo van Pelgrims van Hoop is speciaal ontworpen om 
ons te laten zien wat het betekent om samen op reis te zijn met 
hoop. Het logo heeft verschillende delen: 

Mensenfiguren: In het logo zie je figuurtjes van mensen die 
samen lopen. Dit laat zien dat we niet alleen op pad zijn, maar 
dat we samen met anderen als een grote groep pelgrims 
reizen. We helpen elkaar en steunen elkaar op onze reis. 

Een kruis: Het kruis herinnert ons eraan dat we op onze reis 
altijd vertrouwen op God. Het kruis is een symbool van Jezus 
en zijn liefde voor ons. We weten dat God ons begeleidt, waar 
we ook heen gaan. 

De weg of de boog symboliseert onze reis door het leven. Het 
herinnert ons eraan dat we steeds onderweg zijn, met hoop in 
ons hart, naar een mooie toekomst. 

Levendige kleuren: De kleuren groen, blauw geel en rood 
staand voor vreugde, leven en hoop.  Ze laten zien dat, zelfs al 
dingen moeilijk zijn, we altijd hoopvol en blij kunnen blijven.  

Het logo helpt ons onthouden dat we samen met hoop 
vooruitgaan, God ons altijd leidt en dat onze reis vol 
vertrouwen, liefde en vreugde is! 
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Dinsdag 24 december 2024 
Als we zeggen dat we ‘pelgrims van hoop’ zijn,  

bedoelen we dat we op reis zijn, net zoals pelgrims.  

Maar onze reis gaat niet alleen naar een plek,  

maar ook naar een toekomst vol hoop.  

We geloven dat, zelfs als dingen moeilijk zijn,  

er altijd goede dingen kunnen komen.  

Samen met anderen willen we onderweg hoop verspreiden, 

door lief te zijn voor elkaar, te helpen waar we kunnen  

en te geloven dat de toekomst beter kan worden. 

Dus, het Heilig jaar en het idee van ‘pelgrims van hoop’ 

helpen ons om te denken aan het goede dat we onderweg 

kunnen doen, en om te geloven dat God altijd met ons 

meegaat, wat er ook gebeurt. 

 

 

 

Pelgrims van hoop 

Goede God, 

dank U voor dit Heilig Jaar 

een tijd waarin we extra mogen nadenken 

over Uw liefde. 

Help ons om, net als pelgrims op reis te gaan 

met hoop in ons hart. 

Leer ons om altijd te geloven  

dat er goede dingen kunnen gebeuren, 

zelfs als het moeilijk is. 

Geef ons de moed om anderen te helpen, 

vriendelijk te zijn en licht te brengen 

waar het donker is. 

Samen willen we pelgrims van hoop zijn 

op weg naar een betere wereld,  

met U als onze gids, 

elke stap van de weg. Amen. 
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Dinsdag 24 december 2024 

 
Goede God, 

we gaan op tocht. 

Als pelgrims onderweg 

stappen we ons eigen verhaal. 

Dit nemen we mee: 

een rugzak en een stok, 

een schelp en een sjaal: 

een pelgrim heeft het allemaal. 

Wil Jij onze tochtgenoot zijn? 

Een helper op ons pad is altijd fijn. 

Help ons het mooie te ontdekken 

in onszelf, in de ander, 

en in de wereld. 

Amen. 

Pelgrims van hoop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met welke boodschappen  

van hoop  

vul jij je rugzak?  
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Kerstmis, een feest van hoop 
Kerstmis is meer dan een feest; het is een reis, een 
pelgrimstocht van het hart. Zoals de wijzen uit het Oosten hun 
weg vonden naar de stal, zo zijn ook wij pelgrims, op zoek naar 
betekenis, naar licht in de duisternis. Elke pelgrim weet dat de 
weg niet altijd gemakkelijk is. Er zijn momenten van 
onzekerheid, van twijfel en van vermoeidheid. Maar wat ons 
voortdrijft , is de hoop en het verlangen om dat bijzondere 
moment te bereiken, waar hemel en aarde elkaar raken. 

In de stilte van de nacht, onder de stralende ster, vinden wij in 
de stal niet alleen een pasgeboren kind, maar ook de belofte 
van liefde, vrede en nieuw leven. Net als de pelgrims die 
onderweg zijn, leren wij dat het niet alleen gaat om de 
bestemming, maar ook om de reis zelf: de mensen die we 
ontmoeten, de verhalen die we delen, de stappen die we 
zetten, elke dag opnieuw. 

Kerstmis herinnert ons eraan dat we allemaal pelgrims zijn, 
onderweg naar een plek van diepe vreugde en rust. Het nodigt 
ons uit om te vertragen, om stil te staan bij het wonder van het 
leven en om het licht dat we vinden te delen met anderen. Het 
is een reis naar binnen, naar het licht dat in ieder van ons 
brandt, klaar on de wereld te verlichten. 

Een bron van hoop 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Een korte optocht maken,  

waarbij de kinderen kleine lichtjes  

of lampjes dragen.  

Dat symboliseert dat we allemaal 

lichtdragers zijn op weg naar Kerstmis.  
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Maandag 6 januari 2025 
DE WIJZEN ZEGGEN ‘JA’ 

Een bron van wijsheid 
 
DE STER WIJST DE WEG 

 
Net als de herders volgen de wijzen de ster 
die aan de hemel is verschenen. 
Na een lange tocht vinden ze in een stal 
de koning die ze zochten. 
Ze knielen bij het kindje neer 
en zijn erg blij met deze wondere geboorte. 
De wijzen hadden de moed  
om het teken te volgen 
en zelfs een omweg te maken. 
Ze geloven in de boodschap van hoop 
en willen het licht van Gods vrede ook uitdragen. 
Als dat niet wijs is!  
 
 
STAPPEN WE SAMEN, 

MET HET GOEDE BEEN 

EN HEEL VEEL ZIN, 

HET NIEUWE JAAR IN? 
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