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22 - 25 december 

 Advent  
is zien voor wie God kiest:  

de kleine en voorbijgelopen mensen,  
en ervoor zorgen dat die keuze  

ook aan ons te zien is. 
Mgr. Romero 

___ 
Ik wandel naar mijn binnenkant. 

Ik kom ooit aan in God. 
Mijn leven is één grote pelgrimstocht. 

___ 
Welk nieuw begin wil in jou geboren worden? 

 

 

Hijzelf zal Vrede zijn. 
 

Ontmoeting, de eerste stap naar meer mens worden. 
 

God van leven en licht, 
geen duisternis houdt U tegen. 

U maakt telkens weer toekomst mogelijk. 
Kinderen springen op in de schoot van hun moeder, 

het nieuwe leven laat zich niet tegenhouden, 
het baant zich een weg naar het licht. 

God, geef dat ook wij werken aan een betere wereld als dragers van uw licht. 
Amen. 

Pradip Smagge 
 

Over de historische geboorte van de kleine Jezus weten we haast niets 
Over de historische geboorte van de kleine Jezus weten we haast niets. Ze voltrok zich zoals de geboorte van de 
meeste kinderen: in de stilte van een afgesloten kamer, in de intieme, kleine kring van de ouders. Ongeveer 60 jaar 
na Jezus’ geboorte verschijnen de kerstverhalen van Lucas en Mattheüs: vrije, verbeeldende composities van de twee 
schrijvers. Wel waarachtig: de kerstverhalen van de twee evangelisten zijn een rake ouverture van het levensverhaal 
van de volwassen Jezus. Lucas en Mattheüs wisten met hun verhalen tot de verbeelding te spreken. Hun verhalen 
werden de aanzet voor de wereldwijde, vrome traditie van de kerststal. 
In de lijn van de vrije evangelisten mogen wij vandaag op onze beurt vrij actualiseren, trouw aan de inspiratie van het 
basisverhaal over Jezus. 
-Op welke plekken en in welke stallen gebeurt de zorg voor menswording vandaag? 
-Wie zijn de herders en wijzen anno 2024? 
-Welke ster brengt ons bij de geboorte van een nieuw christendom voor de 21ste eeuw, terug meer in de 
oorspronkelijke geest van het begin?                                                                                                                                      J.P. Vermassen 

 

FEESTEN 
 

22 december 
 Vierde zondag van de advent. 
24 december 

Begin van het jubeljaar 2025 met de opening van de heilige deur van de Sint-Pietersbasiliek door paus 
Franciscus. 

25 december 
Kerstmis 

25 december 
Chanoeka 
Dit jaar begint ook het joodse feest Chanoeka op de avond van 25 december. Het herinnert aan de tijd dat 
de joden na een lang verbod konden terugkeren om in de tempel te bidden. Ze hadden maar voor één dat 
olie om een kaars te laten branden in de tempel, maar als door een wonder brandde de kaars nog acht 
dagen! Voor het raam steken joden een negenarmige kandelaar aan. Het feest duurt 8 dagen. 

https://www.otheo.be/nieuws/heilige-deur-tijdens-jubeljaar-2025-plechtig-geopend-wordt
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EERSTE LEZING VIERDE ZONDAG ADVENT 
 

Dit zegt de HEER: 
'Uit u, Betlehem in Efrata, 

het kleinste onder Juda's stammen, 
uit u zal geboren worden 

hij die over Israël moet heersen. 
In het verre verleden ligt zijn oorsprong, 

in lang vervlogen dagen.' 
Daarom zal de HEER hen 

overlaten aan hun lot, 
tot de tijd aanbreekt 

dat de zwangere vrouw haar kind heeft gebaard. 
Dan komt de rest van zijn broeders weer samen 

met de zonen van Israël. 
Dan neemt hij de macht in handen 

en zal hij hen hoeden 
door de kracht van de HEER, 

door de verheven naam van de HEER zijn God. 
In veiligheid zullen zij wonen, 
omdat zijn macht zal reiken 

tot aan de uiteinden van de aarde. 
Hijzelf zal Vrede zijn. 

Micha 5, 1-4A 
 

 
 

Mag het Kind dit jaar? 
 

Mag het Kind van liefde dit jaar 
echt aan elke tafel om te voeden, 
of zijn wij zelf onverzadigbaar? 
 

Mag het Kind van liefde dit jaar 
echt verwacht worden zonder verblinding 
en zonder het gelag te betalen? 
 

Mag het Kind van liefde dit jaar 
alle huizen open vinden om elkaar 
weer te begroeten, nieuw leven? 
 

Mag het Kind van liefde dit jaar 
overal geboren worden omdat het 
zeker is van een toekomst? 
 
Mag het Kind van liefde dit jaar 
en ook volgend jaar, voorgoed, 
huizen vinden van warmte? 
 

Mag het Kind van liefde dit jaar 
inderdaad gelukkig zijn, omdat wij 
‘ons’ huis openen op weg naar een ander? 
Luc Vandenabeele  

 
Jubelklanken. 

Hoor je ze? 
Ze verklanken dat Jezus  

nieuwgeboren in de buurt is.  
 

Zullen we gaan kijken? 
Gaat de deur van je leven open? 

We krijgen de kans om Hem   
- in levende lijve - te ontmoeten.  

 
Hoe zou Hij zijn? 

Wat zal Hij zeggen? 
Hoe zal Hij ons aanspreken?  

Welke gebaren zijn Hem eigen?  
(H)erken je Hem? 

 
Ga je mee? 

Pelgrims onderweg naar de Bron. 
Liggend in een voederbak: 

de Weg, de Waarheid en het Leven. 
 

Een jubeljaar vol zegen… 
Rik Depré 

 

 
 

Eer zij God in onze dagen | Chr. Koor Jigdaljahu 
https://www.youtube.com/watch?v=ss4h8jbM_lc 

https://www.youtube.com/watch?v=ss4h8jbM_lc
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WELZIJNSZORG 2024 
 

 
 
 
 
 
 

 
knelpuntberoep 

 
mensen gezocht: 

 
mensen die een hart hebben 

voor wie werk zoekt 
 

mensen die een neus hebben 
voor verborgen talenten 

 
mensen die oog hebben 

voor de waarde van ervaring 
 

mensen die oor hebben 
voor oplossingen bij problemen 

 
mensen die de hand reiken 

aan wie moeite doet of heeft 
 

mensen die kunnen lezen 
tussen de regels van een cv 
 
mensen die kansen zien 
in diversiteit, in taakverdeling 
 
mensen die een lans breken 
voor een trager ritme, voor meer welzijn 
 
mensen die ruimdenkend, flexibel 
warm en onthalend zijn 
 
mensen die mens willen worden 
mensen die in aanmerking komen 
voor deze vacature 
mensen die dit knelpuntberoep 
op de arbeidsmarkt 
wel zien zitten 
Hilde Van Parys 
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Welzijnszorg wil bijdragen om waardig werk voor iedereen toegankelijk te maken.  Daarom presenteren we drie 
recepten voor waardig werk: 

• recept 1 Uitsluiting aanpakken (zie bezinning week 2)  

• recept 2 Een ambassadeur voor werkzoekenden  (zie weekbezinning week 3) 

• recept 3 Een aangepaste arbeidsmarkt  
 

Recept 3 Een aangepaste arbeidsmarkt  
 

Iedereen moet levenslang kunnen leren in onze huidige economie.  We zien dat de doorgroeikansen en investeringen 
niet voor iedereen even groot zijn.  Hierdoor blijven mensen soms te lang steken in slechter betaalde jobs.  Er is dus 
een inhaalbeweging nodig om de mensen die nu minder opleiding volgen meer toegang tot bijscholing te geven. 
 

Niet iedereen die nood heeft aan ondersteuning kan terecht in een maatwerkbedrijf of werkervaringsproject.  Dat 
zijn mooie projecten, maar het is ook belangrijk om individueel maatwerk te bieden voor werknemers op de reguliere 
arbeidsmarkt.  Nu er zoveel krapte is op de arbeidsmarkt hopen we dat werkgevers meer open gaan staan voor 
mensen die verder staan van de arbeidsmarkt en ondersteuning nodig hebben.  We roepen werkgevers op om 
samen te zoeken naar de juiste balans tussen begrip en respect voor persoonlijke omstandigheden enerzijds en de 
nodige productiviteit anderzijds.  Het is in ieders belang dat werkgevers zich creatief inzetten op het creëren van 
kansen. 

Waardig werk 
 

ik ben mijn werk kwijt 
van vandaag op morgen 

ik had het niet zien aankomen 
heb nu een hoofd vol zorgen 

en weer te veel tijd 
al hou ik dat verborgen 

 

ik ben mijn werk kwijt 
en daarmee ook mijn zekerheid 
mijn maandelijks vast inkomen 

waarvan ik iets opzij zet 
een smalle poort naar vrijheid 

een soort toegangsticket 

 
ik ben mijn werk kwijt 
het is me afgenomen 

tegelijkertijd met al mijn hoop 
en toekomstdromen 

misschien verlies ik ook 
mijn huis, mijn onderkomen 

 

ik ben mijn werk kwijt 
dat zo bij me hoorde 

mijn opstap naar zelfstandigheid 
de draad, de tel, het noorden 

maar nog het meest 
mijn eigen waardigheid 

Hilde Van Parys 
 

JUBELJAAR 2025 
 
 
 
 

Vader in de hemel, 
Gij hebt ons het geloof geschonken 

in uw Zoon Jezus Christus, onze Broeder, 
en door de Heilige Geest 

hebt Gij de vlam van liefde in ons hart ontstoken. 
Wek in ons de zalige hoop 

op de komst van uw Rijk. 
  
 
 
 
 
 

 

 
 
Maak ons door uw genade tot zaaiers 
die onvermoeibaar het zaad  
van het Evangelie uitstrooien. 
Laat door dit zaad de mensheid  
en de hele schepping opbloeien 
in de vaste verwachting 
van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, 
waar de machten van het kwaad zijn overwonnen 
en uw heerlijkheid zich voor altijd openbaart. 
  

Moge de genade van het Jubeljaar 
in ons, Pelgrims van Hoop, 
het verlangen sterken naar de hemelse gaven 
en aan heel de wereld 
de vreugde en de vrede schenken 
van onze Verlosser. 
Aan U, God, die voor altijd gezegend zijt, 
zij lof en eer in de eeuwen der eeuwen. 
Amen.

 

hymne jubeljaar 2025 
https://www.youtube.com/watch?v=dMKuy4vwp88 

https://www.youtube.com/watch?v=43rlcvvlfEE&t=39s 

https://www.youtube.com/watch?v=dMKuy4vwp88
https://www.youtube.com/watch?v=43rlcvvlfEE&t=39s

