
“Ruimte geven is geloven dat iemand kan groeien.”

In deze 39ste jaargang van Leeftocht, sinds de uitrol van het concept katholieke dialoogschool,
kozen we voor het woord ruimte als kern van ons samen zoeken, bouwen en geloven. Maar niet
zomaar ruimte. Een wondere ruimte.

 Een ruimte die groeit als je haar deelt. Een ruimte waar verwondering het laatste woord krijgt. Een
ruimte die tegelijk fysiek en mentaal is – tastbaar en tegelijk gedragen door geestkracht.

We wilden tien maanden lang verkennen hoe een katholieke dialoogschool ruimte geeft aan
kinderen en jongeren om hun eigen vorming richting te geven. En hoe wij als begeleiders hen
daarin kunnen volgen én voorgaan.

 We lieten ons inspireren door de Geest: ongrijpbaar als een duif, krachtig als een storm, helder als
vuur.

Zoals in het pinksterverhaal de leerlingen ‘in dezelfde taal’ begonnen te spreken, zo wilden wij dit
jaar spreken en luisteren in een taal van verbondenheid, creativiteit, zachtheid en geloof.



EEN JAAR VAN RUIMTE MAKEN

Geïnspireerd door het werk van Carl Snoecx – Scholen die naar sterren reiken – groeide het
inzicht dat onderwijs méér is dan kennisoverdracht. Het is bezieling. Het is tegen de stroom in
durven gaan.

 Zijn pleidooi voor zes ‘onderwijskundige ruimtes’ werd aangevuld tot tien beginwoorden.
Daarmee hebben we maand na maand ontdekt hoe ruimhartig opvoeding kan zijn, als we er zelf
ruimte voor maken.

Elke maand bracht een eigen kleur in de 
wondere ruimte:

JAARAFFICHE

De jaaraffiche (zie volgende bladzijde) werd ontworpen door Koen Lemmens.
Zijn werk vangt de geest van het thema “Een wondere ruimte” in kleur en vorm: openheid,
beweging, licht – en de stille aanwezigheid van de heilige Geest, verbeeld als duif. Het beeld
nodigt uit tot kijken én zien, tot binnenstappen in de ruimte die groeit als je deelt.




