
Advent is leven 
met een verlangen 
dat ons voortstuwt.

 
Uitkijken naar Wie komt.

 Niet naar wat we al kennen,
 wel naar Wie ons verrast.

 
 In het wachten groeit het wonder.
 In het uitkijken ontwaakt het licht.

 In het reiken naar elkaar
 komt God dichterbij.

 
God komt thuis,

 evenwel anders dan we dachten:
in de kwetsbaarheid van een kind.

 
God komt anders thuis
 in een blik van begrip,
 in een hand die helpt,

 in een gebed dat fluistert:
 “Wees welkom, God van licht.”

 
Laat ons als pelgrims van hoop,

hopen op Wie nog niet is.
 Met een hart dat durft te geloven:

 U komt thuis. Bij ons. In ons.
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