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Inleidend woord 
In deze bundel vind je suggesties voor een inspiratiemoment of een viering op het einde  
van het schooljaar. 
  

Suggesties muziek 
 Bij aanvang van de viering: meditatieve muziek met vogelgeluiden met  

op de achtergrond een PowerPointpresentatie van vogels die (uit)vliegen. 
 Leerlingen/leerkrachten die een muziekstukje spelen. 

Suggesties decor 
 Op het altaar/vooraan staat een bloemstukje versierd met pluimen. 
 Een collage ‘het schooljaar in vogelvlucht’ met foto’s, tekstjes van mooie 

momenten en hoogvliegers tijdens het voorbije schooljaar. 
 Een mand met pluimen: voor ieder een pluim om na de viering uit te delen (vooraf 

per klas een pakketje maken). 

 

1.Openen-Welkom 

1.1. Lied  
Kies voor een vrolijk en hoopvol lied om het viermoment in te zetten te openen.  

Het jaarthemalied ‘Vlieg je mee’ is zeker een aanrader (Zie onderaan bij liedsuggesties).  

 

1.2. Welkom en kruisteken 
 

Voorganger 1 

Beste allemaal, hartelijk welkom in de laatste viering van dit schooljaar. Tijdens deze viering 
vliegen we in vogelvlucht doorheen het voorbije jaar alvorens de vakantie in te duiken. We 
hebben hard gewerkt en verdienen allemaal een dikke pluim. Het was een bijzonder 
schooljaar met een heleboel wondere momenten. Laten we daarom dankbaar en verbonden 
vieren. Je mag deze viering starten op jouw manier. Maak je het even stil in jezelf? Of doe 
je dat met het teken van Jezus: het kruisteken. “In de naam van de Vader en de Zoon en de 
Heilige Geest. Amen.” 

 
 

1.3 Samen kijken  
1.3.1.  Een pluim voor 

Maak een PowerPointpresentatie met de foto’s van wondere momenten en bijzondere talenten van kinderen en 
leerkrachten van het voorbije schooljaar. Je kan rustige achtergrondmuziek voorzien. Suggestie: Forrest Gump. 
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Directie 

Beste kinderen, beste juffen en meesters ook ik heet jullie van harte welkom. Zoals jullie 
zien heb ik heel wat pluimen mee. Ik zal ze straks met veel zwier en plezier uitdelen. Ik wil 
jullie allemaal van harte bedanken voor jullie inzet. We deelden heel wat wondere 
momenten en er zitten heel wat talenten in onze school. Luister en kijk maar mee… 

Aanpassen naar de eigen schoolcontext. Extra mogelijkheid: door de zesdeklassers laten brengen en 
ondersteunen met beeldmateriaal. 

 

Leerling (en) 

Een pluim voor… 

het meewerken in de klas 

het samen delen met een vriendje 

het dragen van die zware boekentas 

het spelen met een verdrietig kindje 

Een pluim voor… 

het luisteren naar elkaar 

de knutselwerkjes met verf, lijm en schaar 

het uitdelen van de soep 

het aanmoedigen van de groep 

Een pluim voor… 

het vrede sluiten als er werd gepest 

het oplossen van moeilijke oefeningen, zoals delen met rest 

de initiatieven van het leerlingenparlement 

de sportieve prestaties en het muzikale talent 

Een pluim voor… 

de leuke klasuitstappen 

de malle grappen 

de nieuwe liedjes die we leerden zingen 

al de goede dingen 

 

Zoveel wondere momenten en we vergeten er vast nog een paar. 

Een dikke pluim voor iedereen! Het was een geweldig mooi jaar! 
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1.3.2. Verwondermoment  
 

Beelden projecteren van het voorbije jaar. 

Leerkracht 

Als we naar het voorbije jaar kijken, zien we heel wat wondere momenten. Het jaar is 
echt voorbijgevlogen! 

Voorganger 

Laten we deze mooie herinneringen koesteren. Ze geven ons vleugels! 

 

1.4. Duiding van het thema  
 

1.4.1 Verhaal: De droom van God 

Voorganger  

Beste kinderen, ik wil jullie een bijzondere pluim laten zien. Kijk eens! Wat een mooie, 
grote, witte pluim! Juf/meester… zal er een verhaal over vertellen. Luister maar… 

Leerkracht 

Niemand vraagt me nog wat, dacht God. Ik hoor zo weinig van de mensen. Is er dan overal 
vrede en liefde op aarde? vroeg Hij zich af. Gaat het er dan eindelijk eerlijk aan toe? Maken 
de mensen geen ruzie meer? Hebben ze de weg naar elkaar gevonden? ‘t Zou wel mooi zijn, 
want dat is het waar ik als zo lang van droom. Toen werd Hij nieuwsgierig om Zijn droom 
onder de mensen te zien. In een grote stad ging Hij buiten op een terrasje zitten. Hij keek 
naar de mensen. Iedereen snelde in een hels tempo voorbij. God werd moe van het gehol en 
het lawaai van de mensen. Hij vroeg zich af waar ze allemaal heen renden en wat hen zo 
vooruit joeg. Het geluk ligt toch vlakbij, dacht Hij. God dacht na. Hij hield een paar mensen 
tegen om met hen te praten. Ze dachten dat Hij de weg vroeg, maar toen ze merkten dat 
Hij zomaar even wat wou praten liepen ze vlug door, want daarvoor hadden ze geen tijd. 
Treurig ging God in het park op een bank zitten. Tot er een klein kind, dat daar aan ’t spelen 
was, naar Hem toe kwam en vroeg: “Waarom ben je zo verdrietig? Hier je mag mijn witte 
pluim hebben. Kijk eens hoe mooi ze is! Zie je die witte vogel daar? Misschien wel een pluim 
van hem? Je mag ze houden, zomaar voor jou! 

De ogen van God schoten vol tranen. Hij trok het kind naar zich toe en dacht: Mijn droom is 
nog niet helemaal dood. Hij fluisterde tot het kind: “Hier neem je pluim terug, dan kan je 
ze geven aan iedereen die je tegenkomt en er droevig uitziet, want alles wordt blij als er 
mensen zijn zoals jij! 
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1.4.2 Verhaal: De kleine adelaar 

Hoog op een berg ligt het nest van de adelaar. Met machtige wieken zweeft hij door de 
lucht. In zijn grote nest tussen de rotsen liggen zijn pasgeboren jongen. Zo hoog liggen ze 
veilig. Niemand kan erbij. Dreigt er gevaar dan beschermt vader adelaar ze met zijn 
vleugels. De kleine vogels piepen en weten niet beter of hun nest is de wereld. Totdat ze 
hun kopjes uitrekken en over de rand kijken. Ze schrikken en vlug kruipen ze terug in hun 
warme nest. Dagen gaan voorbij. Hun pootjes en vleugels worden groter en sterker. Zo nu 
en dan kijken ze toch weer over de rand. Ze zien hun vader, de grote adelaar, zweven door 
de lucht. Ook de jongen moeten leren vliegen de wijde wereld in. Zo komt de dag, dat ze 
één voor één op de vleugels van hun vader het nest uit worden gedragen. Op vaders vleugels 
zweven ze veilig over de diepte, over rotsen en over bomen. Nadien komen ze weer terug 
in het veilige nest. Hun vader en moeder weten wanneer de vleugels van hun jongen sterk 
genoeg zijn om zelf te vliegen. Dan gebeurt het tijdens een vlucht, dat vader adelaar een 
kleintje ineens loslaat, zo maar in de lucht! Piepend van schrik fladdert de kleine adelaar 
met zijn vleugels maar toch valt hij omlaag. Zijn vader vangt hem op met zijn sterke 
vleugels. Even later laat hij hem weer los en dan beweegt het kleintje zijn eigen vleugels 
en blijft vliegen boven zijn vader. Hij kan het nu zelf!  
Het is of hij ineens groeit, hij voelt zich een grote adelaar! Het ene jong na het ander gaat 
op zijn eigen vleugels vertrouwen. Eens zal de tijd komen dat ook zij een eigen nest bouwen 
en hun bange kleine kindertjes op hun sterke vleugels dragen. 
 

Exodus 19,4/Deuteronomium 32,11Uit: Het huis van licht, Joanne Klink 
 

 

1.5. Moment van vergeving 
 
Suggestie 1 – voor jongere kinderen 
 
Je kan de tekstjes op omgekeerde duimen kleven. 

Voorganger 1 

Het voorbije schooljaar deden we allemaal ons best, maar soms verloren we één van onze 
pluimen door een lelijk woord, een jaloerse blik of een ruzie. Voor al deze mindere 
momenten vragen we om vergeving. 

Kind 1  

Soms gebruikte ik wel eens een lelijk woord.  

Kind 2  

Soms luisterde ik niet naar mijn vriendjes en speelde voort.  

Samen (zeggen): Dat verdiende geen pluim, maar een omgekeerde duim. 

Kind 3 

Soms had ik geen zin om te werken en knoeide maar wat. 

Kind 4 

Soms liep ik buiten de rij en deed ik alsof ik de afspraak vergat. 

Samen (zeggen): Dat verdiende geen pluim, maar een omgekeerde duim. 
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Kind 5 

Soms keek ik de oplossing bij een vriendje af. 

Kind 6 

Soms deed ik iemand pijn, maar kreeg een ander de straf. 

Samen (zeggen): Dat verdiende geen pluim, maar een omgekeerde duim. 

Voorganger  

Goede God, soms ging het niet al te best. Dat weten we wel.  

Voor we het beseften was het te laat. Een foutje gebeurt zo snel. 

Toch willen we ons inzetten om aandachtiger te zijn en minder fouten te maken. 

Wilt U ons hierbij helpen? Wilt U hier mee over waken? Amen. 

 
 
Suggestie 1 – voor oudere kinderen 
 
 
Voorganger 1 

Het voorbije schooljaar deden we allemaal ons best, maar soms verloren we één van onze 
pluimen door een lelijk woord, een jaloerse blik of een ruzie. Voor al deze mindere 
momenten vragen we om vergeving. 

Voorganger 2 

Het voorbije schooljaar deden we allemaal ons best, maar soms namen we de hele ruimte 
in door een lelijk woord, een jaloerse blik of een ruzie. Voor al deze mindere momenten 
vragen we om vergeving. 

Kind 1  

Soms had ik het moeilijk om de afspraken na te leven. Ik deed het liever op mijn manier.  

Daardoor liep alles in ’t honderd, maar dat interesseerde me geen zier. 

Samen: (zeggen) Dat verdiende geen pluim, maar een omgekeerde duim. 

Kind 2 

Soms was het moeilijk om vol te houden en netjes te werken.  

Ik maakte er een boeltje van en hoopte dat de juf of de meester het niet zou merken.  

Samen: Dat verdiende geen pluim, maar een omgekeerde duim. 

Kind 3 

Soms ging ik met de pluimen van een vriendje lopen.  

Ik speelde het spel niet eerlijk en probeerde vooral mezelf goed te verkopen. 

Samen: Dat verdiende geen pluim, maar een omgekeerde duim. 
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Kind 4 

Soms had ik geen oor naar de ideetjes van anderen,  

omdat ik dacht het zelf beter te weten.  

Had ik maar geluisterd, dan had ik niet zo in de knoei gezeten. 

Samen: Dat verdiende geen pluim, maar een omgekeerde duim. 

Kind 5 

Soms liet ik enkel mijn beste vrienden meespelen en  

was het erg moeilijk om hen met anderen te delen.  

Samen: Dat verdiende geen pluim, maar een omgekeerde duim. 

Voorganger 

Goede God, U hoort het. Het ging niet altijd zo best en dat spijt ons. We vragen U om deze 
mindere momentjes te vergeven en de donkere kantjes weg te vegen. Wij willen ons inzetten 
om het een volgende keer beter te doen en eerst na te denken alvorens te reageren. Wilt U 
ons hierbij helpen? Amen. 

 
Suggestie 2 – We weten dat het anders kan 
 
Voorganger 

Het was een mooi en spannend schooljaar. Toch liep het af en toe verkeerd. Soms waren er 
ruzies of mopperdagen. Soms dachten we enkel aan onszelf. Dat blijft hierbinnen knagen en 
daarom willen we om vergeving vragen. 

Kind 

Goede God,  

we deden allemaal ons best, 

maar een foutje gebeurde zo snel.  

We verloren ons geduld en reageerden fel.  

Zo viel er al eens een lelijk woord  

of deden we koppig voort.  

Zo wierpen we al eens een jaloerse blik,  

want het draaide enkel om ik, ik, ik.  

Daar hebben we spijt van,  

want we weten dat het anders kan. 

Voorganger 

God, U kijkt voortdurend over onze schouder mee en verliest ons niet uit het oog. Ook als 
we de verkeerde kant uit vliegen en onze fouten niet willen zien. Dank dat U ons steeds 
nieuwe kansen geeft. Amen. 
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1.6. Moment van bidden  
 

Suggestie 1 

Voorganger  

Goede God, 

Vandaag blikken we terug op een mooi schooljaar vol wondere ruimtes. 

We mochten zoveel nieuwe dingen leren en uitproberen, 

zoveel samen spelen en geheimpjes delen 

zoveel plezier maken en verwonderd raken. 

God, er was dit jaar zoveel om ‘dank u’ te zeggen. 

Maar nu willen we het wat rustiger 

en onze schoolspullen even aan de kant leggen. 

Geef ons twee heerlijke vakantiemaanden 

vol avonturen en zonneschijn. 

Zorg dat we toffe dingen mogen beleven 

en ook zelf veel vreugde geven.  

Dat vragen wij U, in de naam van Jezus, Uw zoon.  

Amen.  

 

Suggestie 2 

Voorganger  

Heer God,  

We gingen op verkenning  

door de wondere ruimtes van het schooljaar. 

De juffen en meesters brachten ons flink vooruit. 

Voor al dit moois willen we graag ‘dank u’ zeggen. 

Nu is het tijd om onze schoolspullen even aan de kant te leggen. 

Zorg dat ieder van ons een fijne van een vakantie heeft 

en mooie en zonnige avonturen beleeft.  

Dit vragen we U in de naam van Jezus, Uw Zoon.  

Amen. 
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Suggestie 3 

Voorganger  

Goede God,  

met een dankbaar hart  

en een hoofd vol leerrijke kronkels  

kijken we terug op een wonder jaar.  

We krijgen nu ruimte voor vakantie  

en kijken uit naar een fijne tijd. 

Help ons hartelijk om te gaan  

met al wie we ontmoeten  

en zorg dragen te dragen  

voor de mooie natuur,  

vandaag en alle dagen  

van ons leven.  

Amen. 

 

Suggestie 4 

Voorganger 

Goede God,  

Wat zijn wij blij dat mensen  

zo veel wondere dingen doen. 

Wat zijn wij blij dat zoveel  

handen hoop geven. 

Wij vragen U,  

blijf bij ons vandaag  

en alle dagen van ons leven. 

Amen. 

 

 

 



11 
 

Inspiratiemoment einde schooljaar                       We vliegen uit!                                      2023-2024 

2. Luisteren 

2.1. Bijbelverhaal: Pinksterverhaal: De komst van de Heilige Geest 
 

Inleiding op het evangelieverhaal   

Voorganger 

Lieve kinderen, het hele schooljaar door werden we begeleid door een prachtig diertje: een 
duif! De pluimen op het altaar of op de tafel doen ons aan dit mooie diertje denken.  Duiven 
zijn fantastische vliegers en kennen hun weg overal heen en dan weer terug. In de bijbel, 
dat mooie boek vol verhalen over Jezus, speelt een duif ook wel een belangrijke rol. 
(Aandacht voor diversiteit) Wisten jullie dat de profeet Mohammed ook werd beschermd 
door een duif toen hij en zijn vriend Abu Bakr vluchtten voor hun vijanden aan de grot van 
Thawr.) 

De duif brengt ons allemaal dichter bij God. Zijn Heilige geest is als een duif: zo vlug en vrij, 
zo vredevol en zachtaardig.  In het verhaal van Pinksteren gaat het over deze Heilige Geest. 
Hij is bij Jezus vrienden, hij is bij ons! Hij zet ons in vuur en vlam, met een boodschap vol 
vrede.   

Het Pinksterverhaal: De Komst van de Heilige Geest (of andere versie) 

Na de dood van Jezus aan het kruis waren zijn vrienden bij elkaar in een huis in Jeruzalem. 
Ze waren samen aan het bidden en wachtten zoals Jezus hun had gezegd.  

Plotseling, op de dag van Pinksteren, gebeurde er iets wonderlijks. Er kwam een geluid uit 
de hemel, als een krachtige windvlaag, die het hele huis vulde waar ze waren. Toen zagen 
ze iets wat leek op vlammen van vuur die zich verspreidden en zich op ieder van hen 
neerzetten.  

Iedereen werd vervuld met de Heilige Geest, en ze begonnen in verschillende talen te 
spreken, geleid door de Geest. Op dat moment waren er veel mensen in Jeruzalem van over 
de hele wereld, en ze waren verbaasd om de volgelingen van Jezus in hun eigen talen te 
horen spreken.  

Een van de volgelingen, Petrus, stond op en sprak de menigte toe. Hij legde uit dat wat er 
gebeurde wat was voorspeld: dat God zijn Geest zou uitstorten op alle mensen. Petrus 
vertelde de menigte over Jezus, zijn leven, zijn dood aan het kruis en zijn opstanding. Hij 
vertelde hun dat Jezus de beloofde Messias was.  

Veel mensen waren geraakt door Petrus' woorden en vroegen wat ze moesten doen. Petrus 
zei tegen hen: "Bekeer je en laat je dopen in de naam van Jezus Christus, zodat je vergeving 
kunt ontvangen en de Heilige Geest zult ontvangen."  

Die dag werden drieduizend mensen gedoopt en sloten zich aan bij de gemeenschap van 
gelovigen.  
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2.2 Duiding 
In dit Pinksterverhaal horen we hoe Jezus zijn vrienden na zijn dood niet in de steek laat. 
Door de komst van de Heilige Geest voelen zijn vrienden zicht sterk genoeg om te kunnen 
uitvliegen! Net zoals de kleine adelaarsjongen. Zo konden ze overal, de prachtige boodschap 
van Jezus uitdragen. Is dat ook niet wat wij kunnen doen nu we de zomervakantie invliegen? 
Met Jezus’ Geest en een rugzak vol pluimen om uit te delen aan andere mensen! 

 

2.3. Lied 
 

3. Bidden vanuit verbondenheid 
 

3.1. Voorbeden 
Suggestie 1 

Voorganger 

Iedereen kijkt uit naar een spetterende vakantie. Even geen wekker, geen gezeur, geen 
gehaast en geen drukte. Gewoon gezellig genieten en leuke dingen plannen. Laten we voor 
iedereen een wondere vakantie wensen. 

Kind 1 

De juffen en meesters stonden elke dag weer voor ons klaar. Wat een wonder! Geef dat zij 
nu kunnen genieten van een mooie vakantie en dat ze op één september weer met volle 
energie starten. Laten we bidden. 

 Samen: Ik bid voor jou, jij bidt voor mij, nu we hier allen samen zijn. 
Kind 2 

De directeur stond iedere dag met liefdevolle aandacht aan de schoolpoort. Wat een wonder! 
Hij/zij was er voor ons allemaal en gaf vele schouderklopjes. Geef dat hij/zij kan genieten 
van een mooie vakantie en op één september de schoolpoort weer met veel goesting opent. 
Laten we bidden.  

 Samen: Ik bid voor jou, jij bidt voor mij, nu we hier allen samen zijn. 
 
Kind 3 

Ook de andere medewerkers: de mensen van het secretariaat, de poetsploeg, de 
studiebegeleiders en de leesouders hebben hun beste beentje voorgezet. Wat een wonder! 
Geef dat zij nu kunnen genieten van een mooie vakantie en dat ze in september met frisse 
moed starten. Laten we bidden.  

 Samen: Ik bid voor jou, jij bidt voor mij, nu we hier allen samen zijn. 
 
Leerkracht 

Wij denken ook speciaal aan alle kinderen die het geluk van vakantie niet hebben. Sommigen 
zijn zwaar ziek en liggen in het ziekenhuis, anderen zijn op de vlucht voor oorlog of 
hongersnood. Geef dat zij ondanks hun pijn en lijden blijven dromen van betere tijden. We 
hopen voor hen op een wonder. Laten we bidden. 
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 Samen: Ik bid voor jou, jij bidt voor mij, nu we hier allen samen zijn. 
 
Voorganger 

Goede God, het schooljaar is goed geweest. Iedereen verdient een grote pluim. Alles wat 
ons dit jaar gesterkt heeft, nemen we mee. Blijf ons nabij en schenk ons een vakantie vol 
wondere belevenissen. Amen.  

 

Suggestie 2 

Voorganger 

Het voorbije schooljaar werden we door heel wat mensen wonderen verricht.  

We willen hen dankzeggen met een bloempje en een klein gedicht. 

Kind 1 

Dag juf en dag meester! 

Je stond elke dag weer voor ons klaar.  

Dankzij jou werd het een wonder jaar.  

Daarom voor jou een mooi lied 

en een klein bloempje: een “ik vergeet je niet”. 

Kind 2 

Dag directeur! 

Je stond elke dag weer voor ons klaar.  

Dankzij jou werd het een wonder jaar.  

Daarom voor jou een mooi lied 

en een klein bloempje: een “ik vergeet je niet”. 

Kind 3 

Dag zorgjuf en dag turnjuf/meester! 

Je stond elke dag weer voor ons klaar.  

Dankzij jou werd het een wonder jaar.  

Daarom voor jou een mooi lied 

en een klein bloempje: een “ik vergeet je niet”. 

Kind 4 

Dag juf op het secretariaat, dag poetsvrouw en dag werkman! 

Je stond elke dag weer voor ons klaar.  

Dankzij jou werd het een wonder jaar.  
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Daarom voor jou een mooi lied 

en een klein bloempje: een “ik vergeet je niet”. 

Zingen 

Dank u wel, dank u wel, dank u wel 

Dank u wel, dank u wel, dank u wel 

Dank dank dank! 

 

Suggestie 3 

Voorganger   

Vakantie is een tijd van genieten en van dingen doen die op je verlanglijstje staan.  

Ook aan kleine dingen gaan we niet voorbij. Luister maar … 

Kind 1 

Ik vlieg uit en droom van een vakantie vol avonturen en zonneschijn. 

Ik vlieg uit en droom van een vakantie vol lekkere ijsjes en voetballen op het plein. 

Kind 2 

Ik vlieg uit en droom van een vakantie vol zandkastelen en waterpret. 

Ik vlieg uit en droom van een vakantie vol gezelschapsspelletjes  

en pas na tienen naar bed. 

Kind 3 

Ik vlieg uit en droom van een vakantie vol leuke boeken en spannende verhalen. 

Ik vlieg uit en droom van een vakantie vol liedjes zingen in alle talen. 

Kind 4 

Ik vlieg uit en droom van een vakantie vol lieve woordjes en complimentjes geven. 

Ik vlieg uit en droom van een vakantie vol pretparken en nieuwe dingen beleven. 

Kind 5 

Ik vlieg uit en droom van een vakantie vol beetjes oost, zuid, noord en west. 

Ik vlieg uit en droom van een vakantie, een vakantie op zijn best! 

 

Voorganger 

Heer, maak deze wensen waar en geef iedereen sterke vleugels voor het komende 
schooljaar. Amen. 

 



15 
 

Inspiratiemoment einde schooljaar                       We vliegen uit!                                      2023-2024 

Suggestie 4 

Voorganger 

Vakantie is genieten en dromen van wondere momenten.  

Luister maar naar deze wensen. 

Kind 1 

Ik droom van lange wandelingen en veel vrolijke avonturen. 

Ik droom van waterpret en buiten spelen tot in de late uren. 

Kind eerste leerjaar: Joepie, ik mag later naar bed! 

Kind 2 

Ik droom van picknicken in het bos en ijsjes eten op het strand. 

Ik droom van geheimpjes delen en kastelen bouwen in het zand. 

Kind eerste leerjaar: Joepie, vakantie is plezant! 

Kind 3 

Ik drom van momenten om stil te worden en dankbaar te zijn. 

Ik droom ervan om mijn dorst te lessen aan een fontein. 

Kind eerste leerjaar: Joepie, in de vakantie voel ik me zo fijn! 

Kind 4 

Ik droom van wandelen en genieten van de mooie natuur. 

Ik droom van liedjes zingen bij een knetterend kampvuur. 

Kind eerste leerjaar: Joepie, in de vakantie kijk ik niet zuur. 

Kind 5 

Ik droom van luieren in de zon en met mijn beste vrienden mailen. 

Ik droom van boottochtjes op de rivier. Ik zal me niet vervelen! 

Kind eerste leerjaar: Joepie, in de vakantie kan ik heel veel spelen! 

 

Voorganger  

Goede God, U hoort het. Deze kinderen kijken uit naar de vakantie en dromen van heel wat 
wondere dingen. Geef dat U hen steeds nabij blijft en hen de juiste weg wijst voor een 
vakantie vol vreugde. Dat vragen wij U, twee zomermaanden lang. Amen. 
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3.2. Onze Vader (met gebaren of gezongen) 
 

Onze Vader, die in de hemel zijt, 

(twee armen die naar boven wijzen) 

Uw naam worde geheiligd, 

(de handen kruisen over de borst) 

Uw rijk kome, 

(twee handen open naast elkaar) 

Uw wil geschiede, 

(de linkerhand wijst naar de grond) 

op aarde zoals in de hemel. 

(de rechterhand wijst naar boven) 

Geef ons heden 

ons dagelijks brood 

(de twee handen vormen een kommetje) 

en vergeef ons onze schulden, 

(de handen kruisen over de borst) 

zoals ook wij vergeven 

aan onze schuldenaren 

(de rechterhand wijst naar rechts, de linkerhand naar links) 

en breng ons niet in beproeving 

(de handen gevouwen, hoofd buigen) 

maar verlos ons van het kwade. Amen. 

(de armen wijzen terug naar boven) 
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4. Zenden 

4.1. Bezinning ‘Vakantie betekent’ 
 

Leerkracht  

Vakantie betekent 

je rugzak vullen vol  

avontuurlijke spullen 

op tocht gaan met vrienden  

en leuke plekjes vinden. 

 

Kind 1 

Vakantie betekent 

je stapschoenen zoeken  

en een verre reis boeken 

luieren en op kamp gaan  

tot aan je knieën in het zand staan. 

 

Kind 2 

Vakantie betekent 

tekenen en boetseren 

 een vrolijk lied leren 

op je handen staan  

en een balletje slaan. 

 

Kind 3 

Vakantie betekent 

uren kuieren in de zon 

schuilen in een regenton 

verstoppertje spelen 

en een fles water delen. 
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Kind 4 

Vakantie betekent 

op blote voeten lopen 

ijsjes eten met hopen 

rollen in het gras 

en springen in een plas. 

 

Kind 5 

Vakantie betekent 

een bergtocht maken 

en op de top geraken 

doorzetten en niet opgeven 

dicht bij de natuur leven. 

Leerkracht  

Vakantie betekent… 

 

4.2. Bezinning ‘Ik wens je ruimte’ 
Leerkracht  

Ik wens je ruimte en een berg complimenten. 

Ik wens je ruimte en een hoop goede moed. 

Af en toe een schouderklopje geven voelt heel erg goed. 

Ik wens je ruimte en leuke dingen om te beleven. 

Ik wens je ruimte en een hoop avonturen. 

Af en toe een nieuwe uitdaging en ook eens bij de buren gluren. 

Ik wens je ruimte en een handvol fijne vrienden. 

Ik wens je ruimte en een hoop zonnestralen. 

Af en toe geduldig zijn en luisteren naar verhalen. 

Ik wens je ruimte en een hoop leuke weetjes 

Ik wens je ruimte om je onderweg te sterken. 

Af en toe ook eens halthouden om aan de binnenkant te werken. 

Ik wens je een hoop ruimte! 
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4.3. Bezinning ‘Ik wens je mensen op je weg’ 
 

Voorganger 

Voor jullie de vakantie instappen hebben we nog enkele wensen. 

Leerkracht 

Ik wens je mensen op je weg 

die naar je luisteren en gezellig met je praten  

maar die je ook ruimte geven en even alleen laten  

als het nodig is. 

Ik wens je mensen op je weg 

die jouw tempo volgen en je nieuwe dingen leren 

maar die je ook de ruimte geven om eens om te keren 

als het nodig is. 

Ik wens je mensen op je weg 

die je bochten durven nemen en grenzen leren verleggen 

maar die je ook de ruimte geven om ‘neen’ te zeggen. 

Ik wens je mensen op je weg. 

 

4.4. Vredewens 
 
Voorganger 
 
Goede God, straks gaan wij de vakantie tegemoet met een warme vredesgroet. Blijf ons 
nabij en moedig ons aan om overal waar we gaan in het licht van Uw droom te staan. De 
vrede van de Heer zij altijd met U 

Allen 
En met Uw Geest. 

Zingen is tweemaal bidden. Laten we de vredewens zingen en zwaaien met pluimen van 
vriendschap, vreugde en vrede. 

Lied: Ik zwaai met pluimen van vrede (op de melodie van Hevenu Sjalom) 

Ik zwaai met pluimen van vriendschap 

Ik zwaai met pluimen van vreugde. 

Ik zwaai met pluimen van vrede. 

Ik zwaai met pluimen, pluimen, pluimen meer en meer. 
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Ik zwaai met pluimen van vriendschap 

Ik zwaai met pluimen van vreugde. 

Ik zwaai met pluimen van vrede. 

Ik zwaai met pluimen, pluimen, pluimen naar de Heer. 

 

4.5. Zegenwens en zending 
 

Voorganger 1 

Goede God, het was een jaar boordevol energie, creativiteit en wondere avonturen. Ieder 
van ons deed zijn best. We hebben onze talenten extra in de verf gezet en waren gul met 
pluimen geven. En zie al die blije gezichten! Met dit goed gevoel en helemaal gepluimd (in 
positieve betekenis) gaan we de vakantie in. Geef dat we er met volle teugen van genieten.  

Voorganger 2 

Goede God, wat een wonder jaar! Wat een leuk, bijzonder, buitengewoon, uitmuntend, 
knap, leerrijk, mega, uitdagend, plezant, tof, avontuurlijk, cool, vrolijk, gelukkig, creatief, 
prettig, super formidabel, fantastisch jaar! Ik kan maar moeilijk stoppen met mijn 
waardering te uiten. Geen zorgen. Ik laat jullie dadelijk buiten om uit te vliegen.  

Voorganger 

Laten we daarom dankbaar en verbonden afsluiten. Je mag dit doen op jouw manier. Maak 
je het even stil in jezelf? Of ontvang je graag de zegen van God  ? Maak dan samen met mij 
een kruisteken “In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.” 

 

4.6. Slotlied 
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Mogelijke liedjes 

Themalied: Vlieg je mee? 
Flie fla fladder, sla je vleugels uit 

Flie fla fladder, kom en vlieg maar uit. 

1,2 Vlieg je mee? 

3,4 als passagier? 

5,6 of word jij de piloot, de piloot? 

7,8 ik straal ik lach want iedereen reist eerste klas. 

Iedereen mag hier aan het stuur. 

We stijgen, we dalen 

We zoeken, we dwalen 

We duiken over berg en zee. 

 

Vlieg je mee, vlieg je mee? 

Iedereen mag op de vlucht. 

Vlieg je mee, vlieg je mee? 

Met de wind ja in je rug. 

Vlieg omhoog, vlieg omlaag, stuur zelf een beetje bij 

Vlieg je snel, vlieg je traag, kom aan boord en voel je vrij. 

 

1,2 Zit je klem? 

3,4 Druk op de rem. 

5,6 Schakel, stuur maar bij. 

7,8 wie had dat verwacht, samen zweven door de nacht,  

samen vliegen naar de regenboog. 

We stijgen, we dalen… 

Vlieg je mee, vlieg je mee?... 

Flie fla fladder, oh God ik voel me vrij. 

Flie fla fladder, Jouw Geest die maakt me blij. 

Vlieg je mee, vlieg je mee? 
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• Themalied “Vlieg je mee?”  
met de klas van meester Jan Vanden Bergh (De bosuiljtes, Schiplaken) 
https://www.youtube.com/watch?v=pBdy0IU7h54 

 

Lied: Lied van de wasbeer 
Uit de Kindermusical – Koning gezocht, lied 7 

Het oorspronkelijke liedje ‘Een duim voor jou’ is een uitgave van www.eenfijnedag.be 

 

Een duim voor jou, een pluim voor mij 

Een complimentje er nog bij. 

Hé kom erbij, wees welkom hier, 

een open deur voor jouw plezier! 

 

Ik geef een mooie grote pluim: 

En ook een hele dikke duim! 

Proficiat, knap, gefeliciteerd! 

Dat heb jij heel erg goed geleerd! 

 

Ik vind je zo ontzettend knap! 

We hebben nooit zo’n ster gehad! 

Ik kijk heel graag naar jouw vertoning! 

Een groot applaus is je beloning! 

 

Ik zeg van iedereen iets goed! 

Ik vind het tof hoe jij dat doet! 

Heel flink gedaan, ik roep ‘bravo’. 

Je bent geweldig, echt zo zo! (duim opsteken) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pBdy0IU7h54
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Lied: Compliment 
 

Het is erg leuk om te krijgen 
en je wordt ermee verwend 
ra ra ra, wat is het 
het is een compliment 
een compliment, ooo, een compliment 
iedereen verdient wel eens een compliment 

Als je wat moois, wat goeds 
wat leuks, wat liefs, bij een ander ziet 
denk dan aan dit lied 
zeg het, spreek het uit, maak die ander blij 
wat heb jij mooi geknutseld, wat een coole jas heb jij 

Het is makkelijk te geven 
en het kost geen ene cent 
ra ra ra, wat is het 
het is een compliment 
een compliment, ooo, een compliment 
iedereen verdient wel eens een compliment 
 
Als je wat moois, wat goeds 
wat leuks, wat liefs, bij een ander ziet 
denk dan even aan dit lied 
zeg het, spreek het uit, maak die ander blij 
wat kan jij hard rennen, wat een gave bril heb jij 
 
Als je wat moois, wat goeds 
wat leuks, wat liefs, bij een ander ziet 
denk dan aan dit lied 
zeg het, spreek het uit, maak die ander blij 
 
wat een kanjer, wat een kanjer, ben jij! (3x) 

http://www.youtube.com/watch?v=CHXaeH_NWbA 
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