
Advent is
een innerlijke reis naar het mysterie van Kerstmis.

Zoals pelgrims onderweg veranderen,
zo worden ook wij uitgenodigd om ‘anders thuis’ te komen.

Soms betekent het thuiskomen 
bij wie we vergeten zijn.

Bij wie niet meetelt.
Bij wie in de marge leeft.

Bij de armen - in materiële zin,
maar ook bij wie arm is aan aandacht, aan liefde, aan hoop.

Jezus zelf koos ervoor om geboren te worden in eenvoud.
Zijn komst is een uitnodiging: durf jij ook anders thuis te komen?

Durf jij je hart open te stellen voor wie klein is, 
kwetsbaar, vergeten?

In deze Adventstijd - in dit jubeljaar - 
zijn we pelgrims van het licht.

We stappen uit onze comfortzone,
op weg naar een ontmoeting met God en met de ander.

We laten ons raken door verhalen van mensen
die leven in armoede, in eenzaamheid, in onzekerheid.

En we ontdekken: daar, in het kwetsbare, woont God.
Thuiskomen bij de armen
 is thuiskomen bij onszelf.

Bij onze roeping om lichtdragers te zijn.
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