
Jullie worden verdeeld in groepjes van 4 tot 6. Elk groepje is een
pelgrimsgroep op weg naar het einde van de tocht. Jullie krijgen

een routekaart met 5 haltes. Bij elke halte hoort een korte
opdracht die iets vertelt over een stukje van het schooljaar.

De laatste etappe

1. De rugzak – Wat draag ik mee?
Kies een symbool, ervaring of inzicht die je gevormd heeft dit jaar.

Waarom is dat voor jou belangrijk om mee te nemen?

Schrijf/plak dit bij de rugzak op de routekaart.
Tip: kijk naar het blad met symbolen als je inspiratie nodig hebt.

2. De kruispunten – Welke keuze maakte ik?
Denk aan een keuze die je dit jaar gemaakt hebt. Wat waren de

gevolgen? Hoe kijk je erop terug?
Bespreek een belangrijke keuze die je maakte dit schooljaar. Wat waren

de gevolgen?

Schrijf deze keuze bij de wegwijzer op de routekaart.

3. De blaren – Wat deed pijn?
Denk terug aan twee moeilijke momenten van dit schooljaar. Wie of

wat hielp je erdoor of bood verlichting?

Schrijf dit op een pleister en leg die naast het pad op de routekaart.

4. De medepelgrims – Wie liep mee?
Wie (klasgenoot, leerkracht, vriend, ouder…) was voor jou een

belangrijke metgezel dit schooljaar? Waarom?
Schrijf de naam van die persoon op de routekaart.

5. De Herberg – Wat neem ik mee naar de toekomst?
Welke drie woorden vatten voor jou samen wat je wil meenemen naar

volgend schooljaar?

Schrijf ze op een vlaggetjes die je op de ‘herberg’ op de routekaart
plaatst. 

Tip: gebruik eventueel de vlaggetjes die al ingevuld zijn.













VERTROUWEN RUST MOED DANKBAARHEID DROOM

LICHT LIEFDE VRIENDSCHAP GROEI HERSTEL

HOOP STILTE GELOOF HUMOR DOORZETTING

NIEUW BEGIN VERWONDERING GENADE VRIJHEID WARMTE

ZORG LOSLATEN VASTHOUDEN INZICHT VEERKRACHT

VERBONDENHEID RICHTING BALANS COMPASSIE ZELFVERTROUWEN

HERKENNING BLIJDSCHAP VERDRIET LEREN OPENHEID


