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Verbondenheid met zichzelf, anderen, gemeenschappen en natuur en cultuur (RKev1)

De soms onverwachte uitnodiging 
om stil te vallen, na te denken 
en met een nieuwe kijk weer verder 
te gaan.
Uit: Leeftocht jaarthema, 2023-2024

ERVARINGEN EN BELEVINGEN
Vlieg je mee?
Vooraf
Zorg voor voorbeelden van 
blanco vogels. Je kunt hierbij 
gebruikmaken van  
de sjablonen op Scoodle. 
Leg ook pluimen klaar.
Hang de poster van  
het jaarthema op in de klas.  
Ook die kun je vinden op 
Scoodle.

Activiteit
•	 Ga met de kinderen naar 

buiten. Ze liggen op hun rug 
en kijken naar vogels.

•	 Stap zelf rond of laat enkele 
kinderen rondstappen. 

•	 Laat pluimen naar beneden 
dwarrelen op de kinderen.

•	 Ga met de kinderen in  
een kring zitten. 

•	 Laat hen met hun pluimen naar voren 
komen. Zorg ervoor dat ze hun 
pluimen op hun handpalm leggen.

•	 Vraag de kinderen om te blazen, zodat 
hun pluimen in een vaas dwarrelen.

•	 Laat de kinderen een vogel knutselen 
of versieren met de pluimen.
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J A A R T H E M A

Geloofsverhalen, geloofsbeelden, godsbeelden, 
Jezusbeelden
•	 Geloofsverhaal: 

Franciscus houdt 
van de natuur  
(zie Vlieg je mee? I  
en Naomi 1)

•	 Jezusbeelden:  
Jezus gaat op  
weg met mensen, Jezus maakt je rustig, 

•	 Jezus leert mensen over God, Jezus rust 

Klasrituelen, feesten 
en vieringsmomenten
•	 Laat de kinderen ergens landen met hun 

vogel. Dat kan in een echte of een geknutselde 
boom zijn, of op de poster van het jaarthema.
Herhaal het gebed en laat de kinderen hun 
pluim wegblazen. (adem)

Gebed

Vlieg je mee in de wondere wereld om …

samen te lachen,
samen te stappen,
samen te bouwen,
samen te dansen,
samen te zingen,
samen muziek te maken,
samen te feesten,
samen te tekenen,
samen te delen,
samen stil te worden
in de mooie natuur rondom ons?

God,
dank Je wel voor
zoveel mooie dingen om ons heen!
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Wondere ruimte

Surf naar www.scoodle.be, log in (of registreer je eerst als je nog niet 
op Scoodle actief bent) en geef eenmalig deze toegangscode in: 
PTDCKTTDU59F23D3. Dan heb je toegang tot de extra’s bij Naomi en Leeftocht.
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Verbondenheid met zichzelf, anderen, gemeenschappen 
en natuur en cultuur (RKev3)
Groeien in interlevensbeschouwelijk ontmoeten en samen 
leven (RKlg4)

De ruimte nemen om los te komen van wat ons bezwaart 
en om nieuw te beginnen.
Uit: Leeftocht september, 2023-2024

ERVARINGEN EN BELEVINGEN
Je geeft me vleugels!
Vooraf
Zorg voor grote vleugels en voor papieren pluimen. 
Je kunt hierbij gebruikmaken van de sjablonen op Scoodle.
Hang een vlaggenlijn in stof of papier op.

Activiteit
•	 Knip de vlaggenlijn los en geef aan ieder kind een vlaggetje.  

Leg de nadruk op het ‘loskomen’.
•	 Laat de kinderen een vogel tekenen op hun vlag. 

Welke vogel wil jij zijn?
•	 Geef aan ieder kind een papieren pluim.
•	 Ga met de kinderen naar buiten en laat hen de pluimen 

wegblazen. Adem in en blaas uit!

S E P T E M B E R

Geloofsverhalen, geloofsbeelden, godsbeelden, Jezusbeelden
•	 Geloofsverhaal: Franciscus houdt van de natuur  

(zie Vlieg je mee? I en Naomi 1)
•	 Jezusbeelden: Jezus gaat op weg 

met mensen, Jezus houdt van 
kinderen, Jezus is blij om mensen, 
Jezus vertelt mooie verhalen

•	 Bijbelverhaal: de parabel van  
de talenten

Klasrituelen, feesten en vieringsmomenten
•	 Laat de kinderen samenkomen en hang alle vogels aan  

één lange slinger.
•	 Bevestig de papieren pluim op de grote vleugels.
•	 Laat de kinderen tussen de vleugels staan, alleen of met  

enkele kinderen samen.

Surf naar Scoodle voor de extra’s 
bij Leeftocht Naomi. 
De toegangscode vind je op p. 2.

Ruimte om te scheppen
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Gebed

Jezus,

Een nieuwe klas,
een nieuwe juf 
of meester,
nieuwe vrienden,
het voelt 
een beetje raar.

Maar gelukkig 
geef Jij mij vleugels.
Samen vliegen we 
het schooljaar in!

Amen.

TIP: Laat de kinderen  
de namen van anderen 
zeggen, waarna ze samen 
tussen de vleugels gaan staan.
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O K T O B E R

Verbondenheid en wantrouwen, mogelijkheden en beperkingen. (RKvm1)

Een veilige ruimte creëren 
door zorg te dragen voor elkaar.
Vertrouwen geven om te groeien 
naar meer zelfstandigheid.
Uit: Leeftocht oktober, 2023-2024

ERVARINGEN EN BELEVINGEN
Een warm nest
Vooraf
Zorg voor verschillende materialen 
waarmee de kinderen een ‘nest’ kunnen 
bouwen (lakens, kussens, rieten matjes …).

Activiteit
•	 Bouw samen met de kinderen een nest: 

een plekje dat ze echt als ‘veilig’ kunnen 
ervaren. 
TIP: Het zou leuk zijn 
als je een nest kunt 
bouwen waarin  
de kinderen kunnen 
gaan zitten en als  
dit nest het hele 
schooljaar in de klas 
kan blijven.

•	 Laat de kinderen  
een nestkastje 
knutselen of versie-
ren. 
TIP: Hang de kastjes 
ergens in een boom 
op school of in  
de omgeving van  
de school. 

Geloofsverhalen, geloofsbeelden, 
godsbeelden, Jezusbeelden
•	 Jezusbeelden: Jezus maakt je rustig,  

Jezus rust, Jezus zorgt voor mensen.
•	 Bijbelverhalen: Het huis op de rots,  

Het verloren schaap

Klasrituelen, feesten 
en vieringsmomenten
•	 Laat de kinderen per twee samen  

zitten in een dekentje. Speel rustige 
muziek af. Laat hen heen en weer 
wiegen. Zorg voor geborgenheid  
en veiligheid.
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Veilige ruimte

Surf naar Scoodle voor de extra’s 
bij Leeftocht Naomi. 
De toegangscode vind je op p. 2.

Leeftocht Naomi 1
Bijlage bij Naomi Magazine 1 september-oktober 
2023  |  Auteur: An De Clerck  |  Eindredactie: 
Marijke Vermeylen  |  Vormgeving: Miet Marneffe  |   
Illustraties: Koen Lemmens
Een samenwerking tussen Leeftocht van Katholiek 
Onderwijs Vlaanderen en Naomi Magazine van 
Uitgeverij Plantyn
www.plantyn.com
www.scoodle.be
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Gebed

Jezus,

Ik zoek een plekje 
om te schuilen.
Een plekje om 
tot rust te komen.
Een plekje om samen 
te genieten met anderen.
Kom Jij ook dicht bij mij?
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TIP: Op Scoodle vind je een nestje met pluimen en vogels.


