
Goede Vrijdag

Er hangt stilte over Golgotha.
 Een stem breekt door de pijn:

“Alles is volbracht.”
 Geen kreet van nederlaag,

 maar een woord van voltooiing,
 een adem van trouw tot het uiterste.

Wat betekent dat voor ons,
 die elke dag lesgeven, leren, begeleiden?

 Onderwijs is nooit af.
 We zaaien, we hopen,

 we dragen soms het gewicht van verwachtingen,
 en toch zien we niet altijd de vrucht.

Goede Vrijdag herinnert ons:
 voltooiing is geen perfectie,

 maar trouw aan de weg die je gaat.
 Het is durven loslaten,  geloven dat wat je gaf,
 zijn weg zal vinden in het hart van een ander.

In de klas, in het gesprek,
 in het geduldige luisteren,

In die begeleiding,  in het kleine gebaar van zorg,
 daar voltrekt zich iets groots.

 Misschien zien we het niet vandaag,
 maar het zaad leeft.

 En dat is genoeg.

Alles is volbracht –
 niet omdat wij alles beheersen,

       maar omdat liefde nooit tevergeefs is.
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