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Ontmoeting
doet
veranderen

Heb jij even behoefte aan een pauze? Neem de afslag
naar de picknickplaats. Strek je benen en laat je kinde-
ren of je hond zich even uitleven. Zet je neer aan een
tafeltje, geniet samen van eten of drinken. Kortom,
laad even bij. En mogelijk heeft je auto ook wat extra
energie nodig.

Deze plek op je tocht biedt kansen tot onverwachte
ontmoetingen, tot uitwisseling met toevallige pas-
santen of een gesprek met vertrouwden. Soms word
je geraakt door de ander, kom je tot nieuwe inzichten.
Opgefrist en verrijkt, misschien zelfs veranderd, kun je
je (levens)tocht weer verderzetten.

IN DIT NUMMER

De volgelingen van Jezus
vertrekken na Pasen be-
droefd naar Emmais. On-
derweg ontmoeten ze een
‘vreemdeling’ die hen de
Schrift uitlegt en met hen
het brood deelt. Daardoor
veranderen ze, gaan hun
ogen open en keren ze te-
rug naar Jeruzalem als pel-
grims van hoop. Ze ont-
dekken dat Jezus hen, voor
zijn Hemelvaart, de kracht
belooft om te gaan getui-
gen van hun geloof in
God!

Jeanne Devos heeft in
haar leven sterk getuigd
van haar geloof, in woord
en daad. Het voelt alsof de
Weg haar zocht. Door haar
engagement in India
bracht ze een grote veran-
dering teweeg voor het
huispersoneel. In Vlaande-
ren raakt haar verhaal vele
mensen.

Omgaan met verschillen-
de culturen is meer dan
ooit nodig. We staan stil
bij de werelddag voor cul-
turele diversiteit en geven
concrete tips om hiermee
aan de slag te gaan.
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In de Bijbel

De Emmaiisgangers (Lc 24,13-32)

Twee mannen lopen op een stoffige weg de stad
uit. Het zijn vrienden, volgelingen van Jezus.
Althans, dat waren ze. Terwijl ze onderweg zijn
naar Emmads praten ze over wat er de afgelopen
dagen in Jeruzalem is gebeurd. Ze overdenken
hoe alles zo snel mis kon gaan. Er waren spannin-
gen in de stad, dat wisten ze. Jezus werd ge-
viseerd. Er was een arrestatie, een snel proces,
een oproer. Uiteindelijk werd Hij gekruisigd.
Plotseling worden ze vergezeld door een derde
persoon. lemand waarvan ze zeker zijn dat ze
hem nooit eerder ontmoetten. Een vreemde.
Maar eigenlijk kennen ze deze man wel. Het is
Jezus, maar ze zijn niet in staat Hem te herken-
nen. Hun blindheid heeft te maken met hun hart.
Op het einde van de dag komen de vrienden in
Emmais aan. Ze nodigen hun ‘nieuwe’ vriend uit
om te blijven eten. En het is deze vreemdeling die
het brood neemt, het zegent en het daarna door-
midden breekt. Er zit iets herkenbaars in voor de
vrienden. Ze hebben reeds zo'n maaltijd gedeeld.
Dat is het moment dat hun ogen opengaan en ze
Jezus herkennen. Dat is het moment dat ze zich
realiseren dat de verrijzenis heeft plaatsgevon-
den. Ze realiseren zich ook, alhoewel ze het niet
eerder zagen, dat Hoop de hele tijd met hen
meewandelde.

Heb je geen zin om het verhaal te lezen?
Bekijk dan de video van Bijbelspreuken:

Nog meer verschijningen en Hemelvaart
(Lc 24,33-53)

De Emmaiisgangers keren terug naar Jeruzalem.
Met de apostelen en andere volgelingen van
Jezus spreken ze over hun ervaringen en plots

komt Jezus zelf in hun midden. ‘Vrede zij met
jullie, zegt Hij. Ze zijn verbaasd, ze begrijpen het
niet. In vers 24,45 lezen we: ‘Daarop maakte Hij
hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van
de Schriften.” Jezus brengt zijn volgelingen tot
inzicht en geeft hen opnieuw de opdracht om
getuigenis af te leggen van de Blijde Boodschap.
Hij belooft hen (vs. 49): ‘Blijf in de stad tot jullie
met kracht uit de hemel zijn bekleed.

Het evangelie van Lucas eindigt met de hemel-
vaart van Jezus en de verwachting van de volge-
lingen die uitkijken naar de belofte van de komst
van de heilige Geest: ‘Hij nam hen mee de stad
uit, tot bij Betanié. Daar hief Hij zijn hand op en
zegende hen. Terwijl Hij hen zegende, ging Hij
van hen heen en werd opgenomen in de hemel.
Ze brachten Hem hulde en keerden in grote
vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voort-
durend in de tempel waren en God loofden.’

Next level

Willen jullie in gesprek gaan volgens
het Emmaiismodel?

Vier stappen structureren het gesprek:

1. Praat over jullie ervaringen en
vragen. Denk er samen over na.

. Sta open voor wat de Bijbel zegt,
wat de heilige Geest jullie ingeeft
als opstap naar nieuwe inzichten.

. Ontdek nieuwe perspectieven op
de werkelijkheid.

. Ondek hoe jullie leven in een ander
licht komt te staan, ga veranderd
verder op weg (of maak een
ommekeer).




Blikopeners

In Emmals zonder
herkend te worden
Johannes Wickert
© Christa Damen

In heel wat katholieke
kerken vind je glasramen
met Bijbelse taferelen. Ze
nemen de kijkers mee in
de uitgebeelde verhalen.
Op dit glasraam uit de
Sint-Martinuskerk van
Retie herken je het tafe-
reel van de Hemelvaart
van Jezus. Het werd aan
de kerk geschonken door
Baron Dufour. Onderaan
zie je Petrus — de Rots —
met de sleutel, hij wordt
de eerste opvolger van
Jezus: de eerste paus.

Johannes Wickert plaatst in dit
schilderij van de Emmatsgan-
gers Jezus centraal in beeld,
met het gele hoedje. Op zijn
been en voeten draagt Hij de
tekens van het kruis. Hij kijkt de
toeschouwer aan, liefdevol: ‘lk
doe verder!” Zijn tafelgenoten
zijn niet betrokken op Hem,
ze zijn bezig met hun eigen
gedachten of met elkaar. Ze
herkennen Hem niet. Het con-
trast wordt geaccentueerd door
het kleurgebruik. Onze aan-
dacht verschuift van de leerlin-
gen naar de verrezen Jezus.
Daarin schuilt onze hoop!

Sint-Martinuskerk Retie © Frank De Ceulaer

© Derek &Pol Bonduelle,
Poems & Pictures, Waf, 2024

Dirk Dhaenens (Derek) en Pol
Bonduelle werkten samen aan
muziek/woorden en beelden, in
het boekje Poems and pictures
samengebracht. Pol stelt: ‘Het
eenzame getokkel van een pen-
seel in een pot terpentijn tegen
het geluid van een gitaarsnaar,
het was het juist plaatsen van
verf en kleur tegen de akkoor-
den van woorden.

ledereen heeft prijs

De dag zakt in
De nacht staat op

Nooit komt nooit
Eris geen einde

Dood is niet weg
Het is een weg

Klauteren en louteren
En dan het paradijs

Nee je mag niet kiezen
ledereen heeft prijs

DEREK & POL BONDUELLE
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Bezinning en gebed

Jezus,

jou kunnen we
niet meer
aanraken.

Jij bent

‘ten hemel
opgenomen’.
Wij moeten niet naar boven kijken,
maar rond ons.

Jij komt niet met een lichtkrans,

niet met een grote titel,

maar in elke mens die wij ontmoeten:
in een mens die honger heeft,

een mens met wie we liefde delen,

in een zieke,

in iemand die ons veel wil geven.
Geef dat wij U herkennen, Heer,

op onze pelgrimstocht

doorheen het leven.

Bron: https://www.kuleuven.be/thomas/

Heer Jezus,

kom ons te hulp.

Onze blik is vertroebeld,

onze hoop vervlogen.

We merken het niet meer

dat U aan onze zijde bent

en mét ons door het leven gaat.

Kom binnen,
ontsluit de Schriften
en breek het brood,
zoals eens op de weg
naar Emmaus.

Sterk het vertrouwen
dat U bij ons blijft

in elke nood

en dat uw toekomst
nu reeds begonnen is.

BisscHOP LODE AERTS

Bij U schuil ik, U bent mijn schild,

Doe ons hart weer branden.

In Uw woord stel ik mijn hoop.

Psalm 119,114

Missen voelt als
watertrappen

en dat nog niet goed kunnen
de lippen net boven water
happend naar adem

en toch honderduit

willen vertellen

alsof je lucht te over had

- wanneer er dan iemand is
die luistert, die knikt

die mee lacht en mee huilt

en vertelt, zijn naam noemt,

blijft noemen,

en die niet wijkt wanneer je tenen
eindelijk

weer een beetje bodem voelen

- dan weet je dat je niet eens

je ogen hoeft te sluiten:

missen kan ook wandelend

en weg is ook maar een woord,

en niet hetzelfde als verdwenen.

RUTH



Bezinning en gebed

Heer God,

U woont in wat wij de hemel noemen,
wij hier op aarde.

Dat is een heel verschil.

Hier lijkt het vaak alsof U er niet bent.
Maar de dag van Uw Hemelvaart
herinnert ons eraan

dat er een verbinding is

tussen de hemel en de aarde.

Die verbinding is gelegd door Jezus Christus. Bij het
Hij kwam tussen ons wonen el e
van Maria
en Hij is weer teruggekeerd naar U. i,
Dankzij Hem kunnen ook wij bij U komen. Vezelay
Geef, God, dat wij daar blij van hart ©diisiz
Damen
en hoopvol van worden.
Zegen onze collega’s en alle leerlingen .
'g g ; 8 Meer dan ooit
die aan onze zorg zijn toevertrouwd,
.. . . (Gebed bij de Hemelvaart)
laat ons merken dat Jezus bij hen en bij ons is.
Help ons om de band tussen hemel en aarde Niet aan ons lot,
te mogen voelen aan zijn Geest laat hij ons over.

en voelbaar te maken voor anderen. )
Dus een afscheid

dat geen afscheid is.

Amen.

Wat hij zei, wat hij deed,
wie hij was,

zijn Geest herinnert ons eraan,
op de meest innige wijze

legt hij het ons uit,

zaait hij het in ons hart.

Een afscheid
dat nabijheid betekent.

b : = Meer dan ooit o God
Vezelay © Christa Damen zal hij er voor ons zijn,

uw Zoon, de Levende,
Jezus onze Heer.

HANS BoumA
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Actueel

Nu Jeanne Devos de leiding van de beweging
National Domestic Workers Movement in groot
vertrouwen heeft overgelaten aan zuster Christy
en de haast ontelbare andere medewerkers, blikt
ze in grote dankbaarheid terug op een vol leven
in het land waar ze als kind al naartoe wilde.

Al heel snel na mijn aankomst in India werd ik
geconfronteerd met een mengeling van toewijding
aan mijn apostolische keuze en van toewijding aan
de bevrijding van de armen uit hun onderdrukking.
Het was zoeken naar een weg, in een soort ver-
trouwen dat die weg er moest zijn. Soms raakte
dat overschaduwd door mijn eigen onzekerheid of
tegenslagen, of door de kritiek van mensen die niet
geloofden dat we ook maar iets zouden kunnen
bereiken. Heel dikwijls was het een oefening in ge-
duld. In het wachten, het vallen en opstaan, in
“niet opgeven, niet toegeven en niet moe worden”
kwam ik God op het spoor. Hij zat niet verborgen
in grote dogma’s, maar in de realiteit van de armen.
In hun lijden en in hun mens-zijn. Het Exodus-
verhaal gaf mij richting, maar het leek alsof we de
weg naar bevrijding nog moesten banen.

In het evangelie van Johannes zegt Jezus de
bekende woorden: “Ik ben de Weg, de Waarheid
en het Leven.” Die woorden, samen met de goed-
heid en steun van ontelbare mensen, de kleine en
grote wonderen die zich voltrokken, hebben in mij
het vertrouwen geplant dat ik, wij, slechts een in-
strument zijn in een groter plan waarin de juiste
weg al bestaat. Wie Jezus volgt, zal de Vader ont-
moeten. De Weg bestaat al, wij moeten hem niet
zoeken, maar ons bereid tonen de Weg te volgen.’

Citaat uit
: . het boek:
Julie Hendrickx ~
& Alb(_)f Hendrickx Julie,
d 'W Alsof de Weg
e eg ons zocht.

Jeanne Devos
en haar strijd
voor de dienst-
meisjes in India,
Lannoo, 2019,

p. 252-253)

s zocht

LAYNOO'

Feesten van de maand

+

5 MEI

De geboorte
van de Boeddha

Koningin Maya bevalt
van Siddharta Gautama
(Boeddha).

+

21 MEI

Werelddag voor
culturele diversiteit

De Verenigde Naties
vragen hier sinds 2002
aandacht voor.

+
29 MEI

Onze-Lieve-Heer
Hemelvaart

Jezus neemt afscheid
en gaat naar God
in de hemel.



Allemaal anders

Unesco nam de Universele Verklaring betreffen-
de Culturele Diversiteit aan op 2 november 2001.
Deze verklaring bestaat uit twaalf artikelen.
Artikel 1 stelt dat ‘culturele diversiteit als bron
van uitwisseling, innovatie en creativiteit net zo
noodzakelijk is voor de mensheid als biodiversi-
teit voor de natuur’

Een jaar later riep de Algemene Vergadering van
de Verenigde Naties 21 mei uit tot de Werelddag
voor Culturele Diversiteit ter bevordering van
Dialoog en Ontwikkeling. De bedoeling is om
mensen te doen stilstaan bij wat culturele diver-
siteit betekent en hoe een beter begrip ervan
kan leiden tot betere onderlinge verstandhou-
ding en harmonieus samenleven. De erkenning
van culturele diversiteit maakt het namelijk
mogelijk dat ieder mens ter wereld een intellec-
tueel, emotioneel, moreel en spiritueel leven kan
leiden zoals hij wil. Ook zorgt erkenning ervoor
dat mensen van verschillende culturen eerder in
dialoog met elkaar gaan, waardoor ze meer
respect en wederzijds begrip voor elkaars ver-
schillen én overeenkomsten ontwikkelen. Dat is

onmisbaar om vrede, stabiliteit en ontwikkeling
in onze wereld vooruit te helpen.
Unesco Vlaanderen zet ons op weg om concreet
aan de slag te gaan rond culturele diversiteit
(unesco-vlaanderen.be):
Bezoek een kunsttentoonstelling of een mu-
seum gewijd aan andere culturen;
Nodig een gezin of enkele buurtbewoners
met een andere culturele achtergrond uit om
samen een hapje te eten en over de dingen
des levens te mijmeren;
Huur een film of lees een boek van een ander
land of religie dan de jouwe;
Laat mensen van een andere cultuur kennis
maken met jouw gewoonten;
Speel het ‘stereotypen spel’. Kleef een briefje
op je voorhoofd waarop de naam van een
land geschreven staat. Vraag je medespelers
om stereotypen op te sommen die ze associé-
ren met dat land. Je wint als
je ontdekt van waar je komt;
Luister naar muziek van
andere culturen.

Uit het werkveld

In dit heilig jaar ‘Pelgrims van hoop’ is er op 10-11
mei bijzondere aandacht voor alle leden van onder
meer schoolkoren. In het Heilige-Drievuldigheids-
college in Leuven heerst er elke donderdagmiddag
tijdens de pauze een gezellige drukte in het
muzieklokaal van Mevr. Hendrickx. Het HDC-koor
is er druk in de weer met het prachtige nummer
‘Vois sur ton chemin’ uit de film Les Choristes.

© HDC Leuven (20250130), het muzieklokaal van mevrouw Hendrickx




