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Bij de cover:  

Voedsel voor lichaam en geest 

Het is mooi om te zien hoe kleine kinderen de wereld om 

hen heen leren ontdekken. Soms wat voorzichtig, soms 

wat angstig, soms wat roekeloos als het om iets leuks 

gaat, maar altijd met een open ingesteldheid. 

Hoe ouder we worden, hoe meer we vasthouden aan 

wat we al kennen en hebben. Ontdekken vraagt een 

inspanning, vraagt dat we uit onze comfortzone komen, 

dat we durven afwijken van onze principes. 

Er ligt een belangrijke taak voor elke leraar en opvoeder 

in het begeleiden van hoe kinderen en jongeren nieuwe 

dingen ontdekken. Er is immers zo veel dat op hen 

afkomt. Het is niet altijd gemakkelijk om te kiezen en om 

de juiste keuzes te maken. 

Het evangelieverhaal in dit nummer leert ons dat Jezus 

bereid is om voor iemand die echt gelooft en aandringt 

zijn eigen grenzen te ontdekken én te verleggen. Hij gaat 

daarmee tegen de stroom van de gevestigde opinie in. 

Doorheen dit nummer krijg je verschillende uitdagende 

tips om zelf je grenzen te verleggen, met links naar vele 

diverse invalshoeken.  

Een katholieke dialoogschool geeft ruimte aan het kind en de jongere om 
hun eigen vorming richting te geven. 
De pedagogie van de hoop die een katholieke dialoogschool beoefent, 
helpt kinderen en jongeren om hun richting te vinden aan de hand van 
deze wegwijzers: duurzaamheid, gastvrijheid, generositeit, kwetsbaarheid 
en belofte, rechtvaardigheid, uniciteit in verbondenheid, verbeelding en de 
eigen inspiratie van de school. 
Het wordt een wondere ruimte, wanneer je erin om je heen begint te 
kijken met de ogen van de heilige Geest en je Hem erin werkzaam ziet. 

Zoals een kleuter hurkt bij een plas, 
met een stokje mieren redt, 
bladerbootjes maakt om hen 
naar de overkant te blazen -  
ze hebben wel zes pootjes, mama, 
maar zwemmen gaat nog niet zo goed. 
 
Of zoals een peuter ervandoor peert 
op een lenteochtend in de duinen, 
een oogwenk later 
snelheid maakt op het natte zand. 
 
Zo diep de zucht 
bij de beentjes van de u, 
bij volksvertegenwoordigers en bij integralen. 
Ergens onderweg 
vielen die grote ogen dicht,  
rolde een steen voor een graf. 
 
Maar kijk, er valt nog net een streepje  
zonlicht binnen. Misschien was het 
de mop die je vertelde, of de tuin waar 
je hen heen had gestuurd 
om pissebedden te tellen. 
Misschien mochten ze vandaag 
zelf hun toets verzinnen -  
kijken of jij de antwoorden wel wist. 
 
Dit is wat je steeds zou moeten doen,  
denk je. Kieren maken achter stenen, 
de opening net groot genoeg, 
voor kinderen en pubers. 
Ze wurmen zich een weg naar buiten,  
zo de wijde wereld in. 
 

Ruth 

Ruimte om te 

ontdekken  

© Luc De Coen 



Laten we dansen en proeven … Proeven met al onze zintuigen.  

Aandacht hebben voor de helblauwe hemel aan het begin van de lente, voor al het 

ongekende mooie op onze weg.   

Oog voor wat doorheen de bomen leeft, voor wat de mens meedraagt aan bagage.  

Oor voor het geluid van de tjilpende vogels, voor dat wat degene naast ons in stilte zegt.  

Neus voor de geur van vers gemaaid gras.  

Voelend de glimmers van vreugde en warmte die 

naast de triggers van het mindere in ons leven ook 

voldoende aanwezig zijn. 

Meer hebben we niet nodig om er 

vol zelfvertrouwen en hoop op uit te 

trekken!     

En als de moed jou al eens in de 

schoenen zakt, pak de ander vast en 

ga dan gewoon eens op je kop staan. 
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Proviand voor onderweg, een verademing voor onderwijsmensen 

Maandelijkse inspiratiebron: pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/leeftocht 

Impressies zijn welkom op leeftocht@katholiekonderwijs.vlaanderen 
 

Er is getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken; 

wie toch een overname zonder voorkennis vaststelt,  

wordt verzocht contact op te nemen.  

Jezus ging naar de omgeving 

van de stad Tyrus. Hij was daar 

bij iemand in huis. Hij wilde zijn 

bezoek geheimhouden, maar de 

mensen ontdekten toch dat Hij 

er was. Al snel kwam er een 

vrouw naar hem toe die over 

hem gehoord had. De vrouw 

was niet Joods, ze kwam uit het 

gebied van Tyrus. Ze had een 

dochter die een kwade geest in 

zich had. 

De vrouw knielde voor Jezus en 

vroeg: ‘Wilt u de kwade geest 

uit mijn dochter wegjagen?’ 

Maar Jezus antwoordde: ‘Eerst 

mogen de kinderen eten zo veel 

als ze lusten. Het is verkeerd om 

het brood voor de kinderen aan 

de honden te voeren.’ De vrouw 

antwoordde: ‘Maar Heer, de 

kinderen laten soms stukjes 

brood op de grond vallen. Dat 

mogen de honden onder de 

tafel opeten.’ Jezus zei tegen 

haar: ‘Dat heb je goed gezegd. 

Ga maar rustig naar huis. De 

kwade geest is al weg uit je 

dochter.’ 

Toen de vrouw thuiskwam, lag 

haar dochter in bed. De kwade 

geest was weg. 

 
Marcus 7, 24-30 (© Bijbel in gewone taal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat is een verhaal uit de Bijbel 

dat, net als een bloem in de 

knop wanneer de lente eraan 

komt, heel veel waardevols in 

zich draagt, maar waar we vaak 

geen weg mee weten. Het is 

een opmerkelijk verhaal, want 

het is één van de weinige 

waarbij een vrouw de hoofdrol 

speelt en iets doet wat toen niet 

mocht, namelijk een man 

aanspreken. Kun je het je 

voorstellen? Maar ze doet wat 

iedereen zou doen, ze wil dat 

haar kind tot rust komt. Haar 

dochter zit namelijk in de knoop 

met zichzelf. Het is iets wat we 

als volwassene maar al te goed 

herkennen en waarvan we 

hopen dat de jeugd ervan 

bespaard blijft. En toch is het 

anno 2024 heel vaak niet zo. Er 

komen heel wat verwachtingen 

en uitdagingen op onze 

jongeren af, terwijl ze hun 

handen vol hebben met de 

zoektocht naar wie ze zijn en 

waar ze naartoe willen. 

Psychische weerbaarheid is, nog 

meer dan vroeger, van wezenlijk 

belang om in het leven te staan 

vanuit de eigen kwetsbaarheid.  

Bij aanvang van het verhaal is 

het duidelijk dat Jezus eigenlijk 

niet gediend is met het bezoek 

van de vrouw. Hij wimpelt haar 

eerst af en wil met rust gelaten 

worden. Is dat herkenbaar voor 

de toenemende behoefte aan 

me-time en zelfzorg die vandaag 

terecht vaak klinkt? Alleen gaan 

zelfzorg en de zorg voor de 

medemens hand in hand vanuit 

een wisselwerking. En dat 

schijnt ook Jezus te beseffen 

want tijdens het gesprek 

verandert zijn houding en doet 

Hij wat de vrouw vraagt. Hij 

bekommert zich om de ander. 

Hij geeft gehoor aan haar 

hulpvraag, ook al betekent het 

dat Hij daarvoor uit zijn 

comfortzone moet komen. Hij 

komt haar tegemoet door zijn 

grenzen te verleggen.  

Zo is het ook met ons. In onze 

scholen worden we met nieuwe 

gegevens geconfronteerd, die 

ons voor nieuwe vragen 

plaatsen en ongekende 

uitdagingen met zich 

meebrengen: superdiversiteit, 

seksualiteit, armoede, inclusie, 

verschillende levens-

beschouwingen. Dan is het 

belangrijk om enkele 

kapstokken te hebben van 

waaruit we kunnen vertrekken. 

Willen we iedereen mee hebben 

in ons verhaal van morgen, dan 

moeten we bereid zijn hen te 

ontmoeten in het alledaagse, 

opdat dialoog over en met 

elkaar mogelijk is.  

Het brood voor morgenvroeg 

ligt op de plank. Als we iedereen 

rond de tafel willen krijgen, 

moeten we her en der een 

ander ingrediënt toevoegen om 

het op smaak te brengen en om 

de appetijt aan te wakkeren.  

http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen
mailto:identiteit_kwaliteit@katholiekonderwijs.vlaanderen
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God, 
Jouw naam noemen  
gebeurt meer en meer in stilte, 
in onze samenleving ligt het religieuze 
namelijk onder vuur. 
 
En toch, telkens ik Jou ontmoet, 
voel ik het waarom  
van mijn gelovig zoeken 
in mijn onnavolgbaar thuiskomen bij Jou. 
 
Misschien benoem ik je beter 
als lieve Medemens, 
kostbaar en onvolmaakt 
door wie ik mij gedragen weet … 
 
Want in dialoog,  
over alle grenzen heen, 
met mekaar en Jou, 
zal jouw Naam geschreven worden. 
 
Amen. 

We must learn to live together as brothers  
or we will perish together as fools. 

Martin Luther King Jr. 

De wereld binnenbrengen in je klas of je klas 
binnenbrengen in de wereld is een reis vol ongekende 
uitdagingen. Het is een rollercoaster van gieren, lachen, 
maar ook van stiltes, momenten van angst en vaak 
ongekend verdriet dat naar de oppervlakte komt. Het 
biedt kansen tot oprecht ontmoeten, op verschillende 
vlakken. De wereld ontdekken gaat over culturen, 
verschillende levensbeschouwingen, LGBTQIA+, … Het 
betekent dat je grenzen ontdekt en verlegt, dat je emoties 
oproept. Voor deze ontdekkingsreis heb je als opvoeder, 
leerlingenbegeleider, leraar, directie soms een andere 
inrijpoort nodig dan de klassieke les. Belangrijke 
randvoorwaarden zijn immers wederzijds respect, 
afspraken rond privacy, veiligheid en geborgenheid. Dat is 
altijd een beetje een dubbeltje op zijn kant in een groep.  
 
Spelenderwijs ontdekken 
Via spelvormen ontdekken we wegen om met moeilijke 
vraagstukken in het leven om te gaan. Ze helpen ons 
spelenderwijs keuzes te maken die in het echte leven tot 
meer inzicht en begrip leiden. 
 
Detroit become human 
De videogame Detroit: Become Human, een game over 
vrijheid en de eis om gelijke burgerrechten voor robots, 
speelt zich af in dezelfde stad waar Martin Luther King zijn 
historische I have a dream speech hield. Tijdens het spel 
kruipt de speler in de robothuid van drie spelers die de 
revolutie kunnen beïnvloeden. Het is aan de speler om te 
kiezen om een eerder pacifistisch of gewelddadig pad te 
bewandelen. De keuzes krijgen gestalte doorheen de weg 
die de verschillende personages afleggen. 
 
Walk in my shoes (Caritas International) 
Walk in my shoes is een meeslepende, innovatieve serious 
game die je leerlingen onderdompelt in het leven van drie 
jonge vluchtelingen. Stap voor stap gaan ze mee op het 
aartsmoeilijke traject van leeftijdsgenoten met wie ze zich 
kunnen identificeren. Onderweg moeten ze keuzes maken 
en raadplegen ze achtergrondinformatie (een 
videogetuigenis, een artikel, …). Tijdens deze interactieve 
tocht worden ze zich bewust van de complexe 
migratierealiteit. 

De leraar die vleugels geeft 

Verbeelding geeft de ziel vleugels, houdt de geest levendig. 
Waar levensbeschouwing kaders biedt aan religie en 
zingeving, zet verbeelding aan deze kaders te doorbreken. 
Een leraar toont die verbeelding in zijn manier van kijken 
naar de dingen, in woorden, in beelden, in klanken en 
kleuren. Zijn verbeelding zet die van zijn leerlingen in 
beweging. Hij laat de eigen inspiratie de vrije loop om zijn 
leerlingen te stimuleren de grenzen van het bekende te 
overschrijden. Hij leert de leerlingen aandachtig kijken en 
luisteren om de werkelijkheid anders te zien. Hij leert hun de 
wereld te verbeelden en te verklanken. 
 
Uit: Carl Snoecx, Scholen die naar de sterren reiken, p. 159. 

https://www.kuleuven.be/thomas/page/detroit-become-human/
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/educatie/lesmateriaal-walk-in-my-shoes/


Verbeelding als blikopener om te ontdekken 

Kortfilm Soar van Alyce Tzue 

De persoonlijke geschiedenis van Alyce Tzue vormde de 
inspiratie voor Soar, haar bekroonde korte 3D-animatie. 
Soar volgt een jong meisje dat een kleine piloot moet 
helpen zijn vliegtuigje te herbouwen zodat hij naar huis 
kan terugkeren.  

‘Van kinds af aan was een van de eerste dingen waar ik op 
wees, of waar ik vragen over stelde, dingen die bewogen 
en dingen die in de lucht waren," zegt ze.  

‘Ik probeerde een verhaal samen te stellen op basis van de 
elementen waar ik van hou en op de een of andere manier 
kwam daar iets samenhangends uit voort.’ 

Lied Kom dichterbij van Metejoor  

Kom dichterbij … 
Wij moeten praten 
Over nu, over later 
We moeten iets doen, het is de hoogste tijd 
Ik wil je vragen 
Laat elkaar in je waarde 
En wees lief, vergeet niet, dat we verschillend zijn 
 
Dus hou elkaar vast 
Doe je hand omhoog 
Kijk niet naar kleur, gender of gеloof 
Neem een diepe adem еn schreeuw het uit 
 
Laten we samen zijn 
Kom dichterbij …  

 

 

 

 

 

 

 

Mooi ben je 

Als je lacht 

         Lach ben je 

                 Als je aanwezig bent 

                 Aanwezig ben je 

                      Als jouw blik de mijne zoekt 

                         Blik ben je 

                                   Als jouw oog me knipoogt 

                                   Knipoog ben je 

                                            Als je me graag ziet 

                                           Graag zien ben je 

                                Als jij gewoon jezelf bent 

                 Sabrina Stragier  

Pas als je de moed toont je weg te gaan, 
toont de weg zich aan jou.  

Paulo Coelho 

Door het geloof spreekt God,  

door de hoop helpt God,  

door de liefde geeft God.  

R. De Langeac 

Toen ik het woud had uitverkoren 

om van te leren hoe ik bestaan moet, 

blad na blad, 

heb ik nog meer lessen genomen, 

en leerde wortel te zijn, diepe poel, 

zwijgende aarde, glasheldere nacht 

en langzaam meer en meer: 

het hele woud. 

Pablo Neruda 


