
vijfde week in de veertigdagentijd

Scholen: oefenplaatsen voor leven en hoop.
lees: Johannes 11, 1-45

In het evangelie lijkt bij Lazarus alles vast het lopen. Het vertelt ons over een situatie 
die uitzichtloos lijkt: Lazarus is gestorven, de mensen rouwen, en zelfs Marta zegt: 
“Heer, als U hier was geweest …”. Het lijkt een doodlopend punt. Maar Jezus laat zien 

dat er bij God geen definitieve afsluiting is. Hij roept Lazarus tot leven en zegt: 
“Maak hem los en laat hem gaan.”  Het is een krachtig teken. Waar wij grenzen zien, 

opent God nieuw perspectief.

Zo is het ook in scholen. Soms lijkt het alsof we vastlopen in het omgaan met kinderen, jongeren, elkaar:
conflicten, teleurstellingen, fouten, ontgoochelingen. Maar het evangelie nodigt ons uit om te geloven dat er

geen doodlopende punten zijn. Elke leerling, iedere collega draagt een belofte van leven in zich. 
Mensen leven soms in uitzichtloze toestanden, zonder hoop of perspectief. Hun bestaan is een graf-situatie.

Onze taak is om, vanuit de christelijke inspiratie, nabij te zijn, te luisteren en woorden te spreken 
die bevrijden: “Kom naar buiten!”.

Scholen zijn oefenplaatsen voor het leven. Hier leren kinderen en jongeren dat falen niet het einde is, 
dat fouten kansen zijn om te groeien, dat vergeving mogelijk is. Wij helpen hen om de banden 

los te maken die hen vasthouden: angst, schaamte, wanhoop. We openen perspectieven, 
zodat zij vrij kunnen gaan – naar een toekomst vol hoop.

In deze Veertigdagentijd worden wij uitgedaagd om zelf ook te geloven in die kracht 
van nieuw leven. Waar wij denken: “Het is te laat”, zegt Christus: 

“Ik ben de verrijzenis en het leven.” 
Dat is de grondtoon van ons werk in onderwijs: nooit opgeven, 

altijd blijven zoeken naar leven. 
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