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Thuis op school
SEPTEMBER

Groeien in interlevensbeschouwelijk ontmoeten en samen leven. (RKlg4)
Verbondenheid met zichzelf, anderen, gemeenschappen, natuur en cultuur. (RKve3)

Het is mooi een ladder te zijn voor kinderen die  
op een sombere dag naar de zon willen klimmen. 

Vjatsjeslav Koerrijanov

Uit: Leeftocht september, 2025-2026

ERVARINGEN EN BELEVINGEN 

Thuis op school!

VOORAF 
•	 Probeer een deur op de kop te tikken.
•	 De deur kan een plaats krijgen in de inkomhal 

van de school. 
Denk aan de veiligheid! Veranker de deur aan 
de muur of zet ze op een andere manier vast.

•	 Zorg ook voor een houten ladder  
(zie de extra’s op Scoodle).

ACTIVITEITEN

Samen thuis op school, 
iedereen welkom!
Versier en/of schilder de gemeenschappelijke 
deur met enkele kinderen van de school.
Hang de poster van het jaarthema centraal op 
de deur. Zorg dat er ook plaats is voor de andere 
‘deelposters’, zodat de deur verder kan groeien. 
Het kan een plek zijn om iedere maand 
de kunstposter te bekijken.

Een ladder om te klimmen
Maak een stevig huis of 
bouwwerk met de stenen 
(zie Naomi 1).
Neem een ladder.  
Laat de kinderen de ladder  
versieren. Geef zo samen 
kleur aan de ladder.  
Zet de ladder tegen 
een muur in een stevige bak 
met zand. Leg er  
de (bouw)stenen rond  
(zie Naomi 1).
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Thuis op school

Knutsel een zon en hang die bovenaan aan 
de ladder.
Laat de kinderen een voor een naar boven 
klimmen: zorg voor houvast, 
zorg voor een succeservaring. Geef  
deze boodschap mee aan de kinderen: ‘We laten 
IEDEREEN groeien in onze school, in onze klas’.
Eenmaal aan de top mogen de kinderen 
een (klein) bouw- of baksteentje nemen.

Laat de kinderen het steentje versieren. Hang 
er eventueel hun symbool of foto op of laat 
de kinderen hun naam op de steen schrijven.

  Tips: 
•	 Je kunt een hoekje maken in je klas met  

een miniversie van de bouwstenen en  
de ladder. Of je kunt voor een plek zorgen 
waar de kinderen naartoe kunnen in de klas, 
een plek die hen veiligheid en houvast kan 
geven.

•	 De ladder kan gebruikt worden om mijlpalen, 
gelukjes, verdrietige momenten aan  
te hangen. (In de extra’s op Scoodle vind je 
enkele inspiratiefoto’s.)

•	 Het gebed op p. 4: afhankelijk van waar je  
de nadruk op wilt leggen, kun je gebruikmaken 
van het eerste deel van het gebed,  
het tweede deel of de twee delen samen.

GELOOFSVERHALEN, GELOOFSBEELDEN, 
GODSBEELDEN, JEZUSBEELDEN

•	 Bijbelverhaal: ‘Huis op de rots,  
huis in het zand’

•	 Jezusbeelden: Jezus houdt van 
kinderen, Bij Jezus is iedereen welkom

KLASRITUELEN, FEESTEN EN VIERINGSMOMENTEN

•	 Gebruik de ladder om iedere dag een kind te laten klimmen.
•	 Gebruik de steentjes om een huis op te bouwen.
•	 Je kunt ook iedere dag een foto van een kind uit je klas aan de ladder hangen.  

Laat die zelf bepalen hoe hoog hij zijn eigen foto hangt.
•	 Laat de kinderen foto’s of tekeningen van mensen die houvast geven  

tegen de ladder of in hun huis zetten.
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Leeftocht Naomi 2
Bijlage bij Week na week-kalender Naomi deel 1 - september 2025  |  Auteur: An De Clerck 
Eindredactie: Marijke Vermeylen  |  Vormgeving: Grafiet  |  Foto’s: Adobe Stock, tenzij anders vermeld 
Een samenwerking tussen Leeftocht van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en Naomi van uitgeverij Plantyn 
www.katholiekonderwijs.vlaanderen/leeftocht  |  www.plantyn.com  |  www.scoodle.be

Surf naar www.scoodle.be, log in (of registreer als je nog niet op Scoodle actief bent)  
en geef eenmalig deze toegangscode in: XXX.  
Dan heb je ook toegang tot de extra’s bij Leeftocht Naomi.

GEBED

We zijn allemaal welkom 
in onze nieuwe klas!
We bouwen samen 
aan onze nieuwe thuis.
Het wordt een warme 
en veilige plek voor iedereen.

Dank Je wel, Jezus,
dat Je ons laat klimmen, 
iedere keer een beetje hoger.
Dank Je wel, Jezus, 
dat Je samen met vele anderen 
ons houvast geeft.
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