
P922542 • Afgiftekantoor: 2099 Antwerpen X •Maandelijks tijdschrift (verschijnt niet in juli en augustus) 
Jaargang 39, nr. 8, april 2024 • Afzender: Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Guimardstraat 1, 1040 Brussel 



Met hart en ziel. Zo zegt men als iets gebeurt dat niet zomaar routine is, 
maar dat vanuit een overtuiging vertrekt die verder gaat dan wat je kan 
verwachten. 
 
Het woord hart in de uitdrukking staat voor de inspanning die men levert, 
voor de inzet en het werk. Het woord ziel staat voor dat onmeetbare, dat 
hogere. Het staat voor datgene wat ons ten diepste drijft, voor de vlam die 
we kunnen overdragen wanneer we ze zelf ervaren, wanneer we zelf 
vervuld zijn van bezieling. 
  
Bezieling betekent dat je als leraar meer doet dan eindtermen en 
leerplandoelstellingen bereiken. Bezieling is meer dan alleen goed les 
geven. Het is je leerlingen meenemen in je eigen enthousiasme, hen 
toelaten hun grenzen te verleggen en dingen in zichzelf te ontdekken 
waarvan ze niet wisten dat ze die in zich hadden. 
 
Of het nu over muziek gaat, over onderwijs, over geloven, of gewoon om 
onze omgang met anderen, als we bezield zijn en bezielend omgaan met 
mensen, zijn we - net zoals de Geest op Pinksteren - een vlammetje dat tot 
een waar vuur kan worden.  

Een katholieke dialoogschool geeft ruimte aan het kind en de jongere om 
hun eigen vorming richting te geven. 
De pedagogie van de hoop die een katholieke dialoogschool beoefent, 
helpt kinderen en jongeren om hun richting te vinden aan de hand van 
deze wegwijzers: duurzaamheid, gastvrijheid, generositeit, kwetsbaarheid 
en belofte, rechtvaardigheid, uniciteit in verbondenheid, verbeelding  
en de eigen inspiratie van de school. 
Het wordt een wondere ruimte, wanneer je erin om je heen begint te kijken  
met de ogen van de heilige Geest en je Hem erin werkzaam ziet. 

Ruimte om te bezielen  
Kijk, mama! 

Voorzichtig opent ze haar handen: 

een kleine, witte eierschaal,  

bovenaan een flink gat, kapot. 

Ik zoek in mijn hoofd 

naar troostende woorden, 

verhalen over eten en gegeten worden,  

slik ze net op tijd in 

wanneer ik haar stralende lach zie. 

Hij heeft leren vliegen, mama,  

kijk dan,  

helemaal leeg! 

Ze huppelt verder,  

wijst naar de top van een boom 

- er zitten wel twintig mezen in. 

Volgens mij zit ‘ie daarbij, mama,  

wat fijn dat hij nu eindelijk 

mee kan doen met de rest! 

Ik knipper met mijn ogen,  

de lucht is blauw en koud,  

ze heeft een bosje gras geplukt,  

het ruikt al naar de lente. 

Ruth 
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Bij de cover: 

Pasen. Nieuw leven vleugels geven.  



Pasen valt niet voor niets in de lente. Zoals de boodschap van Kerstmis  

uitkomt in de donkere periode van december, met de verwachting  

en de komst van nieuw Licht, zo is Pasen verbonden met de periode  

van het jaar waarin de natuur opnieuw ten volle tot leven komt. 

Overal hernieuwt de wereld zich rondom ons:  

jonge planten en dieren, nieuw leven. 

Laten we genieten van elke nieuwe geboorte! 
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Er is getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken; 

wie toch een overname zonder voorkennis vaststelt,  

wordt verzocht contact op te nemen.  

Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen— het was nog donker — bij het graf en zag 

dat de steen was weggerold. Zij liep snel naar Simon Petrus en naar de andere, de door Jezus beminde leerling, en zei tot 

hen: ‘Ze hebben de Heer uit het graf genomen en wij weten niet waar ze hem hebben neergelegd.’ (Joh 20,1-2) 

Toen sprak Jezus tot Maria Magdalena: ‘Houd Mij niet vast, maar ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik stijg op naar mijn 

Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God.’ (Joh 20,17) 

In de andere evangelies zijn er nog andere vrouwen bij Maria Magdalena, maar Johannes maakt van haar de eerste getuige 

van de verrijzenis. 

In vers 17 maakt Jezus haar tot boodschapper van de verrijzenis. Thomas van Aquino, de middeleeuwse theoloog, noemde 

haar apostel van de apostelen. 

Maria Magdalena is een van de weinige vrouwen die bij naam voorkomen in het Nieuw Testament. In Lucas 7,36-50 vertelt 

de evangelist het verhaal van de boetvaardige zondares. Onmiddellijk daarna, in hoofdstuk 8,1-3, wordt Maria Magdalena 

omschreven als een vrouw die van boze geesten en ziekten verlost was. In Lucas 10,38-42 lezen we het verhaal van Maria 

en Marta, die ook in Johannes voorkomen in het Lazarusverhaal en in de zalvingsscène in Bethanië. Maar het is als getuige 

van de kruisiging en van de verrijzenis dat Maria Magdalena genoemd wordt in alle evangelies. 

Paus Franciscus erkende Maria Magdalena als apostel. Hij noemde haar de Apostel van de Hoop. Haar gedachtenis, van 

oudsher gevierd op 22 juli, werd in 2016 verheven tot feestdag. Zij bleef tot het einde bij Jezus aan het kruis, terwijl de 

meeste leerlingen op afstand bleven. Zij ging ’s morgens vroeg het graf bezoeken. Daarom was zij het ook die Hem het 

eerst ontmoette na de verrijzenis. 

In deze paastijd is het belangrijk dat we de boodschap uit de evangelieverhalen niet uit het oog verliezen. Maria 

Magdalena denkt eerst dat Jezus’ lichaam is weggenomen en herkent Hem daarna niet. Ze houdt Hem voor de tuinman. 

De Verrijzenis is zo bijzonder, dat ze bijna onbegrijpelijk is. Daarom zegt Jezus haar: ‘Raak mij niet aan’. 

De verrijzenis is een mysterie waarmee ons geloof staat of valt. De verrijzenis is het symbool dat er altijd nieuwe kansen 

zijn, dat nieuw leven mogelijk is. Dat is de optimistische boodschap van ons geloof. 

http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen
mailto:identiteit_kwaliteit@katholiekonderwijs.vlaanderen
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Heer, 

in deze tijd van oppervlakkige contacten, 

dikwijls via elektronische weg,  

waarin mensen zoveel impulsen krijgen dat ze 

door het bos de bomen niet meer zien, 

waarin het belangrijke dikwijls verdrinkt 

in het alledaagse:   

geef dat ik kan overbrengen wat mij bezielt, 

geef mij de kracht om uit te komen  

voor wat mij ten diepste raakt, 

geef mij de kracht om authentiek te tonen  

wat ik voel en waar ik in geloof, 

geef mij de assertiviteit om anderen aan te spreken, 

geef mij inlevingsvermogen om aan te voelen  

hoe ik mijn passie kan overbrengen  

met respect voor de andere, 

geef mij bezieling, Heer,  

zodat ik ze kan overbrengen op anderen. 

Amen. 

Soul is een muziekgenre dat ontstaan is uit Afro-

Amerikaanse muziek, en staat bekend om de 

gepassioneerde manier waarop de nummers gebracht 

worden.  

Namen als Aretha Franklin, the Queen of Soul, en 

James Brown, the Godfather of Soul, zijn 

wereldberoemd. Maar ook blanke artiesten hebben 

een bijdrage. De tere Joss Stone verbaast iedereen 

met haar passie en haar stem als ze begint te zingen. 

Passie en bezieling liggen dicht bij elkaar. Ze laten 

geen ruimte voor wat men in het Engels ifs and buts 

noemt, redenen om niet voluit te gaan. 

Passie komt van passio, wat ook lijden kan betekenen. 

Passie is zo diep voelen dat het bijna pijn doet. 

Iemand die zijn ziel in iets legt, of het nu muziek is of 

zijn werk, wil niet alleen zelf het maximum geven, hij 

kan dat ook overbrengen op anderen. 

Mensen zien al snel of iemand echt bezield is. Het is 

iets waarbij je niet kan doen alsof. Soms gebruiken we 

het woord charisma. Dat is de uitstraling die mensen 

hebben zodat ze anderen kunnen enthousiasmeren 

voor waar ze mee bezig zijn. 

Dat kan spijtig genoeg ook voor zaken die niet zo 

positief zijn. Een charismatische persoon, bijvoorbeeld 

een politicus, kan zijn achterban aanzetten tot 

vreselijke dingen. Denk maar aan Hitler. 

Echte bezieling zit aan de binnenkant. Ze toont de ziel 

van de persoon, de onvoorwaardelijke manier waarop 

hij voor iets gaat. 

De Britse zangeres Ellie Goulding,  

een frêle blonde jonge vrouw op blote voeten,  

drukt de pinkstergedachte uit in haar lied Burn.  

 Want we hebben het vuur vuur vuur 

 en we gaan het laten branden  

 branden branden branden 

 We gaan het aanwakkeren 

 zodat ze het niet kunnen doven … 

Dat is wat de apostelen op Pinksteren moeten gevoeld 

hebben door de kracht van de Geest. 



Iedereen heeft een leerkracht die bijblijft. Die man of 
vrouw die je je herinnert lang nadat je afgestudeerd 
bent. Daartegenover zijn er ook leerkrachten waarvan 
je kan zeggen dat ze je niets geleerd hebben. 

Wat maakt het verschil tussen de twee?  

Een eerste element is natuurlijk vakkennis. Leraren die 
expertise tonen in wat ze vertellen maken indruk, ook 
op sceptische jonge mensen. 

Maar er is meer. Jonge mensen zijn gevoelig voor het 
feit dat leraren voorleven wat ze verkondigen. Dat 
betekent dat ze authentiek zijn. Een taalleraar die je 
een boek ziet lezen of in de bibliotheek tegenkomt 
bewijst dat lezen belangrijk is. 

Empathie is een belangrijk element. Niet iedereen 
heeft dezelfde interesses, maar het is belangrijk dat 
leraren proberen te vinden hoe ze jonge mensen 
kunnen mee nemen in hun enthousiasme. 

Dat betekent dat ze respect hebben voor wat de 
leerlingen denken, maar ook durven uitkomen voor 
wat ze zelf aanbrengen. Met andere woorden dat ze 
assertief durven zijn als het op hun vak aankomt. 

Bovenstaande kenmerken kan men tot op zekere 
hoogte aanleren. Er bestaan didactische technieken 
om je vak te verkopen. Maar een ding kan je niet 
aanleren, en dat is bezieling. Dat zit diep in jezelf. Het 
betekent dat je niet alleen gelooft in wat je vertelt, niet 
alleen dat je het voorleeft, maar dat het een deel van 
jezelf is. 

Het zijn leraren die dat weten over te brengen, die 
men zich herinnert lang nadat men afgestudeerd is.  

Op de cover staat de weggerolde steen voor het graf, 
maar ook een duif, symbool van de Heilige Geest. 

 

In deze paastijd doen vele kinderen hun eerste 
communie, en worden vele jongens en meisjes 
gevormd. Beide momenten zijn belangrijke mijlpalen in 
hun leven. Terwijl het voor de kinderen in kwestie ook 
(en misschien in de eerste plaats) een moment is van 
feest en cadeautjes, is het ook een gelegenheid om 
bezieling te tonen. 

 

Bezieling heeft te  maken met de werking van de 
Geest. Er bestaan verschillende verhalen over hoe 
mensen zochten naar de ziel (en ze  soms  
niet vonden). 

 

Hetzelfde geldt voor de Geest. Je kan de gaven van de 
Geest omschrijven, maar de Geest kan alleen maar als 
een symbool worden voorgesteld. 

 

Een duif of vurige tongen zijn tekens, maar het geheim 
zit dieper. De unieke inspiratie die ons ertoe aanzet om 
ten volle te gaan voor waar we in geloven is de ware 
uiting van de werking van de Geest, is de echte 
bezieling. 

 

Met hart en ziel, ten volle. Niet alleen met veel inzet en 
inspanning, maar met inspiratie en bezieling. Als we de 
dingen zo aanpakken, zullen we een deel van onze 
bezieling overbrengen op anderen.  

De ziel van de school inspireert leraren en lerarenteams tot 

nieuwe scheppingen. Die bezieling is besmettelijk, bezielde 

leraren scheppen bezielde leerlingen. 

Uit: Carl Snoecx, Scholen die naar de sterren reiken, p 191. 


