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Anders thuis 
JA ARTHEMA

Welkom zijn, is mogen zijn wie je bent, 
je aanvaard voelen en kunnen groeien.

Uit: Leeftocht 0, 2025-2026

ACTIVITEIT 1 
Een eigen huis, een plek onder de zon
Kondig het nieuwe jaarthema aan: ‘Anders 
thuis’. Laat de leerlingen vrij associëren bij dit 
thema. Houd daarna een klasgesprek over hun 
eigen huis:
• In welke kamer van jouw eigen huis ben je  

het liefst? Waarom?
• In welke kamer bij je thuis kom jij tot rust? 
• Waar eten jullie samen? Eet je soms ook  

op een andere plaats in huis? Zo ja, waar?
• Welke kamer in je huis is het rommeligst?  

Hoe komt dat?
• Langs waar kom je zelf je huis binnen na 

school? Komen andere mensen door diezelfde 
ingang naar binnen?

• Hebben jullie een kamer waar geheime 
 spullen liggen? Hoe komt dat?

• Zijn er kamers in jouw huis waar je van je 
ouders niet (alleen) mag komen? Welke?

ACTIVITEIT 2
Ontwerp je droomhuis
Geef de leerlingen een groot blad en 
de  opdracht om (het grondplan van) een huis 
te tekenen waarin ze zelf zouden willen wonen. 
Geef eventueel wat impulsen door vragen 
te stellen:
• Welke kamers moeten er zijn?
• Hoeveel verdiepingen telt je huis?
• Is er ook een logeerkamer?
• Is er een zolder en een kelder?
• Waar zijn de keuken, de badkamer(s)  

en het toilet?
• Is er ook een tuin, een garage?
• …

Laat leerlingen aan elkaar vertellen over hun 
huis. Wat is de gezelligste plek in hun droom-
huis? Wat is er heel speciaal aan?



Anders thuis 

ACTIVITEIT 3
Een jaar in één huis
Vertel dat jullie dit schooljaar zullen werken met een doorlopende  opdracht. 
Op Scoodle vind je een werkblad met daarop een huis met negen kamers 
en een tuin. Druk dit werkblad (bij voorkeur op A3-formaat) af voor elke 
leerling. Elke ruimte in het huis is gekoppeld aan een maandthema 
en elke maand zullen kinderen een opdracht krijgen die bij hun eigen huis 
hoort. Deze opdrachten geven we telkens aan met hetzelfde icoontje: 

  Bespreek met de leerlingen de opbouw van het huis dat ze op 
  papier kregen:
• Lijkt dit huis op jouw huis? Wat is er anders?
• Zou je in dit huis willen wonen? Waarom (niet)?
Meteen daarna voeren de leerlingen de eerste opdracht bij het huis uit: 
teken een hartje in de kamer van het grote jaarhuis waar jij het liefste zou 
willen zijn.

Op Scoodle vind je nog drie activiteiten en een (voor)leestip.

GODSBEELDEN, JEZUSBEELDEN,  BIJBEL- EN 
 GELOOFSVERHALEN

‘In het huis van God zijn veel kamers.’ Zo staat het 
in het evangelie van Johannes. Dat zegt Jezus  tegen 
ons. Het geeft ons het gevoel dat we welkom zijn, 
zoals we zijn. We hoeven niet allemaal hetzelfde 
te zijn. We hoeven niet allemaal perfect te zijn. 
We zijn hoe dan ook welkom in het huis van God.

Hoe zullen we de weg ernaartoe vinden? 
Als we ons laten raken door Jezus, lukt dat wel. 
Als we proberen in zijn voetstappen te lopen. Met 
 aandacht voor wie ons nodig heeft. Met een warm 
hart voor wie we ontmoeten. Met het besef dat 
we altijd opnieuw kunnen beginnen als het fout 
loopt. Dan is het huis van God een echte thuis, 
voor ons en alle mensen van goede wil.
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GEBED

God,
Dit schooljaar ligt als een  
onbekende weg voor ons open.
Vol kansen op ontmoetingen 
en ontdekkingen.
Maar ook met tegenslagen 
en teleurstellingen.
Help ons om vol te houden 
en verder te gaan.
Geef ons trouwe vrienden 
 onderweg.
En laat ons af en toe een glimp 
zien van jouw vriendelijke gezicht.
Amen.


