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Het is je vast al opgevallen: in het nieuwe leerplan prijkt bij elk terrein een foto van een
godsdiensthoek. Maar heb je ook gezien dat er op bijna elke foto een prentenboek
staate Dat is geen toeval, want prentenboeken zijn krachtige instrumenten om
levensbeschouwelike thema'’s te ‘openen’ voor kinderen.

In deze sessie ontdek je hoe prentenboeken het perspectief ‘context/pluraliteit’
kunnen binnenbrengen in de godsdienstles en kinderen uitnodigen tot een rike
interpretatie van het terrein. In deze werkwinkel gidsen we je door een nieuwe
website, met zorg ontwikkeld door derdejaarsstudenten van de lerarenopleiding. Je
vindt er een schat aan zorgvuldig geselecteerde prentenboeken en creatieve
werkvormen die naadloos aansluiten bij het nieuwe leerplan en bovendien meteen
inzetbaar zijn in de klas.

Martijn Biront is onderwijzer en godsdienstfilosoof. Hij gaf 12 jaar les in het lager
onderwijs en is sinds 2014 lerarenopleider aan de opleiding Bachelor Lager Onderwijs
van de UCLL, Leuven. Hij geeft er onder meer het vak ‘Vakdidactiek Rooms-Katholieke
Godsdienst’.
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