De ontmoeting met Zacheiis de tollenaar. Lc 19,1-10

Zachedus wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem
niet vanwege de menigte, want hij was te klein. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een
viigenboom om Jezus te kunnen zien wanneer Hij voorbijkwam. Toen Jezus daarlangs kwam, keek
Hij naar boven en zei: ‘Zachels kom viug naar beneden, want vandaag moet ik in uw huis
verblijven.” Zacheus kwam viug naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. ...

(Lc 19,3-6)
‘ ‘ Nee! wanneer ik niet... kan of mag ...

O Wat kan ik voor jou doen, zodat je je thuis voelt in de klas?
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De ont-moeting met Zacheiis de tollenaar.

Vele mensen we ‘moeten’ zijn.
Anderen wat we ‘moeten’ zijn.
Sommigen dat we ... zouden zijn.
Enkelen dat we zouden zijn.
Weinigen waarom we zo zijn.

Een paar mensen omdat we er zijn.
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Er zijn mensen die in hun leven dingen deden waar we ondersteboven van zijn.
Hun woorden en daden maken je anders,

doen je anders naar het leven kijken,

helpen je vooruit wanneer je het even niet meer ziet zitten,

doen je stilvallen om tijd en ruimte te maken om naar je eigen leven te kijken.
Word jezelf! Wees jezelf! Blijf jezelf!

< Zo’n mensen noemen we heiligen. )
~ 1november vieren de christenen Aller-heiligen. ~

K opdracht.
L€

Welke mensen zijn volgens jou ‘heilig’?

)

Waarin kan jij ‘heilig’ zijn?



