
Pasen

Pasen begint in stilte: 
een graf, een steen, 

en een weg die doodloopt …

Vaak is het in die stilte
dat wij ons ontmoedigd hebben neergelegd.

Dikwijls willen we blijven vastzitten in het oude.
 Thuis in wat vertrouwd is, zelfs als het doods is.

 Zie, daar rolt de Levende een steen weg.
Doorbreek daarom de stilte 

en prijs de Heer, alleluia!

Pasen doorbreekt de stilte en roept ons op: 
‘Kom anders thuis’.
Thuis in de hoop 

die sterker is dan vrees.
 Thuis in de liefde 

die wat versteend is, doorbreekt.
 Thuis in het geloof, 

dat Leven sterker is dan dood.

Pasen is daarom niet alleen een dag.
 Het is een beweging, een levenswijze:

van angst naar vertrouwen,
 van gesloten naar open,

 van dood naar leven.

Pasen begint elke dag opnieuw
waar mensen thuiskomen 

in het Levend zijn 
van en met Jezus van Nazareth.
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