
Witte Donderdag

Vanavond wordt het stil.
 Een tafel staat gedekt, 
brood en wijn wachten.

 Geen grootse woorden, 
geen machtige gebaren,

 maar een eenvoudige uitnodiging:
“Blijf bij Mij.”

Hij knielt neer, wast voeten.
 Niet om indruk te maken,

 maar om te tonen 
dat liefde klein begint:
 in zorg, in aandacht, 

in het dienen van elkaar.

Witte Donderdag herinnert ons:
 God is niet ver weg,

 Hij zit aan tafel,
 breekt het brood,
 deelt het leven.

En wij?
 Wij mogen anders thuiskomen:

 niet als toeschouwers,
 maar als mensen 
die elkaar dienen

die brood worden voor elkaar,
 die wijn van vreugde schenken

 in een wereld die dorst naar hoop.
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