Van alle Galliérs zijn de Belgen de dapperste | De teerling is geworpen | Ik kwam, ik zag, ik overwon

Het zijn uitspraken die al ruim 2000 jaar tot ons erfgoed aan zegswijzen behoren. En ze hebben één ding
gemeenschappelijk hun auteur, met name Julius Caesar. De man is nog overal prominent in ons dagelijks
leven aanwezig: we leven volgens de Juliaanse kalender, we nemen vakantie in zijn maand JULI.

Gewoon al de titel "keizer’, of de term "keizersnede”, of Asterix en Obelix, of het begrip "tirannenmoord’,
na de "Rubicon’ te zijn overgestoken: ondenkbaar zonder deze uitzonderlijke figuur.

Geprezen en vervioekt, geliefd en gehaat maar voor eeuwig onweerstaanbaar interessant.
Cleopatra en Brutus, Shakespeare en lange Jojo, schoenen van Ambiorix en een Caesar Salad:
ze passeren ook allemaal de revue in deze sprankelende lezing van classicus en filosoof Johan De Ryck.

MORITURI TE SALUTANT (zij die gaan sterven groeten u) maar komt u toch maar eerst even luisteren

Tickets

Een plaatsje voor de lezing vastleggen kan via:

Johan De Ryck

Ticketgang: www.ticketgang.com
E-mail Johan: johan@quodnon.be
GSM Johan: 04755868 97

U kunt via deze mail of telefoon eveneens uw exemplaar van het
boek reserveren aan 27,50 euro. Betaling bij levering.

en wat hij vandaag:
nogalfid bete De opbrengst van deze avond gaat naar de “l november Vriendenkring”
en de “Nationale Strijdersbond van Belgié” in Wanzele!

Johan is voorzitter van deze 2 verenigingen.

Boekvoorstelling




