
Kunst die je binnenkant raakt 
Sandra Maertens 

‘Als ik het kon zeggen, moest ik het niet schilderen!’ 

Intrigeert kunst jou ook? Soms zegt een schilderij precies datgene waar woorden 
stoppen. 
Maar… zou dat ook kunnen voor het verhaal van Maria Magdalena bij het lege 
graf? 
Wat ontdekken kunstenaars — en wij — eigenlijk over verrijzenis? 

In deze sessie kijken we met een frisse blik, koppelen we het verhaal aan de 
Paaskring uit het geactualiseerde leerplan, en laten we kunst ons meenemen naar 
wat niet zomaar te zeggen valt. 

Nieuwsgierig? 
Dan is dit helemaal iets voor jou.  
Laat je verwonderen!! 

Het traject van Sandra begon in de klas, als leerkracht rooms-katholieke godsdienst 
in het secundair onderwijs. Van daaruit ging ze aan de slag als nascholer, en later als 
directeur van het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen. 
Vandaag zet ze dat werk voort als inspecteur-adviseur rooms-katholieke godsdienst 
voor het lager onderwijs, waar ze leraars en scholen ondersteunt en mee richting 
geeft aan eigentijds godsdienstonderwijs. 
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