
eerste week in de veertigdagentijd

Veertig dagen tijd
om te leven vanuit de grondhouding:

‘wat je voelt telt, wat je doet nog meer’.

 Veertig dagen tijd
waarin de stapstenen 
van stilte, soberheid, 

solidariteit en verzoening
kansen bieden voor een betere wereld.

 Veertig dagen tijd
om te groeien in gastvrijheid
en om anders thuis te komen

bij onze mede-mens uit het Globale Zuiden.

Veertig dagen tijd
om vuisten te ballen als symbool van actie.

Veertig dagen tijd
om ons leven

open te stellen voor Uw aanwezigheid 
en te maken tot een teken van Uw liefde.

Veertig dagen tijd
voor het mysterie van het kruis,

 voor de kracht van de opstanding,
 voor het wonder van nieuw leven.
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