
JAARTHEMA 2022-2023: VERTROUWEN UITSTRALEN 

Groeien als katholieke dialoogschool betekent de weg van een pedagogie van de 

hoop bewandelen. Een andere naam daarvoor is een pedagogie van vertrouwen.  

Opvoeden is cultiveren van vertrouwen.  

Wegwijzers op die weg zijn: duurzaamheid, gastvrijheid, generositeit, 

kwetsbaarheid en belofte, rechtvaardigheid, uniciteit in verbondenheid, 

verbeelding en de eigen inspiratie van je school. Het zijn tegelijk de toetsstenen 

van kwaliteitsvol onderwijs.  

Jezus en Maria mogen je inspiratiebron zijn; zij leefden ze voor. Vreugde en 

verbondenheid stralen ze uit.  

In deze jaargang volgen we de lichtpuntjes naar voluit leven en stralen we 

vertrouwen uit. 

 

 

  



GROEIEN IN VERTROUWEN IS: 

LOSLATEN EN BEGELEIDEN 

 

‘Ik zal er zijn op je weg’ 

zingt Steve Harley in een nummer 

dat de ondertitel kreeg 

belofte van een vader. 

Dat was de ervaring van Maria 

toen ze Jezus kwijt raakte 

op de terugweg vanuit Jeruzalem. 

Zoals elke ouder moest ze vaststellen dat 

haar zoon zelfstandig werd. 

Dat is het moment 

wanneer vertrouwen belangrijk is. 

Het moment waarop je kan zeggen, 

‘ik ben er gerust in, 

ik kan je loslaten’. 

Niet zomaar, maak je geen zorgen, 

neen, ik laat je los, 

maar blijf je zorgen delen, 

ik blijf achter je staan. 

Dat is het thema 

van deze jaargang van Leeftocht, 

Groeien in vertrouwen: 

loslaten en begeleiden. 

Met Maria als inspiratiebron 

onderzoeken we verschillende aspecten 

van vertrouwen. 

Het centrale beeld is een vuurtoren, 

en ook de weg ernaar toe. 

Schepen zullen zich 

op de vuurtoren oriënteren, 

in volle vertrouwen dat zijn licht 

hen veilig zal thuisbrengen. 

Maar het paadje ernaar toe 

is voor de persoon 

die het licht brandend houdt 

en de boodschap uitstraalt: 

Ga, leer, leef, groei, ik ben er voor jou. 



Van maand tot maand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Maria, de moeder van Jezus, ontmoeten we niet alleen een sterke vrouw, maar 

ook een toppunt van vertrouwen, gecombineerd met pedagogisch meesterschap. 

Als een rasechte pedagoog vestigt ze niet de aandacht op zichzelf, maar verwijst 

ze telkens door naar waar het op aan komt. Naar haar zoon, Jezus, natuurlijk.  

Dit schooljaar volgen we Maria op haar levenspad, als ons voorbeeld 

van vertrouwen uitstralen, als vindplaats voor lichtpuntjes van vertrouwen. In 

de loop van het schooljaar treden verschillende Mariaverhalen voor het 

voetlicht. 

Het verhaal van de jonge Jezus die achterbleef in Jeruzalem zonder dat zijn 

ouders het wisten (Lc. 2, 41-52), begeleidt ons het hele jaar. 


