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TERUGBLIK OP EEN TOCHT VOL VERTROUWEN

Afgelopen schooljaar gingen we op pad, niet zomaar, maar als pelgrims. Samen met leerlingen,
collega’s en ouders trokken we doorheen een jaar dat ons uitnodigde om onderweg te zijn — met
aandacht, met open ogen, met een pelgrimshart.

In een katholieke dialoogschool krijgt elke leerling de ruimte om zijn of haar eigen weg te zoeken.
Maar we wandelen niet alleen. Het jaarthema Als pelgrims onderweg herinnerde ons eraan hoe
waardevol het is om elkaars reisgenoot te zijn.

Soms gingen we voorop, soms stapten we wat achterop. Soms waren we zoekend, dan weer
leidend. En altijd klonk ergens de stille roep: “Kom, trek mee.”

We waren niet altijd pelgrims. Soms voelden we ons eerder als Bartimels aan de kant van de weg
- vermoeid, blind voor wat mogelijk was. En net daar ontdekten we: een pelgrim ben je niet in je
eentje. Het zijn de anderen die je optillen, die je terug in beweging brengen, die zeggen: “Ik zie jou.
Loop maar mee.”

Van september tot juni brachten de maandthema’s ons van
opbreken tot thuiskomen.

Elke halte bood nieuwe inzichten, vragen, beelden. We
leerden anders kijken, anders luisteren,
anders vertrouwen.

De weg zelf werd onze bestemming.



MAANDTHEMA'S

De jaaraffiche (zie volgende pagina), ontworpen als een visuele pelgrimskaart, verbeeldde de

tocht die we samen aflegden.

Tien kleurrijke haltes markeerden onze tussenstops. De affiche riep niet alleen op tot reflectie,
maar bood ook houvast in de klas en de leraarskamer.

BIIBELVERHAAL

WAAR GAAT HET OVER?

PLAATS OP DE KAART

SEPTEMBER | Zending van de Onze tocht begint. We gaan op weg, alles ligt nog open! Ga je mee? | De zee
twaalf (Lc 9,1-6)
OKTOBER | Bijeenkomst in Jeruzalem | We maken keuzes, geleid door de Geest. De synodale weg nodigt ons| Het rondpunt
{Hand 15,1-35) uit tot dialoog met alle betrakken.
NOVEMBER | Ruth vergezelt NoSmi Voorbij de grens van het vertrouwde ben je een vreemdeling. Kan je | De grens
{Ruth 1) er thuiskomen?
DECEMBER | Rebecca (Gen 24,42-66) | Onze levensweg neemt soms een onverwachte wending. Durf jij De bron
volmondig ‘ja’ zeggen?
JANUARI De Wijzen (Mt 2,1-12) We komen elk in beweging, De ster wijst ons de weg. Desterin
We gaan samen op zoek. het Oosten
FEBRUARI | Jona (1-4) Soms twijfelen we, lopen we weg, maken we een omweg. Vinden we| De omweg
toch opnieuw onze route?
MAART Mozes (Ex 20,1117 Samenleven vraagt goede regels en afspraken. Geven ze ons vrijheid? De berg
en 24,12-18) Of beperken ze ons eerder?
APRIL Intocht in Jeruzalem Verwachtingen kunnen hoog oplopen. Zijn reputatie gaat Hem De stad
(Mt 21,1-1) vooraf. Blijf jij aan de kant staan?
MEI Emmaisgangers Ontmoeting doet veranderen. We wisselen verhalen uit De picknickplaats
(Lc 24,13-35) en breken samen het brood.
JUNI Zending van de 72 We komen aan. De tocht heeft ons verrijkt. We delen en vieren onze | De festivalweide

(Lc 10,1-9)

ervaringen. We worden - veranderd - opnieuw op weg gezonden.
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