Soms herken je het pas als je opnieuw kijkt:
thuis is meer dan één plek. We zijn anders
thuis — op school, bij elkaar, bij God. Elke
maand opent een nieuwe deur met een unieke
blik op thuis-zijn.

Bekijk hier onze maandthema’'s en het
bijhorende bijbelverhaal.

W
Thuis op school - we kijken met nieuwe ogen naar
het vertrouwde.

w
Warme thuis — een vertrouwd en veilig huis.

a
Thuis bij de ander — gastvrijheid breekt onze
grenzen open.

(a
Een andere thuis — we kijken uit naar Jezus
die anders aanwezig is.

w
Thuis in onszelf — we ontdekken onze roots,
onze heilige grond.

J
(T)huis op stelten — er waait een frisse wind,
er groeit openheid.

w
Terug thuis — we krijgen nieuwe kansen, keer
op keer.

(a
Thuiskomen - ik mag mezelf zijn bij jou, jij
mag bij mij te gast zijn.

w
Hoopvol thuis - we kijken uit naar de
toekomst.

(a
Thuis in de wereld — we gaan geéngageerd op
weg.

Een jaargang bevat:

e een jaarthema,

e een jaaraffiche met slogan,

e een startnummer dat het jaarthema
toelicht,

e 10 nummers per schooljaar,

e een handige knipstrook in elk nummer voor
bezinningen op school,

e gratis digitale versies op de website,

e thema-impulsen voor personeel, basis- en
secundair onderwijs,

e speciale aanbiedingen voor het begin en
einde van het schooljaar en voor de advent
en de veertigdagentijd.

Gratis: elke school en elk bestuur van
Katholiek Onderwijs Vlaanderen, ontvangt een
gratis jaarabonnement. Vraag ernaar in je
school.

Betalend: een individueel jaarabonnement
kost € 15 (+ € 5 verzendingskosten).
Abonneren via:
pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/leeftocht/a
bonneer-je_

Leeftocht werkt samen met Uitgeverij Plantyn
om het jaarthema en de maandthema’s van
Leeftocht tot bij de leerlingen op de klasvloer
te brengen.

Meer info en abonneren via:

Leeftocht Naomi, Simon, Samuel (kinderen):
https://
pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/leeftocht/
leeftocht-voor-kinderen

ADEMRUIMTE (jongeren): https://pro.
katholiekonderwijs.vlaanderen/leeftocht/leeft
ocht-voor-jongeren

u- Plantyn
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LEEFTOCHT STELT ZICH VOOR

Leeftocht, een maandelijkse publicatie van
Katholiek Onderwijs Vlaanderen, richt zich tot
onderwijsmensen die vandaag leven in een
groot netwerk van relaties in een superdiverse
samenleving.

Leeftocht spreekt onderwijsmensen aan op de
spirit van hun bewogenheid en passie, zowel in
hun persoonlijke leven als in hun professionele
engagementen.

Leeftocht laat zich inspireren door Bijbelse
verhalen, in het bijzonder door Jezus van
Nazareth en de mensen die in zijn voetsporen
treden.

Leeftocht denkt na over de eigen christelijke
identiteit van onderwijs en gaat in een
verbindende dialoog met andere
levensovertuigingen.

Leeftocht wil onderwijsmensen wakker
schudden en confronteren met zichzelf,
anderen, de samenleving en God.

Leeftocht nodigt hen in alle vrijheid uit tot
bezinning, verdieping, reflectie, uitwisseling
en gesprek. In een wereld van verscheidenheid
geeft Leeftocht op die manier impulsen aan de
katholieke dialoogschool.

JAARTHEMA

ANDERS THUIS

Na een jaar als pelgrims onderweg, komen we
in 2025-2026 opnieuw thuis — maar anders. We
hebben onderweg nieuwe inzichten verworven,
mensen ontmoet, ervaringen opgedaan. Dat
alles laat sporen na. We zijn niet meer wie we
waren toen we vertrokken. Thuiskomen wordt
zo geen eindpunt, maar een nieuw begin.

Kunst op de cover - editie februari

Thuiskomen is meer dan terugkeren naar een
plek. Het is ook thuiskomen in onszelf, bij
elkaar, bij God. In Johannes 14,2-6 zegt Jezus:
“In het huis van mijn Vader zijn vele kamers.”

Dat beeld van het huis met vele kamers loopt
als een rode draad doorheen het schooljaar.
Elke kamer opent een ander perspectief op
thuis-zijn: vertrouwdheid, gastvrijheid,
verandering, stilte, beweging, hoop ..

We stellen vragen als: waar voel ik me thuis?
Wie of wat maakt een plek tot ‘thuis’? Wat
betekent thuiskomen na verlies of
verandering? Elke maand opent Leeftocht een
nieuwe deur, met een bijbels verhaal, een
kunstwerk en impulsen om stil te staan bij wat
thuiskomen vandaag kan betekenen.

We nodigen jou uit om samen met leerlingen,
collega’s en ouders te ontdekken wat ‘Anders
thuis’ voor jullie betekent.

AFFICHE

De jaaraffiche, op te hangen op school, is te
downloaden op de website of kan bijbesteld
worden bij de identiteitsbegeleiding van jouw
regio. Via deze link kan je nagaan wie dat
is/zijn:
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/staf
dienst/identiteit
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De affiche van het jaarthema ‘Anders thuis’
toont een open deur als symbool van
verandering. De pelgrim die terugkeert langs
een bloemenpad, is niet meer dezelfde als
voorheen, wat de transformatie van
thuiskomen weerspiegelt.

Het huis met zijn vele kamers (Joh 14,2-6)
staat voor de verschillende betekenissen van
thuis-zijn. Het kunstwerk van Guido Stoop
nodigt uit tot reflectie over thuiskomen,
verandering en verbinding.
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