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Vergeven is meer dan de spons erover,  

het is in de eerste plaats erkennen en herstellen. 

 

Rechtvaardigheid is meer dan alleen maar oog 

om oog, tand om tand. Het is ook het erkennen 

van het slachtoffer,  

en het is ook herstel.  

 

De vader die zijn zoon die van het rechte pad 

afweek weer verwelkomt, heeft ook oog voor 

de andere zoon, die wel op het rechte pad bleef. 

 

Ruimte scheppen om opnieuw te beginnen is 

een van de dingen waar goed onderwijs om 

draait. Leren is fouten maken, is de dingen 

verkeerd aanpakken. Zonder de kans om het 

gedane recht te zetten, is geen echt leren 

mogelijk. 

 

Dat wil niet zeggen dat we moeten doen alsof 

er niets gebeurd is. Een pluimpje, zoals op de 

cover, is klein en nietig. Het zweeft waarheen 

het geblazen wordt. Vergeving is ook zo. Wie ze 

geeft en wie ze krijgt, hangt af van de adem van 

de Geest. 

Vierhonderdnegentig keer –  
dat vonden ze toch wel behoorlijk veel. 
Ze wiebelden op hun stoelen. 
Wat voor iemand was je eigenlijk als je  
zo vaak in de fout ging? 
En belangrijker:  
geduld is niet eindeloos. 
Wie vierhonderdnegentig keer vergeeft, 
die heeft misschien gewoon 
geen ruggengraat, knikten ze heftig. 
 
Aan de andere kant,  
was dat hele vergeven ook best wel moeilijk. 
Als je dat zo vaak kon, écht kon,  
niet alleen maar zeggen 
’t is wel goed,  
maar het dan ook menen, 
dan was dat ook wel weer heel knap. 
 
Ik beet op mijn lip, 
wilde eraan toevoegen  
dat de uitkomst  
van die vermaledijde oorwurm 
eigenlijk niet in cijfers te vatten viel. 
Ze bleken het zelf ook al begrepen te hebben. 
 
Schoorvoetend gaven ze toe 
eigenlijk wel heel blij te zijn 
met ouders, ogenschijnlijk zonder 
ruggengraat: 
hoe die steeds opnieuw vergaven, 
hoe moeilijk ook, 
misschien wel veel vaker 
dan vierhonderdnegentig keer. 
 
Ik denk er dikwijls aan, in de leraarskamer,  
als iemand moppert over een ouder 
en ik heftig wil knikken. 
Die klas, dat verhaal,  
en telkens weer 
die oefening in hogere wiskunde. 
 

Ruth 

 
 
Een katholieke 
dialoogschool geeft 
ruimte aan het kind en 
de jongere om hun eigen 
vorming richting te 
geven. 
De pedagogie van de 
hoop die een katholieke 
dialoogschool beoefent, 
helpt kinderen en 
jongeren om hun richting 
te vinden aan de hand 
van deze wegwijzers: 
duurzaamheid, 
gastvrijheid, 
generositeit, 
kwetsbaarheid en 
belofte, 
rechtvaardigheid, 
uniciteit in 
verbondenheid, 
verbeelding en de eigen 
inspiratie van de school. 
Het wordt een wondere 
ruimte, wanneer je erin 
om je heen begint te 
kijken met de ogen van 
de heilige Geest en je 
Hem erin werkzaam ziet. 

Ruimte om te 

vergeven  

©
 L

uc
 D

e 
Co

en
 

Bij de cover: 

Veertigdagentijd.  

Vergeven is loslaten,  

ook al is het niet zo vederlicht. 



Ruimte om te vergeven 

 

Vergeven, de spons erover en het is in orde? Neen.  

Je kijk op de wereld is vertroebeld geraakt door 

dingen waar je schuld aan hebt of had. 

Je kijkt als het ware door een vuil vensterraam.  

Om dat weer helder te krijgen 

is er werk aan de winkel.  

Want alleen zo krijg je weer klaarheid  in jezelf  

en zicht op de ander.  

Vaak zijn daden niet zomaar uit te wissen  

en is vergeving niet evident.  

Je hebt altijd de volgende ingrediënten nodig:  

Toon oprecht berouw  

en probeer herhaling  te voorkomen.  

Vergeet niet wat gebeurd is. 

Aanvaard je straf 

om tot authentieke vergeving te komen.  

Maak het terug goed  

en probeer de schade te herstellen. 

Werk mee aan een veranderde context  

waar wat fout was niet meer kan gebeuren. 

 

Misschien kunnen we wel iets leren van de Japanse kunstvorm Kintsugi waarbij gebroken aardewerk, porselein, 

glas of keramiek wordt hersteld met lak vermengd met goud-, zilver- of platinapoeder.  

Het idee achter Kintsugi is om de scheuren en breuken te benadrukken in plaats van ze te verbergen. Het staat als 

symbool voor de Japanse filosofie van wabi-sabi, die de schoonheid van imperfectie en de aanvaarding ervan 

waardeert. Kintsugi wordt ook gebruikt als metafoor voor het herstellen van relaties, en hoe de littekens van 

vroegere ervaringen kunnen worden getransformeerd tot iets goeds. 

Door vergeving krijg je weer inkijk,  

je krijgt weer ruimte  

om naar buiten te kijken,  

je zicht wordt klaarder. 



Jaargang 39  

nummer 7  

 

maart 2024 

 
v.u. Lieven Boeve 

Proviand voor onderweg, een verademing voor onderwijsmensen 

Maandelijkse inspiratiebron: pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/leeftocht 

Impressies zijn welkom op leeftocht@katholiekonderwijs.vlaanderen 
 

Er is getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken; 

wie toch een overname zonder voorkennis vaststelt,  

wordt verzocht contact op te nemen.  

  40-dagentijd 

Kijk eens naar buiten: 
de bomen worden gesnoeid 
om straks nieuwe loten te doen ontspringen 
die goede vruchten zullen dragen. 

Kijk eens naar binnen: 
het huis wordt schoongemaakt 
om met de frisse geur van de lente 
het huis nieuw leven te geven. 

Kijk eens BINNEN jezelf: 
misschien is het tijd om vergeving te schenken 
of vergeving te vragen 
waardoor vriendschappen worden hersteld. 

Kijk ook eens naar God 
en spreek Hem niet enkel aan als je in nood bent 
maar vertrouw Hem jouw dromen toe 
waardoor jouw geloof in Hem  
weer zichtbaar wordt. 

Antoon Vandeputte 

 

Vergeven is niet 
het kwaad als vuil 
willen wegwassen, 
sporen uitwissen 
en vergeten. 

Vergeven is 
de ruimte krijgen 
om boosheid en pijn uit te spreken 
in het besef dat vuile ramen 
het zicht vertroebelen 
en belemmeren dat licht binnen valt. 

Vergeven is  
vertrouwen geven 
om te herbeginnen 
of verder te gaan 
en geloven dat een mens 
veranderen kan. 

Vasten: 
veel en ver in de tijd geven 
toekomst maken.  

Kathleen Boedt 

Wat verkild 
vervroren 
verhard 
versteend 
en doods was, 
 
ontdooien 
verwarmen 
bezielen  
en vernieuwen. 
 
Opstaan en uitbreken 
verrijzenis 
 
Pasen 
geeft ruimte  
aan een nieuwe lente  
aan nieuw leven. 

Kathleen Boedt 

 

 

Wat voelt het zalig aan 
als vergeven nieuwe kracht geeft 
en je de andere weer nabij kan zijn. 
 
Wat voelt het zalig aan 
als versoberen je ruimte geeft 
om te delen met ANDEREN. 
 
Wat voelt het zalig aan 
als verbroederen mensen bijeenbrengt 
EN HET ANDERS ZIJN geen rol meer speelt. 
 
Zou dat zalig gevoel 
hetzelfde geweest zijn 
die paasmorgen 
toen de steen was weggerold 
en het graf leeg bleek te zijn, 
toen 2 mannen in het wit zeiden:  
Hij gaat jullie voor. 
Zou men toen voor het eerst gezegd hebben: 
zalig Pasen? 

Antoon Vandeputte 

Affiche veertigdagentijd 2024 

Elke abonnee ontvangt samen met 

Leeftocht twee affiches gratis (1 op 

formaat A2 en 1 op formaat A3). 

Beide affiches kunnen worden 

bijbesteld: A2 tegen € 1,50, A3 tegen 

€ 1,00 + verzendingskosten. 

Bestellen bij Katholiek Onderwijs 

Vlaanderen via  

https://webshop.katholiekonderwijs.vlaanderen 

Bezinningskaarten  

veertigdagentijd en Pasen 2024 

Uitgeverij Muurkranten (UM) zendt na een seintje 

graag een gratis presentexemplaar aan scholen die 

er spontaan geen ontvingen.  

Bestellen en info bij UM, Monnikenwerve 1, 8000 

Brugge – 050 31 26 01 – info@muurkranten.be – 

www.muurkranten.be.  

Prijs per stuk: € 0,50 (korting vanaf 25 ex.) + 

verzendingskosten (€ 5,50).  

Ruim aanbod op het web  

Naast dit Leeftochtnummer, de affiche en 

bezinningskaarten inspireert Katholiek Onderwijs 

Vlaanderen tot een eigentijdse beleving van de 

veertigdagentijd en de Goede Week op school met 

een ruim aanbod op het web. Surf daarvoor naar  

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/

pastoraal/inspirerend-materiaal > Veertigdagentijd/

Pasen 

http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen
mailto:identiteit_kwaliteit@katholiekonderwijs.vlaanderen
https://webshop.katholiekonderwijs.vlaanderen/
mailto:info@muurkranten.be
http://www.muurkranten.be
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/pastoraal/inspirerend-materiaal
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/pastoraal/inspirerend-materiaal
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God, Gij die als een vader en moeder voor ons zijt, 
blijf mij nabij met uw Liefde 
 
als ik zoals de jongste zoon, 
al mijn kansen verspeeld heb,  
het glas gebroken, de relatie kapot gemaakt,  
mijn medemens in de steek heb gelaten en gekwetst, 
 
als ik zoals de oudste zoon, 
het gevoel heb dat alles zomaar door de vingers wordt 
gezien, 
dat goed gepraat wordt wat pijn deed,  
glasscherven niet de tijd krijgen om te worden gelijmd. 
 
God, Gij die als een vader en moeder voor ons zijt, 
help mij met uw Liefde als ik het moeilijk heb  
om mijzelf en anderen te vergeven, 
om te groeien doorheen de blijvende littekens  
van pijn en onrecht, van falen en schuld. 
 
God, Gij die als een vader en moeder voor ons zijt,  
laat uw Liefde door ons en door de wereld stromen 
opdat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen  
waarin ‘tranen worden gewist en 
er geen verdriet, rouw of pijn meer zal zijn 
want al het oude is voorbij’. (Openbaring 21, 4)   

In Lucas 15, 11-32 lezen we 

dat, na vele omzwervingen, 

de jongste zoon met 

gebogen hoofd  naar huis 

terugkeert. Hij heeft zijn 

erfenis verkwanseld. Zijn 

oude vader buigt zich 

liefdevol over hem. Daar 

heeft zijn trouwe oudste 

zoon het moeilijk mee.  

Tot zijn vader ook hem troost: ‘Mijn jongen, je bent altijd bij 

mij, en alles wat van mij is, is van jou’.  

Het staat niet in de bijbel, maar het lijkt erop dat ze daarna 

met z’n drieën toch goed gefeest hebben.  

Intrigerend is de manier waarop Rembrandt de handen van 

de vader heeft geschilderd: een mannenhand én een 

vrouwenhand. Wat zou hij daarmee bedoeld hebben? 

Ruimte om te vergeven 
Het pluimpje zweeft op de adem van de Geest. 

De Geest die ons inspireert 
om de stap tot vergeving te zetten. 
Vergeving krijg je, het is een gave. 

Jij beslist er zelf niet over. 
Het gebeurt steeds in relatie met een ander, 

met de Andere. 
Het is niet maakbaar. 

Deze gave wordt een opgave die je, 
gesterkt door de Geest en je medemens, 

kan volbrengen. 

Detail uit: 
Rembrandt Van Rijn, De terugkeer 
van de verloren zoon (1668) 

Wondere Ruimte!  

In onze school, een katholieke dialoogschool, werken we 

aan de ruimte om te ontdekken wat er leeft in de wereld 

rondom ons. We leren deze wereld kennen, dichtbij en 

veraf. Samen dragen we verantwoordelijkheid voor Gods 

schepping, voor mens, dier en natuur.  

Broederlijk Delen ondersteunt ons daarbij tijdens de 

Veertigdagentijd met educatieve materialen. Vanuit hun 

geloof in de 25%-revolutie bedachten ze het nieuwe project 

System Change: hoe kunnen we samen systemen veranderen 

opdat de wereld 

een betere plek 

wordt, een 

wondere ruimte 

met plaats voor 

iedereen? 

Deze en andere 

methodieken van 

Broederlijk Delen 

vind je op 

www.scholen.broederlijkdelen.be/nl 

http://www.scholen.broederlijkdelen.be/nl


 

Vosjes kunnen heel genereus zijn, althans in het 

kortverhaal van George Saunders, Fox 8. Het vosje kijkt op 

naar de mens. Hij leert hun taaltje verstaan en op 

fonetische manier te schrijven. Op een gegeven moment is 

hij getuige van een flink staaltje zinloos geweld, waar 

alleen de mens toe in staat is. Fox 8 is gekraakt maar wil 

daar uiteindelijk niet aan ten onder gaan.  

Hij zet de deur naar vergeving op een kiertje: ‘I want to feel 

strong en generus. I want to feel hope full. (…) Reed my 

leter, go farth, ask your felow Yumans wath is up, rite bak, 

leeve your anser under your Berd feeder, I will come in the 

nite to retreeve and lern’.  

Uit: George Saunders, Fox 8, Bloomsbury. 

 

De dader is meer dan zijn daad. Dat schept ruimte voor de 

eigenheid van de ander waardoor die opnieuw kan 

beginnen, zijn leven terug in handen kan nemen, kan 

groeien zoals hij wil. Dat schept ook ruimte voor onafheid 

en voor mislukken.  

Liefde vult de ruimte niet met morele pretentie, valse 

verontwaardiging en verbeterdrift. De liefde  kan een 

lange tijd overbruggen van dragen en verdragen. Liefde 

kan de tijd aan als openheid en belofte. Ze maakt ‘Gods 

scheppingsgeduld zichtbaar als horizon van ons 

samenleven’. 

Naar André Jansen, Franciscus, mysticus van nabijheid, Halewijn 

Ik weet dat ik uit vergeving leef   

Ik weet dat ik uit vergeving leef, 

na de woorden en de daden die ik volbracht, 

de dingen die ik niet wilde 

of terwijl ik ze wilde niet deed, 

na de misstappen en onvergeeflijkheden 

leef ik hier. 

Het zonlicht valt op mij. 

De wolken geven mij schaduw. 

Mijn hart klopt ondanks alles 

rustig en zonder vrees. 

Ik weet dat ik uit vergeving leef. 

Zoals de wind rondtolt in de ommuurde tuin 

en dan een aanloop neemt en springt, 

de verdorde bladeren meevoert, 

de verwelkte bloemen verstrooit, 

zo doet Gij met mij, 

vergevende God. 

Gij gunt mij uw ziel. 

Gij verheugt u over mijn bloei 

en buigt u over de neergang. 

Gij zijt de hovenier van mijn dagen. 

Als ik te moe ben om U te zoeken, 

als de slaap mij overmant, 

arbeidt Gij nog in de nacht, 

vol verlangen dat ik zal opstaan 

om U te zien. 

Ik zal U zien. Ik wil U danken. 

Ik zal uw gerechtigheid zien 

voor allen die leven 

uit de vergeving die zonder einde is. 

Maria de Groot, Psalmen van een vrouw, Kampen, Ten Have, 
2008, p.  20. 

‘Het onvergefelijke vergeven staat haaks op elke 

normale manier van denken en handelen. 

Vergeven betekent een volkomen geven, gratuit 

en genereus. Het overstijgt het gewone 

menselijke handelen.’  

Naar Carl Snoecx, Scholen die naar de sterren reiken,  

p. 83-84 


