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15 - 21 december 

  

God voelt zich niet te groot, 
om zich klein te maken … 

 
God stond van het begin af aan 

aan de kant van alles wat klein is, 
kwetsbaar en eenvoudig! 

Gerrie Huiberts 

 
Winteren: in het hart pelgrimeren. 

 

Meester, wat moeten we doen? 
 

Werk maken van waardig werk. 
 

God van leven en licht, 
geen duisternis houdt U tegen. 

Zoals in de graankorrel nieuw leven zichtbaar wordt, 
maakt U telkens weer toekomst mogelijk. 

Dan is er vreugde bij het oogsten, 
vreugde bij het verwerken tot meel 

en vreugde bij het breken en delen van het brood. 
God, geef dat ook wij werken aan een betere wereld 

als dragers van uw licht. Amen. 
Pradip Smagge 

 
 

FEESTEN 
 

15 december 
 Derde zondag van de advent 
17 december 
 Begin van de kerstnoveen (tot 24/12) 

Een Kerstnoveen is in de christelijke liturgie een periode van 9 dagen voorafgaand aan het kerstfeest, van 
17 tot 24 december. In die periode wordt elke dag een van de zogenoemde O-antifonen gezongen. De 
noveen ter voorbereiding van het kerstfeest kwam voor het eerst voor in de zevende eeuw, in Frankrijk en 
Spanje. De negen dagen symboliseerden de negen maanden zwangerschap van de Maagd Maria. 

17 december  
 Verjaardag van paus Franciscus (°1936) 
18 december 

Internationale dag van mensen met een migratieachtergrond 
 
Op deze dag wordt er wereldwijd aandacht geschonken aan de positie van de migrant. De VN nodigen 
alle lidstaten, instituten en ngo’s uit om op deze dag migratie, de mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden van migranten centraal te stellen. 

18-24 december 
 De warmste week 
21 december 
 Yule  

Yule of het joelfeest is het Winterzonnewendefeest, waarschijnlijk van Germaanse origine. Het feest valt 
in de periode van de kortste dag van het jaar. Volgelingen ontsteken vuren. 

https://dewarmsteweek.be/
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EVANGELIE DERDE ZONDAG ADVENT 
 

In die tijd stelden de mensen Johannes de vraag: 
'Wat moeten wij doen?' 

Johannes gaf hun ten antwoord: 
'Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie niets heeft, 

en wie voedsel heeft, moet hetzelfde doen.' 
Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden en ze zeiden tegen hem: 

'Meester, wat moeten wij doen?' 
Hij antwoordde hun: 

'Vorder niet méér dan voor u is vastgesteld.' 
Ook soldaten ondervroegen hem: 

'En wij, wat moeten wij doen?' 
Hij antwoordde: 

'Pers niemand af, beschuldig niemand valselijk, en neem genoegen met uw soldij.' 
Omdat het volk vol verwachting was en allen zich over Johannes de vraag stelden, 

of hij niet de Messias zou zijn, gaf Johannes aan allen het antwoord: 
'Ik doop u met water, maar er komt iemand die sterker is dan ik; 

ik ben het niet waard de riem van zijn sandalen los te maken. 
Hij zal u dopen met heilige Geest en met vuur. 

De wan heeft Hij in zijn hand om zijn dorsvloer grondig te reinigen 
en de tarwe te verzamelen in zijn schuur, 

maar het kaf zal Hij verbranden in onblusbaar vuur.' 
Op deze en nog vele andere wijzen spoorde Johannes hen aan 

en bracht hij aan het volk het goede nieuws. 
Lucas 3, 10-18 

 

Wat betekent die stem toch? 
Hoor dan ook nu de stem van Johannes in onze woestijn aan de rand van belofte. Want wat is zijn woord voor jou 
en voor mij? Niet meer vragen dan ooit is bepaald, tot diepe vreugde in ons hart. Wat is Gods woord voor jou en 
voor mij? Tevreden zijn met dagelijks brood, en echt niet meer dan dat. Ook nu horen wij de vraag in de verte: deel 
van harte wat je hebt. Ja, deel, niet zomaar geven van teveel. Hoor dan ook nu het roepen van Johannes, zodat wij 
iedereen horen die al lang smeekt, en wij een beker water geven, later veel meer, een thuis, zet je bij – je hoort er 
volop bij. Hoort dan de kreet van een welkom voor allen. Hoor zijn stem al eeuwenoud in de woestijn. En wat 
betekent zijn woord voor jou, voor mij? 

Luc Vandenabeele  

Niet ergens ver weg 
in de ijle ruimte 

of hoog in de hemel 
wil God er voor mensen zijn. 

 

Zo klopt God vandaag aan, 
aan de wondere ruimte van ons bestaan 

en hoopt daar waar Hij welkom is 
de hemel op aarde te brengen. 

 

God wil onder mensen wonen. 
God wil een (t)huis vinden 
bij mensen van goede wil. 

God is een God van beweging, 
Hij is een meegaande God 

die tochtgenoot wil zijn. 
Zijn plan is een broos project, 

want het verloopt via mensen, 

niet zomaar, maar met hun medewerking. 
God vraagt aan mensen  
om met Hem mee te werken, 
schouder aan schouder. 
Stel je voor dat Maria  
aan de engel Gabriël gezegd had: 
‘Niet met mij.’ 
 
God heeft mensen nodig om God te kunnen zijn 
en wij hebben God nodig 
om het beste in onszelf naar boven te kunnen halen. 
Onze godsdienst is tegelijkertijd mensendienst, 
het één niet zonder het ander, 
ze gaan schouder aan schouder, 
de verbondenheid met God 
sterkt onze verbondenheid met medemensen. 
Waar mensen elkaar in liefde nabij zijn, 
is iets van Gods liefde te merken. 
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WELZIJNSZORG 2024 
 
Hang de campagneaffiche voor je raam. Laat zien dat onbetaalbaar wonen onaanvaardbaar is. Je kan deze affiche 
downloaden op www.welzijnszorg.be/webshop  
 
Onderteken de petitie op www.samentegenarmoede.be. Met jouw stem stapt Welzijnszorg naar de bevoegde minister.   
 

 
 
 

wereldkeuken 
 

er zijn geen gemakkelijke recepten 
om de wereld te verbeteren 

of het moest zijn dat herverdelen 
inleveren, ontwapenen 

een fluitje van een cent was 
 

de ingrediënten om een 
deelmaaltijd te bereiden 

zijn nochtans simpel: 
liefde, eenvoud, goedheid, 

rechtvaardigheid 
 

ze liggen thuis in mijn voorraadkast 
zijn onderling goed te combineren 

al vraagt het wel tijd en oefening 
om nieuwe recepten uit te proberen 

om te durven herbeginnen 
als het eens mislukt 

 
haal ook de vergeten groenten 
maar boven: genade, mededogen, 
dienstbaarheid, vergevingsgezindheid 
herinner je hoe het smaakt 
als je ze in de juiste 
verhouding gebruikt 
vergeet vooral niet: 
het snuifje geduld 
het kruidentuiltje 
respect, moed, medeleven 
 
je hoeft geen masterchef te zijn 
geen voedingsexpert 
om je te wagen 
aan de wereldkeuken 
 
als je maar goede recepten 
in huis hebt 
Hilde Van Parys

http://www.welzijnszorg.be/webshop
http://www.samentegenarmoede.be/
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Welzijnszorg wil bijdragen om waardig werk voor iedereen toegankelijk te maken.  Daarom presenteren we drie 
recepten voor waardig werk: 

• recept 1 Uitsluiting aanpakken (zie bezinning week 2)  

• recept 2 Een ambassadeur voor werkzoekenden  

• recept 3 Een aangepaste arbeidsmarkt (zie bezinning week 4) 
 
Recept 2 Een ambassadeur voor werkzoekenden 
 
Doordat werkzoekenden in armoede vaak te maken krijgen met achterstellingen en uitsluiting is het belangrijk dat 
iemand het voor hen opneemt.  Al te vaak hebben mensen het gevoel dat bemiddelingsdiensten er enkel zijn om 
hen te controleren en hen te verplichten werk aan te nemen dat niet bij hun wensen, ambities of mogelijkheden past.   
Al te vaak krijgen mensen te horen dat ze zichzelf moeten verbeteren en bijschaven, dat ze niet voldoen.  Al te weinig 
wordt er gekeken naar wat ze wel kunnen en wordt er zelden een oplossing gezocht zodat ze wel een stukje kunnen 
werken en een bijdrage leveren.   
 
Ook werkgevers willen graag een meer actieve bemiddeling, met meer ondersteuning en eventueel opleiding voor 
werkzoekenden die dat kunnen gebruiken. Het doel van bemiddeling moet niet alleen zijn: snel een job vinden.  Nee, 
het doel moet zijn mensen duurzaam aan het werk krijgen in jobs waar ze zich met plezier kunnen ontplooien en het 
beste van zichzelf geven, waar ze zich nuttig kunnen maken en bijdragen aan de maatschappij. 
 
 

kijk rond en word wakker 
 

wees waakzaam en fris 
kom op voor wie zwakker 

en weerlozer is 
 

volg vrij je geweten 
misschien op de tast 
wees als de profeten 

geef hoop en houvast 
 

aan werkloze mensen 
verspreid in de stad 

beluister hun wensen 
en effen het pad 

 
heb genoeg vertrouwen 

verwijder ballast 
laat niets je benauwen 

kies zelf wat je past 
 

kom tijdig tot inkeer 
bepaal mee het lot 
leg alles weer neer 

in de handen van God 
Hilde Van Parys 

 
 

MUZIEK 
 

 
scan bovenstaande QR-code en bid psalm 63 samen met de monniken van de Sint-Sixtusabdij in Westvleteren. 


