De ontmoeting tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw aan de put.

Aan een waterput raakt Jezus in gesprek met een Samaritaanse vrouw (Joh. 4.7)

Hoe kon Jezus als Jood spreken met een buitenlandse, Samaritaanse vrouw? Dat kon toen echt niet.
Vele mensen begrepen dit niet. Zelfs zijn leerlingen verstonden het niet. Maar voor de vrouw was
deze ontmoeting een kans op een nieuw begin. Het water dat ze bovenhaalde uit de put werd niet
enkel dorstlessend water, maar leven gevend water.

S Tegen welke grenzen bots jij soms?
89vCO Wat zorgt ervoor dat je iets niet kan doen?
Wie of wat zorgt ervoor dat je niet verder kan?




De ontmoeting tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw aan de put.

S De deur staat open voor een nieuw jaadr, een nieuw begin. Waar droom je
89v0O van? Waar kijk je naar uit? Wat is jouw ideaal? Hoe ziet de wereld waar
God van droomt er volgens jou uit?

\

s Wie of wat geeft jou de kracht om voor je droom, je ideaal te gaan?
8550 Wwie of wat geeft je de hoop om ervoor te gaan?
Wie of wat is jouw leven gevend water?




