Vol(k) van hoop: sta op uit verstarring en ga
verder.

Vijffde zondag in de veertigdagentijd. Een weg
door de woestijn en een rivier door de woestenij
zijn de belofte dat nieuw leven, nieuwe toekomst
mogelijk is en zijn een uitnodiging om je niet te
laten verlammen door het voorbije.

De confrontatie met Schriftgeleerden en
farizeeén gebeurtin de tempel waar Jezus heel de
gemeenschap onderricht. Zij brengen een
overspelige vrouw tot bij hem. Zal Jezus de wet
van Mozes toepassen? Hij keert echter de rollen
om en houdt hen een spiegel voor. Zijn zij niet de
overspelers?

06 - 12 april 2025

Jezus geeft de ontrouwe vrouw, Jeruzalem, de kans om iets nieuws te beginnen.
In die tijd begaf Jezus zich naar de Olijfberg. 's Morgens vroeg verscheen Hij weer in de tempel en al het volk kwam
naar Hem toe. Hij ging zitten en onderrichtte hen. Toen brachten de schriftgeleerden en farizeeén Hem een vrouw
die op overspel was betrapt. Zij plaatsten haar in het midden en zeiden tot Hem: "Meester, deze vrouw is op
heterdaad betrapt terwijl ze overspel bedreef. Nu heeft Mozes ons in de Wet bevolen zulke vrouwen te stenigen.
Maar Gij, wat zegt Gij ervan?" Dit bedoelden ze als een strikvraag in de hoop Hem ergens van te kunnen
beschuldigen. Jezus echter boog zich voorover en schreef met zijn vinger op de grond. Toen zij bij Hem aanhielden
met vragen richtte Hij zich op en zei tot hen: "Laat degene onder u die zonder zonden is, het eerst een steen op haar
werpen." Weer boog Hij zich voorover en schreef op de grond. Toen zij dit hoorden dropen zij een voor een af, de
oudsten het eerst, totdat Jezus alleen achterbleef met de vrouw die daar was blijven staan. Nu richtte Jezus zich op
en sprak tot haar: "Vrouw, waar zijn ze gebleven? Heeft niemand u veroordeeld?" Zij antwoordde: "Niemand, Heer."
Toen zei Jezus tot haar: "Ook Ik veroordeel u niet; ga heen en zondig van nu af niet meer."
Johannes 8, 1-11
-Wat treft je in dit verhaal?
-Jezus gaat naar de tempel om God te ontmoeten. Wat denk je dat Hij daar ontvangt?
-Zonder liefde is de mens niets. Herken je deze uitspraak in dit evangelie? Hoe?
-Stenen om te gooien en te doden. Wat roept dit bij je op?
-Wat gaat erin je om als Jezus in het zand schrijft?
-Wat wil Jezus jou/ons zeggen als we horen:
"Wil degene onder u die zonder zonden is, het eerst een steen werpen”.
-Jezus zegt: “Ga heen en zondig van nu af niet meer”. Wat zegt je dit en wat wil jij Jezus zeggen?
-De barmhartigheid van God ervaren doet deugd. Welke ervaringen kan je hierrond delen?

-Waar zie jij mensen samen iets nieuws beginnen?

Jezus,

wie was Jij toch?

Jij groeide op in een joodse wereld,
maar Jij voelde scherp aan

waar de wetten en gebruiken

de wil van de Vader in de weg stonden.

Tegen alle voorschriften en gebruiken in

trok jij resoluut de kaart voor de overspelige vrouw.
Waar haalde Je het lef vandaan?

Waarom wilde Je haar vrijspreken?

Jij wist toch welk verleden ze had

en wat de wet voorhield?

Wil je ook voor mij op de grond schrijven?
Wil je ook mij niet veroordelen — ondanks zoveel
en mijin vrede laten gaan?

Hoe vrij zal ik me voelen
als ik de farizeeér in mij kan achterlaten
die de andere(n) op fouten wil betrappen?

Hoe vrij zal ik me voelen

als ik voluit kan geloven

dat Jij altijd bij mij zal zijn

ook als ik tegen de stroom in

en op gevaar van gezichtsverlies
voor het leven kies?
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Herinnering
is het radicale weigeren te vergeten,
is het taaie vechten tegen de verstrooiing
van alleen maar hier en nu.

Is wat ooit aan jou gebeurde,
wortel laten schieten
in je diepste binnenste;
puzzelstukken samenrapen
van goede en minder goede ervaringen,
en ze beklijven laten
tot ze eigen vlees en bloed worden,
tot ze kracht en richtsnoer zijn
voor de weg van morgen.

Is het steeds opnieuw herhaald refrein van
wie en wat je ooit gemaakt heeft
tot de mens die je nu bent.

Is ook geworteld willen staan
in het eindeloos verhaal van mensen
die voor jou de weg hebben geéffend,
envan die van God
die aan die weg zijn Naam heeft gegeven:
Redding. Toekomst.
Recht en vrede.
Leven.
Ondanks de dood.
Voorbij de dood.

Carlos Desoete
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VERDIEPING BlJ DE SCHRIFTLEZINGEN VAN DE VIJFDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD
Sta op uit verstarring en ga verder.

Welke woorden gebruiken wij? Hoe kijken wij naar de wereld? Woorden onthullen onze overtuiging en ons
wereldbeeld. Mensen zien wij steeds meer als een kostenpost. Bij het aanleggen van wegen spreken we van
investeringen. Uitgaven voor onderwijs, geestelijke gezondheidszorg of welzijn bekijken we niet als investering,
maar als kost. De loonkost van de arbeider, de kost van het armoedebeleid, de kost van het asielbeleid. Eerste keus
was een televisieprogramma in de verkiezingsperiode waarbij politici in een arena met vijftig jongeren zaten. Een
van hen sprak over de maatschappelijke kost van vluchtelingen. Een jonge Syrische vluchteling stelde deze
zienswijze in vraag: "Waarom wordt er nooit gesproken over onze bijdrage aan de samenleving?”’

Jezus komt de tempel binnen. Hij beroert het hart van heel de gemeenschap. Hij zet mensen in beweging en
doorbreekt hun verstarde ideeén. De tien woorden klinken ongehoord nieuw. De Schriftgeleerden en farizeeérs zijn
het niet met hem eens. Zij gaan de confrontatie aan door een overspelige vrouw voor te leiden. Maar Jezus keert de
rollen om. Hij houdt hen een spiegel voor. Zijn zij niet overspelig? Zij verlieten de weg van de Ene en dienden goden
van macht en geld. De tien woorden werden vergeten.

Laten ook wij onze versteende denkpatronen vergruizen. Voorzien in de behoeften van alle mensen binnen de
draagkracht van onze levende planeet, vraagt om een verandering van bewustzijn. Duurzaamheid wordt belangrijk.
Laat ons daarom het groeidenken verlaten en overschakelen op een circulaire economie. De mens staat ook niet
langer boven de natuur, maaris er een wezenlijk deel van. En ja, laten we de ontwikkeling van mensen niet langer als

een kost, maar als een investering zien.
Jan De Roeck en Jef Wauters — veertigdagenkalender Broederlijk Delen

Lied bij het evangelie van deze zondag - Leslie Nettleford - Writing in the sand
"Writing in the sand ... What he wrote I'll never know ...”

6 april 2025
-HINDOEISME . RAMANAVAMI
Een Hindoeistisch feest ter ere van de godheid Rama, die op deze dag geboren zou zijn en een incarnatie is
van de godheid Vishnu. Rama verrichtte vele heldendaden en Hindoes beschouwen hem als de ideale mens.

7april 2025
-Wereldgezondheidsdag

8april 2025
-Wereld Roma Dag
Binnen de Europese Unie wonen 10 a 12 miljoen Roma. Zij vieren deze feestdag van hun hele gemeenschap
sinds 1971

12 april 2025
-HINDOEISME . HANUMAN JAYANT]
Feestdag waarop de geboorte van de apengod Hanuman gevierd wordt. Hanuman is een van de
populairste goden, dankzij uitvoering beschreven daden van moed, trouw en kuisheid. Hij wordt beschouwd
als de meest ideale dienaar van de godheid Ram.

Een verhaal vertelt over twee vrienden die door de woestijn liepen. Op een moment tijdens de reis krijgen ze ruzie en de ene
vriend sloeg de ander in het gezicht. Degene die geslagen werd was gekwetst, maar zonder iets te zeggen schreef hijin het
zand: 'Vandaag sloeg mijn beste vriend mij in het gezicht’ Ze liepen verder totdat ze een oase vonden en gingen er in
baden. Diegene die was geslagen, raakte vast in de modder en dreigde te verzinken, maar de vriend redde hem. Nadat hif
was bijgekomen, schreef hij op een steen: ‘Vandaag redde mijn beste vriend mijn leven’ De vriend die had geslagen en zijn
beste vriend had gered vroeg hem: 'Nadat ik je had geslagen, schreef je in het zand, en nu schriff je op steen, waarom?’ De
andere vriend antwoordde: 'Als iemand ons pijn doet, moeten we het in het zand opschrijven waar de wind van vergeving
het kan uvitwissen. Maar als iemand iets goeds doet voor ons, moeten we het in steen graveren, waar geen wind het ooit
kan uitwissen.” Leer om je pijn in het zand te schrijven en om je goede ervaringen in steen te graveren.
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https://www.youtube.com/watch?v=xu-axRpgG8w

