
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Inleiding op de Pinksterbundel. (p. 2-18) VOOR PERSONEELSLEDEN 
 

1. Pinksteren in het rijtje van de grote christelijke hoogfeesten… 
2. Katholiek dialoogscholen hebben veel gemeen met de gemeenschap van Pinksteren… 
3. Stel je eens voor: jij bent erbij in die ruimte… 
4. Pinksteren is diep ademhalen… 
5. Gods begintermen op Pinksteren: ze zijn je van harte ‘gejeund’! 
6. Er is een dag geweest, bijna 2000 jaar geleden, dat een rouwkamer veranderde in een 

geboortepaviljoen… 
7. Een wezenlijk element van Pinksteren is verwondering… 
8. Vaak wordt de heilige Geest vergeleken met de wind… 
9. Opvallend in het Pinksterfeest is de eenheid in diversiteit… 
10. In het Pinsterverhaal verstaan mensen elkaar, dankzijn het verschil in talen… 
11. Duiding bij het Pinsterverhaal… 
12. Wij hebben een lange adem… 
13. “Ga, steek de wereld in brand”… 
14. Een geest, open voor het nieuwe… 
15. Wat betekent het Pinksterfeest eigenlijk?... 
16. Pinksteren als beginterm… 
17. De heilige Geest is net als een duif… 
18. Verder grasduinen… 

 
Elementen voor de uitwerking van de structuur van een gebedsviering binnen onderwijs. (p.19-50) 
VOOR KINDERERN EN LEERLINGEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Inleiding op de Pinksterbundel 

 
Tijdens de Pinksterdagen kunnen we als katholieke dialoogschool beleven wat ‘katholiek’ zijn 
betekent, ‘kat-holos’, voor het geheel:  een wereldwijde familie, verbonden met de wereld en 
gedreven door de Geest. 
 
Pinksteren is daarom ook hét moment bij uitstek om via een (religieuze) viering te realiseren wat we 
lezen in de visietekst van de katholieke dialoogschool: 

“Vanuit de traditie waarin de school staat en in gesprek met haar omgeving, wil de katholieke 
dialoogschool een oefenplaats zijn voor een (samen)leven in een wereld die gekenmerkt is 
door diversiteit en verschil. Kritisch-creatief leren omgaan met wat eigen en wat anders is, 
met wat verbindt en wat onderscheidt, stelt mensen in staat bij te dragen aan een open, 
zinvolle, verdraagzame en duurzame samenleving, waar een plaats is voor iedereen – een 
wereld waar ook God van droomt.” 

 
 
 
“In het licht van Gods Geest verliezen veel dingen die mensen/volken van elkaar scheiden, aan 
gewicht. Dat geldt ook voor de religies (levensvisies) die mensen hebben. Als ze mensen ‘verbinden’ 
dan deugen ze. Brengen ze scheiding teweeg dan verdienen ze de naam ‘religie’ niet (re-ligare: 
terug-in-verbinding brengen met het ware zijn). Religies/levensbeschouwingen kun je trouwens 
prima vergelijken met talen, waarin de mens het onuitspreekbare geheim van het leven dat hem 
overkomt/gegeven is, probeert te vatten, vorm te geven. Daarom een tekst in een andere religieuze 
taal, nl. die van het Zen-Boeddhisme. Het lied gaat over zaken waar een Zen-monnik elke dag mee 
begint: de vier geloften.” 
 
Hieronder een parafraserende weergave van wat men in het Engels zingt. 
(Ensemble Polyfoon, van de CD Sandokia. Zen and Polyphony.: The four vows.) 
 
Hoe talrijk en verscheiden alle levende wezens ook zijn, ik beloof ze alle recht te doen. 
Hoe dikwijls illusies ook beslag op me leggen, telkens zal ik proberen ze te overwinnen. 
Hoe diep de lessen die het leven me leert ook gaan, ik wil er geen één missen. 
De weg van het ontwaken is subliem, ik doe de gelofte die persoonlijk gestalte te geven 
 
Beluister: https://norbertus.religie.one/pinksteren/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
Pinksteren is in het rijtje 

van de grote christelijke hoogfeesten 
misschien wel één 

van de minst bekende. 
En toch is Pinksteren 

hét feest 
dat deze wereld 
zo nodig heeft. 

Een gebeuren van diversiteit. 
Van identiteit in diversiteit. 

Een feest van durven 
uit de eigen beslotenheid en zekerheid treden. 

Een gebeuren van 
vrees voor dé ander 
durven overwinnen. 

 
Katholieke dialoogscholen 

hebben veel gemeen 
met een gemeenschap 

waar Pinksteren een werkwoord mag zijn. 
 

In gemeenschappen, scholen 
waar de geest van Pinksteren 

aanwezig mag zijn, 
verschillen de mensen van elkaar 

-als dag én nacht- 
en toch begrijpt men er elkaar. 

 
Er is diversiteit 

in de ruime zin van het woord. 
 

Het laten Pinksteren is dan: 
uitdagende dingen doen 

die je tevoren 
nooit had verwacht of bedacht. 
Zoals: echt leren samen leven. 

Verschil maakt niet langer ‘bang’, 
maar ‘open’ voor ontmoeting. 

 
Pinksteren daagt ons uit 

en leert ons 
om mensen van verbinding te worden. 

 
Pinksteren leert ons 

de kracht van verbinden 
die ons rijker maakt. 

 
Vertrouwen uitstralen 

naar de ander toe. 
 

Pinksteren bezielt ons 
met Gods inspiratie 
-zijn Heilige Geest- 

die ons nieuwe energie geeft. 
 

Zo bidden we: 
Beziel ons 

en geef ons de energie 



om iedere dag opnieuw 
mensen te verbinden met elkaar 

– hoe divers die mensen 
en de situaties ook zijn – 

vanuit een grote bezorgdheid om elkaar. 
 

Geef dat we ons 
blijvend verbinden 

met de boodschap van de Bijbel, 
maar evenzeer 

met het vele waardevolle 
uit andere levensbeschouwingen. 

Amen. 
Rik Depré 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
Katholieke dialoogscholen hebben veel gemeen  
met een gemeenschap van Pinksteren: 
een mooie mix van verschil en saamhorigheid.  
 
We verschillen van elkaar  
maar we verstaan elkaar  
en daarom horen we bij elkaar.  
 
Dat willen we ook zo houden,  
die creatieve spanning volhouden:  
van elkaar niet echt kennen  
en niet echt snappen  
en juist daarom goed luisteren,  
luisteren om te begrijpen. 
 
Er is angst te overwinnen… 
… de luiken moeten open. 
De eerstelingen mogen spreken… 
Om hun identiteit te verwoorden midden alle diversiteit. 
Met de moed om op een onbevangen manier te spreken… 
…vanuit de vrijheid van de Heilige Geest. 
Angst overwonnen 
Identiteit in diversiteit. 
Met Pinksteren laat de Geest  
d(i)e verscheidenheid samenkomen en vruchtbaar worden. 
Rik Depré 

 



3 
Stel je eens voor.  
Jij bent erbij in die ruimte,  
met de andere leerlingen,  
beschut tegen de buitenwereld.  
 
Het is druk in Jeruzalem,  
er zijn veel mensen uit allerlei landen bijeen, 
om het joodse Wekenfeest te vieren: 
het feest van de eerstelingen van de oogst.  
 
En wij, leerlingen van Jezus,  
zitten benauwd bijeen vanwege de moord op onze leraar  
– al dat volk op de straat –  
we hebben gezien wat een volksoploop kan doen – onze leraar is vermoord.  
 
Maar tegelijk  
is ons hart ook vervuld van geloof en wijsheid  
die we hebben ervaren bij diezelfde leraar. 
En ook:  
we waren erbij,  
bij zijn opstanding,  
hij is ons verschenen!  
Nu is het 7 keer 7 dagen na zijn dood,  
we weten niet wat we aan moeten  
met die ervaring van zijn opstanding.  
 
Bang en vervuld van geloof, tegelijk.  
Stel je eens voor,  
wat een spanning daar aanwezig is  
in die zaal op het feest van de eerstelingen van de oogst. 
 
Volgehouden spanning levert creativiteit op.  
Natuurlijk!: de leerlingen beseffen plots: 
d(i)e eerstelingen van de oogst, dat zijn wíj, we zijn het zélf!.  
De eerstelingen die Jezus’ wijsheid en liefde de wereld in kunnen brengen.  
Die Geest breekt door: inzicht, opluchting.  
De luiken gaan open: ze delen met ieder die wil horen hun euforie.  
Wie geraakt is door Jezus verstaat hun jubel, 
De cynici niet, die ontgaan alles en verklaren de euforie uit dronkenschap.  
Rik Depré 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
Pinksteren is diep ademhalen 
en alles wat in je is 
openzetten voor een droom  
die lucht geeft. 
 
Is je vleugels uitslaan 
en je mee laten nemen 
door die windvlaag van boven 
die als een frisse bries 
over de aarde waait. 
 
Is de kracht van God 
in elkaar herkennen 
en in zijn Geest 
met elkaar verdergaan. 
 
Pinksteren is openstaan 
voor een kracht 
die je boven jezelf uittilt. 
 
Is warm lopen 
voor iets wat hoop geeft 
en uitzicht biedt. 
 
Is geloven dat 
heel gewone mensen 
iets buitengewoons 
tot stand kunnen brengen 
als ze zich laten  
inspireren door woorden 
van liefde en kracht. 
Greet Brokerhof van der waa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
Gods begintermen op Pinksteren; ze zijn je van harte ‘gejeund’! 
Het voelt hartelijk aan, wanneer iemand, bij een bezoek, een geschenkje aanbiedt. Dan zeg je: “Dat 
was toch niet nodig”. Maar je krijgt als antwoord: “ ’t Is je gejeund”! Dàt raakt. Als je voelt dat er 
iets met genegenheid gegeven wordt, krijgt dat geschenk, die attentie een diepe waarde. Een klein 
dingetje volstaat. Als je er naar kijkt, spreekt het je aan,  omdat erin en erachter een hart verborgen 
zit. Het spreekt over een ‘jij en ik’ die in dat teken zo dicht bij elkaar wonen. Welke heilige eerbied 
koesteren mensen niet voor een ketting die moeder nog droeg of een uurwerk van vader. Hoe meer 
liefde een teken in zich draagt, hoe meer het hecht. 
 
Op het Pinksterfeest wordt ons door God iets dergelijks geschonken. Het dierbaarste wat Hij bezit, 
zijn heilige Geest. Daarmee legt Hij een glimp van Zijn leven in ons, opdat wij naar Hem zouden 
toegroeien. Van een jongere zegt men soms: “ ’t Is heel zijn vader – Z’ is helemaal haar moeder: 
diezelfde ogen, hetzelfde trekje rond de mond, even meevoelend, even opgewekt, met hetzelfde 
goede hart.” Welnu, zo kan men in een christen, die Gods Geest in zich laat wonen, Gods wezen 
bespeuren. Zijn Pinkstergave vormt ons leven om tot een geschenk voor anderen en eigenlijk ook 
voor onszelf. De gaven van Gods Geest zijn daar de sleutel toe. 
 
Met voorop de liefde. Zij is de wijde poort die hemel en aarde verbindt. Want ieder vonkje liefde, 
dat tussen mensen groeit, doet God vermoeden. En overal, waar de mens zichzelf vergeet, omdat de 
ander de moeite waard is om zorg, aandacht en liefde te geven, daar woont de Geest van God. Er is 
niets mooiers op aarde dan liefde. Daarin is de mens op zijn best, zuiver evenbeeld van God. 
 
De vreugde lijkt ons soms veraf. Want er is altijd wel een web van zorgen en problemen dat ons 
gemoed vertroebelt. Maar géén dag is zo arm dat hij niet één straaltje vreugde doorlaat, geen dag zo 
leeg, dat hij geen vonkje van Gods wezen laat lichten. 
 
De vrede van hart is Gods tederste gave, maar ook de meest kwetsbare. We hebben alles over, voor 
een gevoel van zaligheid van binnen… De vriendschap met God, leidt boven alles tot die echte vrede. 
 
Geduld, dat is de engel die over ons waakt, opdat ons hart niet voor zijn tijd, grijs en gerimpeld zou 
zijn. Geduld met anderen, want een mens is nu eenmaal zoals hij is. Geduld met onszelf, omdat we 
ook wel weten hoe wij willen zijn. Geduld is een tweelingzus van de liefde. Zij is altijd bereid om de 
grenzen een beetje te verleggen. 
 
Vriendelijkheid is het lentezonnetje aan de hemel van de menselijke relaties. Zij overbrugt de kloven 
die mensen van elkaar verwijderen, sloopt muren van vervreemding en is de kortste weg tussen de 
harten. Het is de taal van Gods Geest, die boekdelen spreekt zonder één woord, en die anderen 
verstaat. 
 
Goedheid. God dacht: ‘Ik moet toch zeker kunnen zijn dat mensen elkaar gelukkig zullen maken. 
Daarom leg ik mijn diepste geheim in ieder van hen: een kracht die geeft, zonder te berekenen; die 
liefheeft, zonder te bezitten; die zaait en nooit uitgeput raakt’. 
 
Trouw is het ander van het ‘ja’ in mijn leven, waarmee ik mij iedere  dag opnieuw wil toewijden aan 
wat God van mij verlangt over goede en kwade dagen heen. Zij is als het morgenlicht, dat -dag na 
dag- zijn weg zoekt, over nacht en ontij heen,  trouw aan haar zending. 
 
En ten slotte: zachtheid en ingetogenheid. Wellicht is dat een schepping van Gods moeder, voor zij 
in de wereld kwam, opdat mensen zachte handen zouden gebruiken en tedere woorden om met elkaar 
om te gaan en te waarderen als tempels van Gods heilige Geest. 
 
Ik hoop met u, dat Gods Pinkstergeschenk -Zijn begintermen voor een nieuwe schepping- in deze 
gaven van de heilige Geest over ieder van ons overvloedig mogen neerdalen. Als een vlam die niet 
kan uitdoven en ons leven aanwakkert tot gelukkige getuigen van Gods Geest in ons leven. 

Rik Depré, pastor Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

 



 

 

 
 
 
 
 

6 
Er is een dag geweest, ooit, bijna 2.000 jaar geleden, dat een rouwkamer veranderde in een 
geboortepaviljoen. De moeder en de leerlingen van de vermoorde rechtvaardige, Jezus van Nazareth, 
zaten in stille rouw bijeen achter gesloten deuren. Ze vertelden elkaar, stukje bij beetje, het verhaal 
van Zijn leven. En mét dat vertellen en gedenken begon het pas goed tot hen door te dringen, wie 
Hij was en wat Hij hen had gedaan, Jezus van Nazareth. Geen mens om over te treuren, maar iemand 
om mee door te gaan.  
 
Toen gingen ze naar buiten en vertelden aan ieder die het maar horen wilde over zijn manier van 
bestaan en zijn geest van menselijkheid. Ze zeiden: "Als iemand ooit uit God was, tot alle goeds 
geboren, dan was Hij het wel, Jezus, heden opgestaan in óns!" En onmiddellijk begon Hij opnieuw te 
leven in hun woorden en daden. Zijn Geest herleefde in velen en bracht er duizenden op één dag in 
vuur en vlam. Over dat vuur en die vlammen gaat het op Pinksteren. Over de passie van profetische 
woorden. Over de gloed van al wat leeft, de ziel die vonkt of als een brand uitslaat, de adembron die 
ons te drinken geeft. 
 

De vrucht van de Geest 
is een term die de apostel Paulus gebruikt (Gal. 5) 

om negen zichtbare eigenschappen 
van een echt christelijk leven samen te vatten. 

 
Liefde, 

vreugde en vrede, 
geduld, 

vriendelijkheid en goedheid, 
geloof, 

zachtmoedigheid en zelfbeheersing. 
 

Dat is wat er voortkomt uit je leven 
als je bij Jezus hoort, 

als je Hem kent, 
als Hij je leven mag veranderen. 



 

Rik Depré 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
Een wezenlijk element van Pinksteren is verwondering. Zoals we weten is onze God een God van 
verwondering. Na Jezus’ dood verwachtte niemand nog iets van de leerlingen. Ze waren nog maar 
een klein, onbetekenend groepje. Ze voelden zich als verloren wezen van hun Meester. Maar in plaats 
daarvan vond er een onverwachte en verbluffende gebeurtenis plaats. De mensen waren verbaasd en 
zeiden: “Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden” (Hand. 2, 11). 
 
De Kerk die op Pinksteren werd geboren, is een wonderlijke gemeenschap. Gods kracht bracht haar 
tot stand. Een nieuwe boodschap, de verrijzenis van Christus, wordt verkondigd. En dit in een nieuwe 
taal. Het is de universele taal van de liefde. De leerlingen, getooid met kracht van bovenaf, hebben 
nu de moed om te spreken. Enkele minuten voordien waren ze nog allemaal angstig. Maar nu hebben 
ze de moed om op een onbevangen manier te spreken. En dit vanuit de vrijheid van de Heilige Geest. 
 
Dit is het waar de Kerk voor altijd toe geroepen is: in staat zijn verbazing en verwondering op te 
wekken door aan iedereen te verkondigen dat Jezus Christus de dood heeft overwonnen. God houdt 
zijn armen altijd wijd open. En Hij wacht geduldig om ons te vergeven en te helen. De verrezen Jezus 
schenkt de Kerk zijn Heilige Geest voor haar bijzondere zending. 
 
Zie de feiten onder ogen: als de Kerk echt levend is, dan moet zij altijd opnieuw verrassen. Het is de 
plicht van een levende Kerk om te verbazen. Een Kerk die niet in staat is om mensen te verwonderen 
is zwak, ziek en stervend. Een opname op een afdeling intensieve verzorging is dan dringend nodig. 

Paus Franciscus 

                       
                                           

                                 
                                               

        
                  

        
                             

        
                                  

                                    
                       

                
                                



8 
Vaak wordt de Heilige Geest vergeleken met de wind. Wind kun je niet zien, maar je kunt hem wel 
voelen. Net zoals de wind duwt en stuwt ook de Geest ons vooruit. Ook al blijft de Geest voor veel 
mensen een nogal ongrijpbare gestalte, toch mogen we vermoeden dat Hij dichterbij is dan we vaak 
vermoeden. De Geest zou je ook de adem van God kunnen noemen die ons mensen bezielt. En je kan 
dit echt wel vergelijken met onze eigen adem. Onze adem is iets dat heel dichtbij is, het zit als het 
ware onder onze huid! Zo kunnen we ook Gods Geest zien. Hij is ons zo nabij zoals onze adem onder 
onze huid zit. Is ons lichaam immers geen tempel van de Heilige Geest? De Heilige Geest is dus de 
uiterst nabije aanwezigheid van God bij elk van ons. De Geest is God die in ons is en ons met zijn 
kracht bezielt, maar Hij bezielt ons wel om naar buiten te gaan! Pinksteren is geen feest waarbij we 
als het ware Gods aanwezigheid koesteren, een feest om ons een 'goed gevoel' te geven, maar het is 
een feest waarbij we vanuit die aanwezigheid van God worden uitgezonden, naar buiten, om Gods 
boodschap van liefde te verkondigen. Het is een feest waar we kracht van Godswege ontvangen om 
enthousiast te getuigen van God. Misschien moeten we vooral bidden dat we die Geest, die kracht 
zouden mogen ontvangen en gewaarworden, dat de Geest ook ons onder de huid mag kruipen en ons 
inspireert tot een begeesterd én begeesterend leven, tot enthousiaste christenen! Veni Sancte 
Spiritus! Kom Heilige Geest!! 

https://www.kerknet.be/ccv-brussel/artikel/huisliturgie-pinksteren-c-jaar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
Opvallend in het Pinksterfeest    

is de eenheid in diversiteit. 
Om één te zijn hoeven  

we niet dezelfde taal te spreken  
of identieke gebruiken te hebben.  

De rijkdom ligt precies  
in de verscheidenheid.  
We leren iedere dag  

met verscheidenheid omgaan, 
in de Kerk en in de wereld.  
We kunnen verbonden zijn  

ondanks belangrijke,  
misschien onoverbrugbare verschilpunten, 

zelfs ondanks diep geslagen wonden in het verleden. 
Mgr. Van Hecke 



10 
“In het pinksterverhaal verstaan de mensen elkaar, DANKZIJ het verschil in talen. Voor de 
pinkstermensen wordt DE VEELHEID aan talen en identiteiten geen last, maar is ze EEN BRON van 
hoop en toekomst. …  Het is een oude en mooie gewoonte dat katholieke scholen aan het begin van 
elk schooljaar de Heilige Geest vragen om hun onderwijs te inspireren.”  
 

Het Adsumus Sancte Spiritus is een beroemd gebed, toegeschreven aan de heilige Isidorus van Sevilla 
(zesde-zevende eeuw). Van oudsher wordt het gebruikt op concilies, synodes en andere kerkelijke 
bijeenkomsten. Dit gebed kan ook goed gebruikt worden bij het begin van een 
vergadering/schooljaar. Des te meer in deze tijd waarin paus Franciscus ons uitnodigt om de synodale 
weg op te gaan… Zo klinkt het in het Nederlands (in een licht aangepaste vorm van het Latijnse 
origineel): 
 

Wij staan voor U, Heilige Geest, 
in Uw naam komen we samen. 

 
U die onze raadgever zijt, 

kom tot ons, 
sta ons bij 

woon in onze harten. 
 

Leer ons wat we moeten doen 
en toon ons de weg die we samen 

moeten volgen. 
 

Behoed ons ervoor, 
kwetsbaar en zondig als we zijn, 

de richting kwijt te raken 
en verwarring te veroorzaken. 

 
Laat niet toe 

dat onwetendheid ons op het 
verkeerde pad brengt. 

 
Geef ons de gave van 

onderscheiding: 
dat we ons laten leiden door wat 

waar en goed is 
zonder dat vooroordelen onze 

daden beïnvloeden. 
 

Breng ons tot eenheid in U: 
dat waarheid en gerechtigheid ons 

tot gids zijn 
op de weg naar het eeuwige leven. 

 
Dit vragen we U, 

Gij die werkt in alle tijden en op 
alle plaatsen, 

in gemeenschap met de Vader en de Zoon, 
in de eeuwen der eeuwen. 

Amen. 

 

 
 
 
 



11 
Duiding bij het Pinksterverhaal 
 
 
1.Drie betekenisvolle feesten, die alle drie even belangrijk zijn en elkaar aanvullen. 
De Paaservaring is voor de leerlingen zo overrompelend dat zij veel tijd nodig hebben om de ware 
toedracht van wat hen is overkomen te vatten. Zo hebben ze ook drie feesten nodig om de rijke 
inhoud van het Paasgebeuren te omschrijven:  

• Pasen, 

• Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart  

• en Pinksteren. 

 
Met Pasen viert de Kerk dat het verhaal van Jezus niet eindigt op het kruis. Na Goede Vrijdag 
toont Jezus zich aan de leerlingen als de Levende in hun midden. Niet de dood, maar de Liefde 
heeft het laatste woord. 
 
Het feest van Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart beklemtoont dat het nieuwe leven van Jezus, geen 
nieuw aards leven is, maar een verder leven in God. God zet  zijn handtekening onder alles wat 
Jezus heeft gezegd en gedaan, door Hem bij zich op te nemen en Hem een plaats te geven aan 
zijn rechterhand. Voortaan is Jezus de norm, het criterium. Het leven dat Hij heeft geleefd, zet 
ons op het spoor naar God. Bij Hem mogen wij thuiskomen. 
 
Met Pinksteren doet Jezus wat Hij heeft beloofd: Hij zendt van bij de Vader zijn inspiratie, zijn 
Geest om de leerlingen te sterken. Hij brengt hen alles in herinnering wat Jezus heeft gezegd en 
gedaan en inspireert hen om Kerk te vormen rondom de verrezen Heer. 

 
In de Handelingen van de Apostelen is het er Lucas precies om te doen aan te tonen hoe de Geest de 
apostelen en Paulus begeleidt bij de verkondiging van de verrezen Heer en de opbouw van de Kerk 
(8,14-17) (19,1-7) (10,44-48). 

  
2. Bijbeltekst (2,1-13). 
1Toen het Joodse Pinksterfeest begon, waren alle gelovigen bij elkaar in een huis.   
2Opeens kwam er uit de hemel een vreemd geluid. Het klonk alsof het hard begon te waaien. Het was 
overal in huis te horen.   
3Ook zagen de gelovigen iets dat op vuur leek. Dat vuur verdeelde zich in vlammen, en op iedereen 
kwam een vlam neer.   
4Zo kwam de heilige Geest in alle gelovigen. Daardoor begonnen ze te spreken in vreemde talen.   
5Op dat moment waren er in Jeruzalem veel Joden uit alle delen van de wereld. Ze waren gekomen 
om het Pinksterfeest te vieren.   
6Toen het geluid uit de hemel klonk, kwamen ze er allemaal op af. Ze begrepen er niets van. Want 
iedereen hoorde de gelovigen spreken in zijn eigen taal.   
7Iedereen was erg verbaasd en zei: ‘De mensen die daar praten, komen allemaal uit Galilea.   
8Hoe kan het dan dat we ze allemaal horen spreken in onze eigen taal?   
9-11  Wij komen allemaal ergens anders vandaan. Sommigen van ons komen uit landen in het oosten. 
Anderen komen uit landen in het noorden, het zuiden of het westen. Sommigen komen uit de grote 
stad Rome zelf. Weer anderen komen van het eiland Kreta, of uit de woestijn van Arabië. Er zijn hier 
Joden uit alle delen van de wereld. Er zijn ook mensen die uit andere volken komen en Joods 
geworden zijn. En toch horen we allemaal onze eigen taal! We horen dat er verteld wordt over de 
geweldige dingen die God doet.’   
12De mensen snapten er helemaal niets van, en ze wisten niet wat ze ervan moesten denken. Ze 
vroegen aan elkaar: ‘Wat betekent dit toch allemaal?’  
13Maar anderen lachten om de gelovigen en zeiden: ‘Die mensen zijn gewoon dronken!’   

(Handelingen 2, 1-12) 

 
3. Duiding. 
Meer dan we op het eerste gezicht vermoeden, heeft het Pinksterverhaal verschillende ankerpunten 
in de Joodse Bijbel. 



 
De Joodse kalender kent eveneens een Paas- en Pinksterfeest.  

 
Met Pasen herdenken de Joden de uittocht uit Egypte. 

 
Het Pinksterfeest, ook wel het Wekenfeest genoemd, wordt volgens het boek Leviticus 
elk jaar gevierd vijftig dagen na Pasen. Het is een oogstfeest: de eerstelingen van de 
oogst worden bij wijze van dank afgestaan aan de Heer. 

 
Lucas situeert de Pinksterervaring van de eerste Kerk op het Joodse Pinksterfeest. Naar analogie zou 
je kunnen zeggen dat op Pinksteren de christenen God danken voor de oogst die de Geest ons schenkt: 
de Kerk.  
 

Tijdens het Joodse  Pinksterfeest wordt voorgelezen hoe Mozes op de Sinaï de Wet ontvangt, 
die hij vastlegt op twee grote stenen. 

 
Lucas beklemtoont dat  de Geest het oude verbond vernieuwt en de Geest de oude wet vervangt. 

 
De belofte van Ezechiël gaat in vervulling: ‘Ik zal jullie mijn Geest geven en zorgen dat jullie 
volgens mijn wetten leven’ (36,27).  
 
Ook de profetie van Joël, waarnaar Petrus verwijst in zijn redevoering op Pinksteren (Hand. 
2,16-21): ‘Aan het einde der tijden zal Ik over alle mensen mijn Geest uitgieten’ (3,1).  
 
In het Pinksterverhaal wordt Jezus voorgesteld als de nieuwe Elia. Zoals Elia na zijn 
hemelvaart een dubbel deel van zijn Geest aan Elisa schenkt, zo schenkt ook de ten hemel 
opgenomen Jezus zijn Geest aan de leerlingen. In beide verhalen zijn derden de getuige van 
de gave van de Geest  (2 Kon.2,9-15). 
 

Het Pinksterverhaal is opgebouwd als de tegenpool van het Babelgebeuren (Genesis 11,1-9). 
Omdat de  mensen slechte bedoelingen hebben (ze vatten het plan op een toren te bouwen tot in de 
hemel), brengt God in het Babelverhaal verwarring in de taal van de mensen: zij verstaan elkaar niet 
meer. In het Pinksterverhaal brengt de Geest de leerlingen samen en zet hen in vuur en vlam zodat 
iedereen hen hoort spreken in zijn eigen taal. De Blijde Boodschap wordt wereldwijd verspreid vanuit 
Jeruzalem, voor Lucas het centrum van de wereld. 

 
4. Drie kernaccenten… 
Bisschop L. Van Hecke , Pinksteren 2023 

 
De Handelingen van de apostelen vertellen ons over de dag van het Pinksterfeest De gelovigen | de 
leerlingen zijn op die dag bijeen in één huis. Ze zijn dat niet toevallig. Gemeenschap vormen is 
essentieel voor de Kerk, als ze trouw wil blijven aan het Evangelie en aan de Heilige Geest. De 
Kerk moet ook in de wereld het samenzijn bevorderen. 
 
Beelden zeggen vaak meer dan wat we met woorden kunnen uitdrukken in ons dagelijkse 
taalgebruik. “Plots” komt iets “uit de hemel, een vreemd geluid”. Iets komt dus onverwachts van 
elders. Het is “als een gedruis”, als “een hevige wind”. En dan komt al vlug een ander beeld op: vuur. 
Ook vuur is dubbelzinnig want het kan vernietigend zijn. Maar hier zet het vuur zich – “in tongen 
verdeeld” – op iedereen neer. Het is licht en warmte. Positieve energie.  
 
Opvallend in het Pinksterfeest is de eenheid in diversiteit. Om één te zijn hoeven we niet dezelfde 
taal te spreken of identieke gebruiken te hebben. De rijkdom ligt precies in de verscheidenheid. We 
leren iedere dag met verscheidenheid omgaan, in de Kerk en in de wereld. We kunnen verbonden 
zijn ondanks belangrijke, misschien onoverbrugbare verschilpunten, zelfs ondanks diep geslagen 
wonden in het verleden.  
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Wij hebben een lange adem 
wij hebben een betere toekomst nodig 
bij ons horen de mensen met pijn 
de slachtoffers van deze wereldorde 
bij ons heeft al eens iemand brood verdeeld 
dat voldoende was voor allen 
Wij hebben een lange adem 
wij bouwen een menselijke stad 
onze bondgenoten zijn 
de mensen zonder rechten in de inrichtingen 
de vluchtelingen in de steden 
bij ons horen de doden van de oorlogen  
in Gaza, in Oekraïene, Congo, Soedan, Yemen en Myanmar 
die eindelijk gerechtigheid te eten willen hebben 
bij ons is al eens iemand opgestaan 
van de doden 
Dorothee Sölle, De langste adem, gedichten over geduld en revolutie, 1977 
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Dikwijls besloot Ignatius van Loyola zijn brieven naar jezuïeten die naar de missies vertrokken met 
de uitdrukking ite, inflammate omnia – ‘ga, steek de wereld in brand.’ Wat bedoelde hij daarmee?  
‘Steek de wereld in brand’ is wel een vreemde uitdrukking. Vuur vernietigt. De wereld staat al in 
brand van haat, wrok, hebzucht, wellust, en van zoveel andere passies die individuen en hele 
gemeenschappen stukmaken. Maar vuur zuivert ook. In de bijbel branden de vlammen het onkruid 
weg, en het vuur van de goudsmid zuivert het goud. Er zijn ook de tongen van vuur die op Pinksterdag 
over de apostelen neerdaalden en hen de kracht van de Heilige Geest schonken.   
Ik denk dat Ignatius dit beeld in zijn hoofd had, als hij zijn jezuïeten zei de wereld in brand te steken. 
Hij verlangde dat iedereen zou branden van passie en ijver. 

Jim Manney 

 

14 
een geest 
open voor het nieuwe 
 
Wie of wat het heilig vuur is dat we vanuit onze inspiratie en traditie met ‘de heilige Geest’ 
benoemen, is moeilijk te zeggen. Een geest kan je trouwens zo moeilijk vastpakken. 
 
Is die Geest -eigentijds, tegendraads- werkzaam in ons school-maken? Zeker! Die geest is in jou te 
ervaren door anderen: wat je zegt, is gemeend; wat je doet, is echt. Jij, als leidinggevende straalt 
iets uit dat met die Geest heeft te maken: warmte, goedheid, vrede, geduld, begrip, aandacht voor…, 
openheid. Er gaat een kracht van jou uit waar jouw school/scholengemeenschap en ook jij zelf beter 
van wordt. 
 
In dit uur willen we die Kracht benoemen én aansterken. Bidden om de versterkende aanwezigheid 
ervan in ons persoonlijk en professioneel bezig zijn. 
 
Zo willen wij zijn: ‘geestige' mensen, die in het heel gewone dagdagelijkse schoolleven vaak 
buitengewone dingen tot stand brengen. We borgen wat goed is. We zijn innovatief: we maken werk 
van de ‘toekomst van de traditie’. 
 
Als katholieke dialoogschool willen we de ramen en de deuren van onze scholen open zetten voor 
die windvlaag van Boven die ons als een frisse bries tegemoet waait. en die ‘adem geeft’ aan onze 
dromen. Het is die krachtige vuurvogel van God, zijn Geest die ons enthousiasme aanwakkert. 
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Ieder jaar vieren we het Pinksterfeest. Wat betekent Pinksteren eigenlijk? En wat vieren we dan?  
"Pinksteren" komt van "pentakosta". Dat is Grieks. Het betekent: "50 dagen". Pinksteren wordt 50 
dagen na Pasen gevierd. Dat zijn ongeveer zeven weken. De joden noemen het feest dan ook 
"Wekenfeest". Zij vieren het zeven weken na Pesach, het joodse Paasfeest. In de huizen staan overal 
bloemen en er worden blintzes gebakken: lekkere kaaspannenkoekjes! 

Overvloed 

Zeven is een speciaal getal. Het betekent in de bijbel: "overvloed, heel veel". Het Wekenfeest komt 
namelijk van de joodse akkerbouwers. Zij verbouwden op hun land gerst. Als de oogst van de gerst 
klaar was hielden zij een feest. Om hun God Jahweh te danken voor de overvloedige oogst.  

Eerste oogst 
De mensen van het joodse volk moesten heel lang als slaven werken in Egypte. Met de hulp van Jahweh 
leidde Mozes zijn volk weg uit Egypte. Dat vieren de joden met Pesach. Het Wekenfeest kreeg na de 
bevrijding uit Egypte een extra betekenis. Het feest van de eerste oogst in het Beloofde Land. Een 
feest van een grote volle oogst, een feest van overvloed. De jonge dieren, die het eerste geboren 
waren, en de eerste oogst werden in de tempel aan God opgedragen. Velen kwamen van heinde en 
ver naar Jeruzalem om dat feest te vieren. 
 
Tora 
Maar het feest betekende nog meer. De joden waren nu vrije mensen in een vrij land. Maar nu begon 
het eigenlijk pas. Ze moesten nu laten zien dat ze goed met elkaar konden leven. Om hen daarbij te 
helpen hadden ze van Jahweh de Tora, de Wet gekregen. Op de berg Sinaï had Mozes de Wet gekregen 
om die aan het volk Israël door te geven. Tijdens het Wekenfeest bedanken zij Jahweh daarvoor. 

Vreemdeling 
De Tora is er voor iedereen. Dat laten de joden zien en horen bij het Wekenfeest. Jahweh is ook 
trouw aan de arme mensen, de zieken, de weeskinderen. En ook de vreemdelingen, mensen uit een 
ander land of cultuur, horen erbij. Om dat te laten zien wordt het Bijbelverhaal over Ruth gelezen. 
Dat verhaal past ook heel goed bij het feest van de oogst.  

Ruth 
Een meisje uit het buitenland gaat samen met haar schoonmoeder Naomi naar het joodse land. Ze 
zijn allebei weduwe, hun mannen zijn dood. Ze maken zich zorgen. Hoe komen ze aan eten? "We 
hebben geluk", zegt Naomi. "Het is oogsttijd. In de Wet staat dat er altijd iets op de akker moet 
blijven liggen voor mensen zoals wij." Boaz, de baas van het land, vindt Ruth aardig en laat veel koren 
achter voor haar. Boaz trouwt met Ruth.  

Verjaardag  
Voor christenen heeft het Pinksterfeest weer een nieuwe betekenis gekregen. Het is de "verjaardag" 
geworden van de kerk. We bedoelen dan niet op de eerste plaats de bisschoppen en priesters. Het 
gaat om de gewone mensen die Jezus willen volgen. Dat is niet altijd gemakkelijk. De mensen zoeken 
steun bij elkaar en bij God. Om door te kunnen gaan.  

Pinksterverhaal 
Met Pinksteren wordt in de kerk het Pinksterverhaal gelezen: "Toen het Pinksteren was waren alle 
leerlingen van Jezus bij elkaar in hetzelfde huis. Ineens stak er buiten een harde wind op. De ramen 
vlogen open en het waaide in het hele huis. Toen kwam er ook vuur binnen. Het verdeelde zich in 
kleine vlammetjes boven de hoofden van de leerlingen." (naar Handelingen 2, 1-13). 

Vreemd 
In dit verhaal lees je allemaal vreemde dingen. Er wordt verteld over de leerlingen van Jezus. Eerst 
zijn ze verdrietig over zijn dood. Maar ineens weten ze: het is niet voorbij. Jezus leeft! Het verhaal 
gaat door. Wij moeten het verder vertellen. Ze weten dat God hen daarbij zal helpen. Maar hoe laat 
je dat nou zien in een verhaal? De schrijver doet het met beelden: plaatjes met een betekenis.  



Wind 
Het eerste plaatje is dat van de wind. Er kwam ineens een hevige wind in het huis van de leerlingen. 
Daarmee wordt bedoeld: er gebeurde iets geweldigs, iets heftigs. De leerlingen, die moedeloos bij 
elkaar zaten, kregen ineens weer kracht.  

Vuur 
Het tweede plaatje is dat van het vuur. De leerlingen werden "vurig". Ze raakten "vol vuur", stonden 
"in vuur en vlam". Allemaal beelden om te zeggen: Ze voelden dat er iets geweldigs met hen gebeurde. 
Ze wilden erover vertellen, het aan anderen doorgeven. Daarom werden de vlammen "tongen". Het 
verhaal was voor iedereen bedoeld. alle mensen hoorden het in hun eigen taal. 

Heilige geest 
Volgens het verhaal ontvingen de eerste leerlingen van Jezus met Pinksteren de "heilige geest". De 
geest, dat is het gevoel dat God bij je is. Dat hij je kracht geeft om te leven zoals Jezus. "Heilig" 
betekent: "heel maken". Als je leeft als Jezus help je mensen die stuk zitten, die niet verder kunnen. 
Je helpt ze om weer "heel", weer beter te worden.  
 
Duif 
Die "heilige geest" wordt wel voorgesteld als een duif. Teken van vrede, van hoop en toekomst. Een 
gelukkige toekomst voor iedereen. De duif is de boodschapper van nieuw leven. Eigenlijk horen Pasen 
en Pinksteren dus bij elkaar. Maar omdat er zoveel te vieren was werden het twee feesten. Pinksteren 
werd het feest van "op weg gaan". Om het leven nieuw te maken moet je iets gaan doen. Jezus volgen. 
samen met andere mensen. 
 
Blom 
Pinksteren valt in de lente. In een mooie tijd van het jaar. In sommige streken kiest men volgens oud 
gebruik een pinksterbruid. Ook wel pinksterblom genoemd. De bruid wordt in het wit gekleed en heeft 
bloemen in het haar. Ze wordt rondgeleid of gedragen, terwijl men zingt: 'Hier is onze fiere 
Pinksterblom...' 
 
Pinksterboom 
Rond deze tijd worden op sommige plaatsen pinksterbomen of meibomen opgericht. Lange staken 
met bovenin een hoepel, versierd met kleurige linten. Er wordt gedanst onder de meiboom met een 
lint in de handen. Deze vruchtbaarheidsgebruiken zijn al oeroud. Ze stammen van de 
midzomerfeesten. Op andere plaatsen worden grote Pinkstervuren aangestoken.  
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We leerden/we leren  
het begrip ‘begintermen’ hanteren. 
 
Begintermen die leggen niets vast,  
die inspireren alleen  
om een nieuw begin te maken. 
 
De 9 eigenschappen van de Geest  
zijn als het ware  
de begintermen  
de Pinkstergave 
om ons leven als christen te inspireren. 
 
We eigenschap kies je voor jezelf. 
Waar voel je groeimarge? 
Waar ben je sterk? 
 
Vaak hoor ik mensen spreken 
over ‘de vruchten van de geest’, 
in plaats van  
‘de vrucht van de Geest’. 
 
Er staat, ook in de grondtaal van de Bijbel, 
‘de vrucht van de Geest’  
en niet ‘de vruchten van de Geest’. 
 
We zien een sinaasappel. 
Deze sinaasappel is één vrucht. 
En die ene vrucht bestaat uit verschillende partjes. 
Ik weet niet of er het negen zijn  
zoals de eigenschappen van een christelijk leven. 
En die partjes zijn allemaal afzonderlijk te eten natuurlijk. 
 
Maar wat die éne vrucht van de Geest betreft… 
Je kunt niet zeggen: 
“die eigenschap vrede, of de andere eigenschap goedheid  
dat lukt me aardig, 
of die eigenschap vriendelijkheid dat lukt me eigenlijk super goed 
maar zelfbeheersing bv.: 
dat is niet mijn ding, 
zo zit ik niet in elkaar”. 
Zo lukt het niet bij die éné vrucht van de Geest. 
Je moet de negen zichtbare eigenschappen  
van een christelijk leven 
samen bekijken. 
 
God bekijkt ze niet alle negen afzonderlijk. 
Het is de negen samen. 
 
Waar voel je (nog) groeimarge? 
Waar ben je reeds sterk? 
Rik Depré 
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De heilige Geest is net als die duif 
Hij wil graag ruimte ervaren en niet opgesloten worden in onze structuren. Hoe veel ruimte krijgt de 
heilige Geest in jouw levenshuis? Is Hij leidend of wil jij graag de leiding houden en bepalen welke 
rol de heilige Geest in jouw leven speelt? Je zult nooit je positie van autoriteit in de wereld kunnen 
innemen als je de heilige Geest niet uitnodigt om de leiding te nemen. De heilige geest zal zich niet 
aan je opdringen. Hij is als een gentleman. Jij bepaalt dus de ruimte die Hij krijgt. Probeer de heilige 
Geest niet te begrenzen. Zet de heilige Geest niet vast en doof Hem niet uit. 

Jan Pool 
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 Bekijk zeker ook eens: 

deze kerknetpagina over Pinksteren https://www.kerknet.be/thema/pinksteren 
dossier op de Thomaswebsite https://www.kuleuven.be/thomas/page/vuur-in-t-stad/ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kerknet.be/thema/pinksteren
https://www.kuleuven.be/thomas/page/vuur-in-t-stad/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gebedsviering binnen onderwijs 

 

1 Structuur van de gebedsviering 

1. openen 

-lied 

-kruisteken 

-welkomstwoord met duiding van het thema 

• …een verhaal/een symbool/beeldende kunst/een getuigenis kan het thema mee duiden, … 

-overgang naar luisteren  

• …Bijbelboek binnenbrengen, Woordlied, … 

 

 

2. luisteren 

-  een Bijbelverhaal 

-  duiding 

-  stilte | meditatie 

(facultatief -  eventueel een doe-moment) 

(facultatief - eventueel een lied) 

 

 

3. bidden  

- voorbede 

• …kan ook een vrije voorbede zijn, ritueel van wierook kan hier ondersteunen, keervers bij 

de voorbeden, … 

-Onzevader  

 

4. zenden 

- afsluitend gebed 

- ‘zending’ en zegenwens 

(facultatief -  eventueel een lied) 

 

 
 
 
 
 
 
 



1. openen 

-lied 

 
•  lied ‘Holy Spirit’ (Francesca  Battistelli) 

https://www.youtube.com/watch?v=BoZd7ZXh9yY 
https://www.youtube.com/watch?v=2zEiiZi2DKk 

 
There's nothing worth more 
That could ever come close 
No thing can compare 
You're our living hope 
Your presence, Lord 
 
I've tasted and seen 
Of the sweetest of loves 
Where my heart becomes free 
And my shame is undone 
Your presence, Lord 
 
Holy Spirit, You are welcome here 
Come flood this place and fill the atmosphere 
Your glory, God, is what our hearts long for 
To be overcome by Your presence, Lord 
Your presence, Lord 
 
There's nothing worth more 
That could ever come close 
No thing can compare 
You're our living hope 
Your presence, Lord 
 
I've tasted and seen 
Of the sweetest of loves 
Where my heart becomes free 
And my shame is undone 
Your presence, Lord 
 
Holy Spirit, You are welcome here 
Come flood this place and fill the atmosphere 
Your glory, God, is what our hearts long for 
To be overcome by Your presence, Lord 
Your presence, Lord 
 
Let us become more aware of Your presence 
Let us experience the glory of Your goodness 
Let us become more aware of Your presence 
Let us experience the glory of Your goodness 
Let us become more aware of Your presence 
Let us experience the glory of Your goodness 
Let us become more aware of Your presence 
Let us experience the glory of Your goodness 
 
Holy Spirit, You are welcome here 
Come flood this place and fill the atmosphere 
Your glory, God, is what our hearts long for 
To be overcome by Your presence, Lord 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BoZd7ZXh9yY
https://www.youtube.com/watch?v=2zEiiZi2DKk


• Geest van hierboven (Stef Bos en jongerenkoor Samen op Weg 3’00’’)  
https://www.kuleuven.be/thomas/page/videodatabank/label/6534/#mainnavigation 
https://www.youtube.com/watch?v=mMGASzosA9I  (ondertiteld) 

 

• Heilige Geest (3’57’’)  
https://www.youtube.com/watch?v=9LMOUA5bh-Q  

 

• Veni creator spiritus (3’16’’) 
https://www.youtube.com/watch?v=h6LfZz7Tb44&t=27s 

  

• Veni Sancti Spiritus (3’09’’) 
https://www.youtube.com/watch?v=WkmH-7gtfYU&t=48s 

 

• Viens Esprit Saint (UNI’T) (5’)  
https://www.youtube.com/watch?v=DLmt5s3a6A8  

 

• Voici mon coeur (Glorious) (7’18’’)  
https://www.youtube.com/watch?v=3f6lVPH7MnY 

 

• Esprit de Lumière, Esprit créateur (Emmanuel)  
https://www.youtube.com/watch?v=H8vFcoTxezI 

 

• Kom schepper God, o Heilige Geest (gezongen door Martinicantorij - met tekst en melodie) 

(youtube.com) 

https://www.youtube.com/watch?v=UGAL8g8UOq8 
 

• Burn (Ellie Goulding - 2013) Want we hebben het vuur vuur vuur en we gaan het laten 
branden branden branden branden We gaan het aanwakkeren zodat ze het niet kunnen 
doven ...  
https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=Ellie+Goulding+Burn&mid=B2DAEE
881F2512C6E374B2DAEE881F2512C6E374&FORM=VIRE 

 

 
't Is feest vandaag 
Hanna Lam/Wim ter Burg 

 

 
't Is feest vandaag, 't is pinksterfeest, 

wij staan in vuur en vlam, 
want Hij, die bij ons is geweest, 

werkt verder aan zijn plan. 
 

Wij weten het nu zonneklaar: 
al ging Hij van ons heen, 

https://www.kuleuven.be/thomas/page/videodatabank/label/6534/#mainnavigation
https://www.youtube.com/watch?v=mMGASzosA9I
https://www.youtube.com/watch?v=9LMOUA5bh-Q
https://www.youtube.com/watch?v=h6LfZz7Tb44&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=WkmH-7gtfYU&t=48s
https://www.youtube.com/watch?v=DLmt5s3a6A8
https://www.youtube.com/watch?v=3f6lVPH7MnY
https://www.youtube.com/watch?v=H8vFcoTxezI
https://www.youtube.com/watch?v=UGAL8g8UOq8
https://www.youtube.com/watch?v=UGAL8g8UOq8
https://www.youtube.com/watch?v=UGAL8g8UOq8
https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=Ellie+Goulding+Burn&mid=B2DAEE881F2512C6E374B2DAEE881F2512C6E374&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=Ellie+Goulding+Burn&mid=B2DAEE881F2512C6E374B2DAEE881F2512C6E374&FORM=VIRE


wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar; 
wij zijn niet meer alleen. 

 
Wij gaan op weg, de wereld rond, 

er is geen houden aan. 
De woorden gaan van mond tot mond, 

voor ieder te verstaan. 
 

De wonderen zijn om ons heen, 
ze waaien op de wind. 

't Is feest vandaag, voor iedereen: 
een nieuwe tijd begint! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 



 
 

 

 

 



-kruisteken 

-welkomstwoord met duiding van het thema 

…een verhaal/een symbool/beeldende kunst/een getuigenis kan het thema mee duiden, … 

 
Pinksteren kun je vergelijken  
met een vuur waaraan je je verwarmen kunt  
met een licht dat je leidt door de duisternis  
 
Pinksteren is een storm in een zeil  
waardoor het schip meer vaart krijgt  
 
het heeft iets van een regenbui op dorre grond,  
die weer vruchtbaar wordt  
 
een wegwijzer die de verdwaalde  
de juiste richting toont  
 
Het heeft iets te maken met fluiten en feest  
met jeugd, lente en vernieuwing 
Levensecht nr 120 mei 1998 p. 17 

 
het verhaal van meneer 'Vuurtje' 
Er was eens een dorpje. Dat heette IJskoud. Dat kwam, omdat de mensen er allemaal stijf uitzagen, 
net of ze bevroren waren! Hun gezicht stond altijd in een ernstige plooi. Ze praatten bijna nooit met 
elkaar. Wanneer je aan de deur van een huis in IJskoud ging bellen, dan kwam pas na lange tijd 
iemand opendoen. Die keek je dan aan met zijn ijskoud gezicht, en dan werd je héél koel ontvangen. 
Het was helemaal niet gezellig in IJskoud. De mensen kwamen ook weinig op straat. De straten zagen 
er trouwens vuil en verwaarloosd uit. Op het plein stonden geen bloemen, want niemand zorgde er 
voor. En als er iemand ziek was, dan kreeg hij van niemand bezoek. 
Op een dag kwam er in het dorpje IJskoud een meneertje wonen. Hij heette Vuurtje. Hij was steeds 
in beweging, net gelijk een vuur: dat beweegt ook altijd. Hij glimlachte steeds, gelijk de vlam van 
een kaars. En zijn ogen blonken, ze waren als vonken van licht. Wanneer je bij hem ging bellen, liet 
hij je dadelijk met een glimlach binnen. En het was gezellig bij hem, net als bij een gezellig 
haardvuur. Ja hoor, het was een vurig meneertje. In het begin gingen de mensen van IJskoud niet op 
bezoek bij meneer Vuurtje. Maar na enige tijd vonden ze het toch plezierig bij hem te gaan. Meneer 
Vuurtje kreeg meer en meer mensen op bezoek. Dan stond hij soms op het plein te praten met enkele 
mensen van het dorp. Die zagen er al veel minder stijf en koud uit. En na enige tijd waren er weer 
bloemen te zien. Aangemoedigd door het voorbeeld van Vuurtje gingen de mensen van IJskoud bij 
elkaar op bezoek. De straten werden geveegd en de huizen geschilderd in mooie kleuren. Er werd 
gelachen, gepraat en gespeeld. En op een dag zei de burgemeester: We gaan ons dorp een andere 
naam geven. Voortaan wonen we niet meer in IJskoud maar in Lekkerwarm! 
 
vuurvliegje 
Op een dag werd het donker in het bos. 
De dieren rilden en huiverden en lieten hun hoofd tussen hun schouders zakken.  
Het was nog nooit zo donker geweest. 
‘Donker! Donker’ riepen ze en ze werden boos,  
trokken bomen en struiken uit de grond en trapten met opzet op elkaars tenen, vleugels en staart. 
‘Au!’ krasten, kwaakten, loeiden en brulden ze,  
en ze holden door elkaar tot het zo donker was  
dat ze elkaar niet meer konden zien en tegen elkaar botsten. 
Grote builen verschenen op hun hoofd en hun gedachten waren donker en kil. 
‘Hu!’ riepen ze.  
‘Wanneer wordt het weer licht?’ 
Sommige dieren meenden dat het nooit meer licht zou worden.  
Zij wisten het zeker!  
Riepen ze en als iemand vroeg: ‘Waarom?’ dan gilden ze ‘omdat het zo is!’ 
Het was zo donker dat zelfs de mol onder de grond  
tegen de muren van zijn hol botste en somber begon te mopperen. 



Maar plotseling, tegen het einde van het jaar, verscheen er een lichtje. 
‘Wie is daar?’ riepen de dieren verbaasd. 
‘Ik…’ zei de stem. 
‘Wie ben je?’ 
‘Dat…eh… weet ik niet,’ zei de stem.  
‘Ik kan mezelf niet goed zien.’ 
‘Waar kom je vandaan?’ vroegen de dieren. 
‘Tja…’ zei de stem, ‘wist ik dat maar…  
volgens mij kom ik nergens vandaan…  
waar zou ik eigenlijk vandaan kunnen komen…?’ 
De dieren zwegen en keken met grote ogen naar het onbekende lichtje. 
Maar opeens zag de eekhoorn wie het was. 
‘Je ben het vuurvliegje!’ riep hij ‘Ik zie het !’ 
O’ zei het vuurvliegje. 
 ‘Ben ik nu het vuurvliegje… 
ach…dat wist ik niet.’  
En hij dacht: zozo … ik ben dus het vuurvliegje…  
en hij knikte verwonderd in zichzelf. 
De dieren gingen om hem heen staan en het vuurvliegje verlichtte ze allemaal:  
de tor, de kever, de olifant, de kikker, het nijlpaard, de mier en iedereen. 
De dieren lieten de warme gloed over hun gezicht glijden  
en het speet hun dat ze met opzet op elkaar staart, tenen en vleugels hadden getrapt. 
‘Kan je nog harder branden?’ vroegen sommigen. 
‘Nog harder?’ vroeg het vuurvliegje verbaasd, en hij brandde nog iets harder. 
 Het hele bos werd licht en warm. 
De dieren waren zo blij dat ze besloten een verjaardag te vieren, ook als was niemand jarig. 
Toon Tellingen 

 
Vuur 
Vuur 
Vuur is iets geheimzinnigs. 
Het leeft. 
Het danst. 
Het heeft gulzige, gele tongen, 
die voortdurend likken 
op zoek naar iets brandbaars. 
 
Vuur maakt me bang. 
Het heeft een geheime kracht. 
Maar is het een goede of slechte kracht? 
 
Soms is vuur alleen maar warm, 
zoals een kampvuur in de zomer 
als de avondkoelte valt 
en de avond te mooi is om al naar bed te gaan. 
 
Soms is vuur alleen maar licht, 
zoals met Kerstmis wanneer de feesttafel 
wordt verlicht door kaarsen 
en de vlammen het licht in de duisternis zijn. 
 
Soms is vuur alleen maar pijn. 
Een brandend huis waarin de bewoners gillen, 
terwijl de vlammen zich in hun huid vastbijten. 
Een brandend bos dat na de brand geen bos meer is, 
maar een zwartgeblakerd kerkhof. 
Vuur maakt me bang. 
Het heeft een geheime kracht, 
soms goed, soms slecht. 
 



 

• animatie met uitleg Hemelvaart en Pinksteren (1’21”) 
https://www.youtube.com/watch?v=ZnGneapP1-8 

 

• animatie: Pinksteren uitgelegd met Lego 
https://www.youtube.com/watch?v=eKu9ma5blGI 

 

• animatie: De Heilige Geest (Engels, Ned. Ondertiteld) 
https://www.youtube.com/watch?v=oNNZO9i1Gjc 

 

• animatie: betekenis van Pinksteren (Engels, Ned. Ondertiteld) 
https://www.youtube.com/watch?v=JQhkWmFJKnA 

 

• engels lied ‘Holy Spirit’ (Francesca  Battistelli) 
https://www.youtube.com/watch?v=BoZd7ZXh9yY 

 

• ruach, wind, adem. Animatiefilm over vuur, wind en leven. Hoe kan je dit filmpje koppelen 
aan het Pinksterverhaal? (Er zijn wel wat linken…) 
https://www.youtube.com/watch?v=fjLC5ky94ns 

 

vonk vlam licht 
 
klein en kwetsbaar 
mijn diepste kern 
 
vlam vuur gloed 
 
warmte 
gedrevenheid 
samenhorigheid 
 
mijn diepste drive 
vuurzee - schitterende vuurbal - exploderend licht 
ons diepste enthousiasme 
 
vonk vlam vuur 
 
gloei in mij 
brand in mij 
werk in mij 
telkens opnieuw… 
tot ik van liefde brand 
tot ik door geloof gloei 
tot ik de hoop uitstraal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnGneapP1-8
https://www.youtube.com/watch?v=eKu9ma5blGI
https://www.youtube.com/watch?v=oNNZO9i1Gjc
https://www.youtube.com/watch?v=JQhkWmFJKnA
https://www.youtube.com/watch?v=BoZd7ZXh9yY
https://www.youtube.com/watch?v=fjLC5ky94ns


-overgang naar luisteren  

…Bijbelboek binnenbrengen, Woordlied, Inkeermoment, … 

 

Bij je doopsel  
werden door de priester  
al je zintuigen aangeraakt: 
je ogen  
en oren,  
je mond  
en neus,  
je voeten  
en handen. 
 
Er werd een kruisje op gemaakt,  
opdat ze een mooie vorm zouden krijgen  
in je leven. 
Een positieve vormgeving! 
 
Niet altijd zijn wij in goede vorm… 
 
  …soms  
  kwetsen mijn woorden 
  …soms  
  worden mijn handen vuisten 
  …soms  
  zet ik mijn voeten tegendraads 
  …soms  
  wil ik gewoon niet horen 
  …soms  
  steek ik mijn neus ongepast in andermans zaken 
  …soms 
   gun ik de ander niet mijn blik 
 
Dan zijn we  
niet in goede vorm… 
We zijn klein-menselijk. 
We doen onze naam  
als mens  
én als ‘christen’ 
geen eer aan. 
 
We bidden daarom God en de mensen om vergiffenis 
 

Heer, 
als we geen zin hebben,  
maak ons enthousiast, 
als we hard zijn van binnen, 
maak ons zacht, 
als we bedroefd zijn,  
verlicht onze nacht, 
als we angstig zijn,  
geef moed in ons hart. 
Wees aanwezig met uw Geest, 
geef ons vuur, beziel ons feest. 
Amen. 
 

 

 

 



Stem van God 
die oren opent 
om zijn roepen te verstaan, 
Geest van God 
die harten opent 
dat de liefde in kan gaan, 
 
Vuur van God 
die onze lauwheid 
doet ontvonken en doorgloeit, 
kom, vervul ons 
steeds intenser 
tot ons antwoord openbloeit. 
Inge Lievaart 

 

 

Grote God, 

dank U dat Gij in ons wilt wonen 

met uw licht en uw leven. 

Gij verruimt ons hart door uw aanwezigheid. 

 

Geest van Waarheid, kom in ons en blijf in ons. 

Leer ons Jezus kennen en trek ons dieper binnen 

in het grote geheim van de Liefde. 

 

Breng Jezus aanwezig 

in ons hoofd en in ons begrijpen, 

in onze ogen en in onze blik, 

in ons spreken en in ons zwijgen, 

in ons hart en in ons liefhebben. 

 

Maak ons zo tot uw tempel, 

uw woonplaats onder de mensen. 

 

Amen. 
Karen Germeys 

 
Leven uit kracht van de Geest  
is kiezen voor het leven.  
 
Geïnspireerd en geraakt worden  
en van daaruit de deuren opengooien  
en het leven tegemoet gaan.  
 
Een oproep ook om in onszelf  
die bronnen van inspiratie aan te boren  
en van daaruit onze blik naar buiten te richten.  
 
Laat ik mij raken door Gods Geest bij elke mens die mijn aandacht vraagt? Laat ik mij inspireren 
door een goede gedachte? Wil ik leven scheppen voor een geschonden mens die mij aankijkt en 
zonder woorden vraagt: doe recht, heb me lief? 
 
Laat ik mij raken door Gods Geest die ons weghaalt uit onze schuilkelders van vooroordelen en 
meningen en ons naar buiten stuurt? Want wie de deuren gesloten houdt, -voor diversiteit en 
pluraliteit en nog zoveel anders- sluit niet alleen zichzelf af, maar is vooral bezig anderen buiten te 
sluiten, in hokjes te plaatsen en daarmee kansen te ontnemen om volwaardig te participeren aan 
het leven en aan de samenleving. 
 



Laat ik mij raken door Gods Geest om mijn visie telkens te vernieuwen en mensen met een nieuwe 
visie te worden? Mensen die niet allemaal dezelfde taal spreken, maar elkaar wel verstaan, omdat 
we leven uit kracht van die ene Geest. 
 

We hebben een ‘gezonde geest’ nodig!  

 

Geen geest van afbraak.  

Geen geest van haat en onvrede.  

Geen geest van opstandigheid.  

Geen geest die klaagt en aanklaagt.  

Geen geest van protest.  

Geen geest van willekeur en wanhoop.  

Geen geest van blinde woede.  

 

Een ‘geest van liefde en vriendschap’ hebben we nodig.  

Wie met een hart vol haat en bitterheid  

de oude maatschappij tot in de grond wil afbreken,  

bouwt geen nieuwe wereld,  

maar maakt de jungle klaar! 

  

Wie het geweld verheerlijkt,  

is geen vernieuwer, maar een beul.  

 

We moeten leren ‘ samenleven’!  

Jonge mensen met oude mensen!  

Het westen met het oosten.  

Het Noorden met het Zuiden.  

De christenen met niet-christenen.  

De gelovigen met de niet-gelovigen.  

Geen muren meer!  

Over alle grenzen heen, alle volkeren, rassen, stammen en talen over heel de wereld!  

Samenleven in een gezonde geest, een geest van liefde, Gods Geest!  

De vrucht van deze geest is: blijdschap, vrede, goedheid, welwillendheid voor elkaar, optimisme. 

Dingen die vandaag in ons moeten groeien.  
Phil Bosmans 

 

 

 

 

 

 

 

• zie ook:  

https://www.pastoralezorg.be/page/pinksteren-en-hemelvaart-gebeden-pinksteren/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pastoralezorg.be/page/pinksteren-en-hemelvaart-gebeden-pinksteren/


2. luisteren 

-  een Bijbelverhaal 

 

De menigte liep te hoop en verbaasde zich, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. Ze 
vragen, buiten zichzelf van verwondering: zijn zij niet allemaal Galileeërs? Hoe kan het dan dat wij 
hen horen een ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? Parten, Meden, Elamieten, inwoners 
van Mesopotamië, Judea en Kapadocië, Pontus, Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de streken van 
Libië bij Cyrene, en hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als Jodengenoten, Kretenzen en 
Arabieren: wij horen hen in onze eigen taal van de grote daden Gods spreken. En zij waren allen 
buiten zichzelf en geheel met de zaak verlegen, en zij zeiden tot elkaar: Wat betekent dit toch? Maar 
sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn!’ 

 Handelingen 2:6-13 
 

Op de avond van de eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deur 
afgesloten, omdat ze bang waren voor de joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: „Ik wens 
jullie vrede!" Hij toonde hen zijn handen en zijn zijde. Weer zei Jezus: „Ik wens jullie vrede. Zoals 
de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie." Hij blies over hen en zei toen: „Ontvang de heilige 
Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze 
niet vergeven." 

naar Johannes 20, 19-23  
 

Het was Pinksteren. Uit de wijde omtrek waren mensen naar Jeruzalem gekomen om het oogstfeest 
te vieren. Ook uit het buitenland. De leerlingen van Jezus zaten bij elkaar. Ze waren niet echt in 
feeststemming. De gebeurtenissen van de laatste weken hielden hen te veel bezig. Eerst de dood van 
Jezus. Het verdriet en de teleurstelling. Toen hun ontmoeting met hem na zijn dood. Ongelooflijk! 
En daarna het afscheid op de berg. “Ik begrijp dat jullie teleurgesteld zijn”, had Jezus gezegd. Maar 
geloof me, dat gevoel gaat voorbij. Voor je het weet staan jullie weer vol vuur te vertellen over wat 
wij samen hebben meegemaakt. Dat was het laatste dat hij gezegd had. Ze hadden hem niet geloofd. 
Ze geloofden hem nog steeds niet. Het verdriet en de teleurstelling waren te groot. “ Ik hou het niet 
uit tussen deze vier muren, “ riep Petrus plots. En vreemd, het leek alsof er donderslagen 
weerklonken, terwijl er geen wolkje aan de lucht was en er kwam een geluid van een geweldige 
windvlaag. De wind blies door alle hoeken van het huis. Het stof waaide op en de leerlingen kwamen 
overeind… Ze voelden zich warm worden… Het leek alsof het vuur zich over hen verdeelde…. “ Ik ga 
naar buiten,” zei Petrus. “Wacht op ons,” riepen de anderen, “wij gaan mee..” Op het plein was het 
druk. Ze liepen tussen de mensen en raakten al vlug aan de praat. “Prettige feesten” werd hen 
gewenst. Maar Petrus kon niet zwijgen: “ We zijn eigenlijk niet zo in feeststemming. We hebben kort 
geleden afscheid genomen van een goede vriend van ons. We missen hem heel erg. Hij was een heel 
bijzonder iemand… En voor ze er erg in hadden waren ze over Jezus aan het vertellen en terwijl ze 
vertelden, leek het of Hij er helemaal was. Ze vertelden zo vol vuur… De mensen bleven gewoon staan 
luisteren. Met handen en voeten en een stralend gezicht, zo vertelden de leerlingen. Ze konden niet 
anders en iedereen begreep dat ze het hadden over iemand heel bijzonder. Romeinen, Grieken, 
Egyptenaren, kortom het leek wel alsof uit alle volkeren der aarde er mensen toehoorden en alsof die 
vurige verhalen alle talen overbrugden. Iedereen stond versteld, al waren er wel die zeiden: “Die 
kerels hebben vast te diep in de wijnbeker gekeken…” Maar Petrus reageerde: “Heel zeker niet, we 
zitten niet vol drank, maar we zijn vervuld van Jezus. En je weet, waar het hart van vol is, loopt de 
mond van over. We willen aan iedereen over hem vertellen, het verhaal van zijn leven en dood, van 
zijn opstanding en hemelvaart. Let op, vanaf vandaag gaat zijn verhaal de wereld rond.” Petrus zag 
dat steeds meer mensen kwamen om te luisteren. Dat gaf hem moed en hij klom op een 
sinaasappelkistje: “Jullie weten toch waar onze profeten van droomden? Zij droomden van een wereld 
waarin kinderen onbezorgd kunnen spelen, waarin grote mensen geen oorlog meer voeren, waarin de 
rijken hun rijkdom met armen delen, gezonde mensen zich over zieken ontfermen, sterke mensen 
zich om zwakken bekommeren en waarin oude mensen niet bang hoeven te zijn van de dood. En ik 
zal jullie eens wat zeggen. Ik geloof dat die droom werkelijkheid wordt, wanneer wij in de geest van 
Jezus leven. Dan komt het koninkrijk van God. Zeker weten. Amen” De mensen waren erg onder de 
indruk. Heel wat van hen wilden meer over Jezus horen en wilden er graag bij horen… Petrus voelde 
zich vreemd warm worden van binnen. Hij dacht aan de mist op de berg. Aan het verdriet, dat als 
een koude mist om hen heen hing. Een mist die zó dik was, dat je de nieuwe wereld waarvan ze 
gedroomd hadden, niet meer kon zien. Wat zei Jezus toen ook al weer? “ Voor je het weet, staan 
jullie weer vol vuur te vertellen over alles wat we samen hebben meegemaakt. “ Toen geloofde hij 



het niet. Maar hij had beter moeten weten. Jezus is iemand die zich aan zijn woord houdt. Altijd en 
overal. 

Handelingen 2, 1-13 
Bewerking naar “ Het hoogste woord” en “Koning op een ezel”  

 
Het werd weer Pinksteren, en het was druk in Jeruzalem, van alle kanten kwamen de mensen 
toegestroomd. En niet alleen het volk van Israël was op de been, je zag ook Parten, Meden en 
Elamieten, Romeinen en Egyptenaren, mannen en vrouwen uit Arabië en Griekenland en uit nog een 
heleboel andere landen. Het leek wel of alle zeventig volkeren van de wereld in Jeruzalem 
bijeengekomen waren, vreemd was dat. De discipelen keken hun ogen uit. 
 
Het was ook vreemd dat, hoewel en geen wolkje aan de hemel stond, plotseling donderslagen 
weerklonken, net als bij onweer.  “Het lijkt hier de berg Sinaï wel”, zei Petrus. “Daar begon het vijftig 
dagen na de uittocht uit Egypte ook ineens te waaien en te donderen en te bliksemen: God daalde 
neer in vuur, weet je nog?” 
 
Hij was nog niet uitgesproken of er kwam vanuit de hemel het geluid van een geweldige windvlaag. 
En vuur zagen de discipelen ook, tongen van vuur, boven ieders hoofd.  En zie, de geest van God die 
in de beginne over het water zweefde, de adem van God die Adam de levensadem gaf, die adem 
bezielde nu ook de discipelen: vurig beginnen zij ter plekke te getuigen. En zij spraken zo dat alle 
mensen in Jeruzalem, Joden en vreemdelingen, hen in hun eigen taal konden verstaan. “Hoe kan dat 
nu?”, riepen ze uit. “Wij komen uit alle streken van de wereld en die discipelen zijn maar gewone 
Galileeërs, toch hoort ieder van ons hen in zijn eigen taak!” Maar er waren er ook die hun schouders 
ophaalden. “Die kerels zijn niet goed bij hun hoofd,” zeiden ze, “ze hebben gewoon teveel 
gedronken.” “Helemaal niet”, zei Petrus, “Wij zitten niet vol drank, wij zijn vervuld met Jezus, de 
koningszoon. Wij willen aan iedereen die het maar horen wil van hem vertellen, het verhaal van zijn 
leven en zijn dood, van zijn opstanding en zijn hemelvaart. Let op, vanaf de dag van vandaag gaat 
dat verhaal de hele wereld over.” 
 
Petrus zag dat er steeds meer mensen kwamen om naar hem te luisteren. Dat gaf hem de moed om 
door te gaan. “Jullie weten toch waar onze profeten van droomden? Zij droomden van een wereld 
waarin kinderen onbezorgd kunnen spelen, waarin grote mensen geen oorlog meer voeren, waarin de 
rijken hun rijkdom met de armen delen, gezonde mensen zich over de zieken ontfermen, sterke 
mensen zich om de zwakken bekommeren en waarin oude mensen niet bang zijn voor de dood. En zal 
ik jullie eens wat zeggen? Ik geloof dat die droom werkelijkheid wordt, wanneer wij in de geest van 
Jezus leven. Dan komt het koninkrijk van God, vast en zeker. Amen.”  
 
“Amen,” zeiden de mensen.          

 Handelingen 2, nr. Nico ter Linden 

 

De Geest van God. 
Het was feest in Jeruzalem. 
Er kwamen veel mensen naar de stad. 
Ze vierden Pinksteren. 
Dat is het feest van de oogst. 
De vrienden van Jezus waren bij elkaar. 
Het waren er meer dan honderd. 
De twaalf leerlingen waren nu ‘apostelen’. 
Dat betekent: ‘gezondenen’. 
Jezus had hen gezonden om over Hem te vertellen. 
Judas was er niet meer bij. 
Iemand anders nam zijn plaats in. 
Zo waren ze weer met twaalf. 
 
Plotseling klonk het geluid van een storm. 
Dat vulde het hele huis. 
Er verschenen een soort vlammen. 
Die raakten iedereen aan! 
De vrienden werden vol van de Heilige Geest. 
Dat was de kracht die Jezus beloofd had. 



Ze begonnen in vreemde talen te spreken 
 
De mensen op straat hoorden dat. 
Er waren veel vreemdelingen bij. 
Die zeiden verbaasd: 
‘Die mensen spreken onze taal! 
Ze vertellen over God!’ 
Petrus liep naar voren. 
Hij zei luid: 
‘Jezus was door  
God gezonden! 
Maar Hij werd gedood! 
Maar Jezus laat ons niet eenzaam achter. 
Hij geeft ons de Heilige Geest.’ 
De mensen vroegen: 
‘Wat moeten we doen?’ 
Petrus zei: 
‘Leef niet meer zoals je deed. 
Laat je dopen in de naam van Jezus. 
Dan worden je fouten vergeven. 
Je zult ook de Heilige Geest ontvangen.’ 
 
Meer dan drieduizend mensen lieten zich dopen. 
Ze wilden ook vrienden van Jezus zijn. 
Ze zorgden goed voor elkaar. 
Ze deelden wat ze hadden. 
Ze baden veel. 
Wie rijk was, verkocht wat hij had. 
Het geld gaf hij aan de armen. 
  
Maar de vijanden van Jezus zaten niet stil. 
Ze namen Petrus en Johannes gevangen. 
Ze zeiden: 
‘Je moet zwijgen over Jezus.’ 
Maar Petrus en Johannes gaven als antwoord: 
‘We luisteren liever naar God dan naar jullie.’ 
En ze bleven over Jezus praten. 
naar Sylvia Vanden Heede in ‘En God maakte de mens’ 
 
 

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel 
een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er 
verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van 
hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken 
in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome 
Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen 
en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen 
taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal 
Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal 
horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit 
Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit 
Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit Kreta Arabië – wij allen horen 
hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ 

bijbel in gewone taal 

 
Op de dag dat de joden hun pinksterfeest vierden, waren de vrienden van Jezus bijeen op dezelfde 
plaats. Plotseling kwam er uit de hemel een groot lawaai alsof er een hevige wind opstak. Het huis 
waar ze bijeen waren was er vol van. Er verschenen tongen van vuur. Die verspreidden zich en kwamen 
op elk van de vrienden. Zij raakten allemaal vol van Heilige Geest en begonnen te spreken in 
klanktalen, zoals de Geest hen ingaf. In Jeruzalem waren er heel veel Joden bijeen voor het 
pinksterfeest. Ze kwamen van over de hele wereld. Toen ze dat geluid hoorden, liepen ze bijeen en 



raakten verward, want iedereen hoorde de vrienden van Jezus spreken in zijn eigen taal. Ze waren 
verbaasd en vroegen zich af: ‘Dat zijn toch mensen uit Galilea die daar spreken! Hoe kan het dan dat 
we hen in onze eigen taal horen spreken over de grote daden van God?’ De één vroeg aan de ander: 
‘Wat heeft dit te betekenen?’ Maar anderen zeiden spottend: ‘Ze zitten vol wijn, ze zijn dronken.’ 

naar: C. LETERME, map ‘Bijbel in 1000 seconden’ 

 
Toen de dag van Pinksteren aanbrak waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam er uit de 
hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren was er vol 
van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek, en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen 
neerzette. Zij werden allen vervuld van de Heilige Geest en zij begonnen te spreken in vreemde talen, 
naargelang de Geest hun te vertolken gaf. Nu woonden er in Jeruzalem Joden, vrome mannen die 
afkomstig waren uit de volkeren onder de hemel. Toen dat geluid ontstond liepen die te hoop en tot 
hun verbazing hoorde iedereen hen spreken in zijn taal. Ze waren buiten zichzelf en zeiden vol 
verwondering: ‘Maar zijn al die daar spreken dan geen Galileeërs? Hoe komt het dan dat ieder van 
ons hen hoort spreken in zijn eigen moedertaal? Parten, Meden en Elamieten, bewoners van 
Mesopotamië, van Judea en Kappadocië, van Pontus en Asia, van Frygië en Pamfylië, Egypte en het 
gebied van Libië bij Cyrene, de Romeinen die hier verblijven, Joden zowel als proselieten, Kretenzen 
en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal spreken van Gods grote daden.’ 

naar: C. LETERME, map ‘Bijbel in 1000 seconden’ 

 
Petrus viert het Wekenfeest Zeven weken na Pasen vieren de joden het Wekenfeest. Het is het feest 
van de oogst. Ze vieren ook dat hun voorouders in de woestijn de tien woorden van God kregen. Net 
als met Pasen zijn er dan in Jeruzalem joodse bedevaarders van over de hele wereld. Om God te 
danken leggen ze in de tempel broden die ze van de eerste tarwe bakten. De apostelen en de vrienden 
van Jezus zijn dan ook in Jeruzalem. Ze bidden samen om de komst van het rijk van God. Ze breken 
het brood en drinken uit de beker en zeggen hierbij wat Jezus tijdens zijn Laatste avondmaal zei. Zo 
herdenken ze Hem en beleven ze dat Hij dicht bij hen is. Plotseling komt er uit de hemel een geraas 
als van een hevige wind die opsteekt. Heel het huis is er vol van. Er verschijnt iets wat op vuur lijkt. 
Het zet zich op ieder van hen neer. Allen raken ze vol van Heilige Geest en beginnen ze te spreken in 
vreemde talen. De vele joden van overal in de wereld horen dat. Ze zijn verbaasd om de apostelen 
te horen spreken in hun eigen taal en vragen zich af: 'Hoe komt het dat iedereen van ons hen hoort 
spreken in zijn eigen taal over de grote daden van God. Het zijn toch Galileërs die daar spreken.' De 
één zegt tegen de ander: 'Wat betekent dit?' Maar er zijn anderen die spottend lachen: 'Ze dronken 
zoete wijn.' Dan komt Petrus naar voren. De anderen volgen hem. 'Luister!', roepen ze, 'luister!' En ze 
vertellen wat hun overkwam. Ze zeggen dat Jezus leeft en bij hen is en hun kracht geeft. Ze vertellen 
over de profeten en laten zien hoe hun woorden waar zijn geworden. Dan zegt Petrus: 'Beste 
aanwezigen, luister goed. Jullie denken dat we dronken zijn, maar dat is niet zo, 's morgens om 9 uur 
is het daar nog te vroeg voor. Maar kennen jullie nog de woorden van de profeet Joël? Die zei: "God 
zegt: dan zal ik over iedereen mijn Heilige Geest uitgieten, en de mensen zullen spreken als 
profeten.." Dat gebeurt nu met ons vandaag.' En dan vertelt Petrus over Jezus tot iemand vraagt: 
'Maar wat moeten we nu doen?' 'Je moet veranderen,' zegt Petrus. 'Luister naar de woorden van Jezus, 
kijk naar wat Hij deed en probeer ook zo te leven. Laat je dan dopen in zijn naam. Hij zal je helpen 
om opnieuw te beginnen.' Er worden die dag heel veel mensen gedoopt. Het is het begin van een 
groep mensen die Jezus willen volgen. Een groep die heel groot zal worden en zich zal uitbreiden 
over heel de wereld. Merk op In deze tekst is 'Wekenfeest' het joodse pinksterfeest. 

naar: C. LETERME, map ‘Bijbel in 1000 seconden’ 
 
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten 
 
Vrienden,  
jullie zijn geroepen  
om vrije en flinke mensen te worden.  
 
Misbruik die vrijheid echter niet  
om alleen je eigen goesting te doen  
en alleen voor jezelf te leven. 
 
Gebruik ze om voor elkaar te leven,  
de één voor de ander,  
uit liefde en genegenheid.  



 
Want al wat God van ons vraagt,  
kun je samenvatten in dit éne woord:  
bemin je naaste als jezelf.  
 
Leef volgens de Geest van Christus,  
dan zul je geen verkeerde dingen doen,  
waarvoor je je moet schamen voor God  
en voor de mensen. 
 
Als iemand naar de Geest van Jezus leeft,  
dan ziet men dat.  
 
Zo iemand is  
liefdevol en blij,  
vriendelijk en goed,  
geduldig en trouw.  
 
Het is een mens,  
bij wie je vrede vindt  
en inkeer.  
Wie naar de Geest van Jezus leeft,  
is nooit brutaal,  
maar ook niet week:  
die is zacht en sterk tegelijk.  
 
Wie naar de Geest van Jezus leeft,  
is een echte zegen voor de mensen. 
 
uit de brief van de apostel Paulus aan de Galaten. 
 
Lieve mensen, 
 
Ieder van jullie is geroepen en bestemd om vrij te zijn. 
Alleen, maak geen misbruik van de vrijheid  
om jezelf te dienen! 
 
Integendeel, dien elkaar door lief te hebben. 
Als jullie dan toch iets van de wet willen: 
je vindt de hele wet in dit ene gezegde:  
“Je naasten beminnen als jezelf.” 
 
Maar blijven jullie elkaar bijten en verscheuren,  
dan vrees ik dat jullie elkaar zullen verslinden. 
 
Gods liefde woont in ons. 
God vulde er ons hart mee, toen we de geest kregen. 
 
Leef op de kracht van die geest,  
dan ga je niet in op louter eigen wensen. 
 
De geest wekt liefde in je,  
vrede,  
geduld,  
vriendelijkheid,  
goedheid,  
trouw,  
zachtmoedigheid  
en ingetogenheid. 
 



-  duiding 

 

• Mgr Hoogmartens over Pinksteren (3’13”) 
https://www.youtube.com/watch?v=IeADIZltcDs&t=26s 

 

• achtergrond bij Heilige Geest – Thomaswebsite 
https://www.kuleuven.be/thomas/page/ingredient-heilige-geest/ 

 
• in deze video legt Nikolaas Sintobin sj uit waarom Hemelvaart en Pinksteren samenhoren en 

hoe zij de beweging van  Kerst en Pasen aanvullen en afsluiten. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ov2PMWiklMM&t=23s 

 
 

groeien in geloof 
Heb je er al eens op gelet? Een mens wordt heel klein geboren, als een baby. En dan groeit hij... en 
na vele jaren van groeien en bijleren wordt die mens volwassen. Dat is net hetzelfde met geloven. In 
het begin van je leven, als je nog jong bent, geloof je zoals een kind dat doet... maar je geloof groeit 
ook... net zoals je benen of je armen of je voeten. 
Als je je geloof wil voeden, is het goed om daar met andere mensen over te spreken. Daarom komen 
mensen die geloven regelmatig samen in de kerk. Daar horen ze verhalen uit de bijbel die hun iets 
bijleren over wie God is, wie Jezus was, hoe Hij leefde en wat dat voor ons kan betekenen. Zo groeit 
je geloof. 
Net zoals de groei van je lichaam nooit helemaal klaar is, zo is het ook met je geloof. Dat blijft heel 
je leven verder groeien. Het wordt steeds belangrijker voor jezelf, of net niet... en dan verhuist je 
geloof een beetje naar de achtergrond. Iedereen vindt zijn eigen weg in het geloof. 
De Heilige Geest is Gods kracht die ons helpt om 'te groeien in geloof'. 
 

 

Soms waait het hard: je ziet de bomen heen en weer zwiepen, zeilboten vooruitgaan. Maar de wind 
zelf zie je niet. Soms is de wind een zachte bries: je voelt je haren opwaaien, je ziet hoe de was aan 
de waslijn droogt. Maar de wind zelf zie je niet. 
Zo is het ook met de Geest. Je ziet Hem niet maar toch zet Hij mensen in beweging. De apostelen 
hebben het meegemaakt op Pinksteren en sindsdien waait die Geest nog altijd over de wereld. Is dat 
geen wonder! 
 
Soms is het heerlijk je eens lekker te vervelen, nergens zin in te hebben. Lekker lui in het gras liggen 
en niets doen. Een moeder die dan moppert: ‘Ga toch eens iets doen!’ En dan gewoon terug 
roepen:‘Nee, ik heb geen zin’. Heerlijk is dat, al moet het niet te lang duren want dan wordt het 
vervelend. En dan zomaar, je weet misschien niet eens waarom, spring je overeind. Je hebt plotsklaps 
een idee. Je bent enthousiast, je hebt er zin in! In de bijbel stond een verhaal over mensen die 
iets dergelijks is overkomen. Het kwam niet omdat ze zich verveelden omdat ze nergens zin in hadden. 
Ze waren gewoon verdrietig. Maar toch kregen ze ineens weer zin. Ze werden enthousiast. Ze kregen 
de Geest zeggen we in zo’n geval. Dit verhaal wordt nog altijd verteld als het weer Pinksteren is. 

 
WIND: 

- Kan je de wind zien? Hoe komt dat? 
- Voelde jij al eens de wind? Wanneer was dat?  
- Hoe voelde dat? Hoe voelde jij je toen? 
- Kon je de wind al eens horen? Waar was je toen? 
- Hoe voelde jij je toen je de wind hoorde? 
- Kon je de wind al eens ruiken? Wat rook je toen? 
- Hoe voelde jij je bij het ruiken van die geur? 

 
VUUR: 

- Voelde jij al de warmte van vuur? 
- Hoe voelde dat?  
- Hoe voelde jij je?  
- Kreeg je het ook warm vanbinnen? 

https://www.youtube.com/watch?v=IeADIZltcDs&t=26s
https://www.kuleuven.be/thomas/page/ingredient-heilige-geest/


- Kreeg je het al warm vanbinnen doordat er iets gebeurde?  
   Wat gebeurde er? 
- Kreeg je het al warm vanbinnen doordat je iemand zag? Wie was dat? 
- Kreeg je het al warm vanbinnen door aan iets of iemand te denken?  
  Waaraan of aan wie dacht je toen? 

 

Schilderijen die de apostelen afbeelden met 'tongen van vuur' boven hun hoofd, proberen voor te 
stellen wat er met hen gebeurde op Pinksteren. Om dat te begrijpen kun je best even stilstaan bij de 
uitdrukking: 'Er gaat een lichtje branden'. Dit betekent dat men plots klaarheid ziet, dat men ineens 
de oplossing heeft voor dingen waarvan men voorheen dacht dat het problemen waren. Je ziet het 
ook in stripverhalen. Als een tekenaar duidelijk wil maken dat een personage plotseling een idee 
krijgt, dan tekent hij een oplichtend gloeilampje boven zijn hoofd. Pinksteren is het feest van 
dergelijke opvlammende lichtjes. De apostelen zagen immers plotseling licht in de duisternis. 
Dagenlang waren ze verdrietig, ontgoocheld en ontmoedigd om de dood van Jezus. Maar vanaf die 
dag voelden ze Hem in hun midden, wisten ze wat hun te doen stond en vonden ze de moed en de 
kracht om naar buiten te gaan, zonder vrees. Wie alleen maar vlammetjes ziet boven de hoofden van 
de apostelen, komt niet tot de kern van het gebeuren. De vurige tongen boven de apostelen willen 
vooral zeggen dat de H. Geest in hun leven kwam, zodat zij be-geest-erd werden om over Jezus te 
spreken. 

C. Leterme, bijbel in 1000 seconden 
 
Wie is dat, de Heilige Geest? - Lore, 12 jaar  
Christenen spreken over God als over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Van deze drie is de 
Geest de meest ongrijpbare, de meest onzichtbare. Van Hem wordt gezegd dat Hij de kracht van 
liefde is die van God komt. Over de Heilige Geest wordt gesproken als wind. Wind zie je niet, maar 
je kunt die wel voelen: hij verfrist en brengt in beweging. Zoals wind je in de rug kan vooruit duwen, 
zo duwt de Geest je vooruit. Over de Heilige Geest wordt ook gesproken als over adem. Adem zie je 
niet, toch zorgt je adem ervoor dat je in leven blijft. Zoals de lucht die de mens in en uitademt, zo 
werkt de Geest van God bij de mensen. Hij brengt bezieling, spirit, begeestering. Zoals je de kracht 
van de wind kunt zien aan huizen en bomen, en de kracht van de levensadem in het leven van de 
mensen, zo kun je de kracht van de Heilige Geest zien in die mensen die er vol van waren: Jezus en 
alle mensen die heilig genoemd worden. Waar liefde, vreugde, geduld, vriendelijkheid, goedheid, 
trouw, zachtheid en ingetogenheid zijn, daar is Hij werkzaam. 

C. Leterme, bijbel in 1000 seconden 

 
De heilige Geest is God die in ons woont, 
die ons bezielt tot in de kern van ons bestaan, 
die ons aanspreekt met zijn eigen naam 
"Ik ben er voor u". 
 
De heilige Geest is God die in ons leeft 
als wij Hem laten leven; 
is God die liefde is 
als wij ons laten beminnen; 
is God die onze vrede is 
als wij Hem toelaten. 
 
De heilige Geest waait in ons als adem van leven, 
Hij stuwt ons voort om er te zijn voor anderen, 
om in alles wat wij doen 
zijn liefde uit te ademen. 
Hij brandt in ons als een vuur 
en maakt ons geestdriftig voor de zaak van Jezus: 
bouwen aan een gemeenschap 
die een hemel op aarde brengt.De heilige Geest is God die in ons woont, 
die in ons spreekt, 
en ons voortstuwt vanuit die ene zekerheid: 
je staat nooit alleen. 
Laat Hem in je wonen, 
laat Hem in je spreken, 



laat je doordringen 
door de Geest van de Verrezene. 
 
Breng zijn woorden in herinnering 
en laat ze gebeuren in je wijze van leven. 
Laat alles in jou spreken 
van een vrede die je zelf niet maakt, 
maar die je dagelijks wordt gegeven. 
 
Laat Christus in jou te zien zijn.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  stilte | meditatie 

(facultatief -  eventueel een doe-moment) 

(facultatief - eventueel een lied) 

 

• stiltemeditatie: laat de Geest over je komen 
http://www.startdestilte.be 

 

• duif vouwen van papier (origami) 
https://www.youtube.com/watch?v=W9OTxWpoxA0 

 

• maak zelf een duif uit een papieren bordje 
https://www.youtube.com/watch?v=veCOQBjaIbk 

 

• jezelf verstaanbaar maken voor iedereen - probeer via ‘Google Translate’ een 
vredesboodschap in een vreemde taal over te brengen aan iemand anders -of vraag aan 
iemand die een andere taal spreekt om jou een vredesboodschap te geven en vertaal ze 
nadien met ‘Google translate’ 
https://support.google.com/translate?sjid=1297638028956072283-EU#topic=7011755 

 
 

 
• werkvorm bisdom Antwerpen, jongeren 12-18 jaar 

https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/artikel/werkvorm-naar-buiten 

 
• vurige tongen slinger 

Een slinger maken met 50 vlaggetjes om de tijd te overbruggen tussen Pasen en Pinksteren. 
Verdeel de 50 vlaggetjes onder de kinderen. Laat ze er iets op schrijven, tekenen, een collage 
kleven, ... (rond Pasen en Pinksteren). Gebruik dit tijdens het verdiepingsmoment van elke 
dag. Hang de vlaggetjes 'achterstevoren' (met de niet bewerkte zijde naar voor) en draai ze 
pas één voor één, dag na dag. Laat het kind wiens vlagje aan de orde is vertellen wat zij/hij 
tekende, neerschreef, ...  en aansluitend voorgaan in gebed (kaars ontsteken, gebed bidden, 
...) Waarom niet de vlaggetjes in de vorm van een 'vurige tong' laten uitknippen? 

http://www.startdestilte.be/
https://www.youtube.com/watch?v=W9OTxWpoxA0
https://www.youtube.com/watch?v=veCOQBjaIbk
https://support.google.com/translate?sjid=1297638028956072283-EU#topic=7011755
https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/artikel/werkvorm-naar-buiten


 

 
 

• een Pinkstermobiel  
Pinksteren gaat over beweging en vuur. Dit maak je zichtbaar met deze luchtige mobile. Hij 
bestaat uit bij voorkeur zeven vlammen die vrij in de lucht ronddraaien aan een kruis van 2 
stokjes. 
 

 
 

• kruis 
In de Pinkstertijd een klaskruis aanmaken met actualia:  een kruis van allemaal situaties 
waar de Geest duidelijk NIET aan het werk is, en een ander kruis met situaties waar Gods 
Geest WEL aan het werk is. 

 

 
 

• de schutsmantel van Maria 
De schutsmantel van Maria: iedereen kan bij haar zijn/haar toevlucht nemen. Mantels spelen 
in onze christelijke traditie een rol. Monniken en monialen  dragen bijvoorbeeld een 
gebedsmantel, symbool van het kleed van Christus. Vele heiligenbeelden die we kennen 
dragen een mantel. We kunnen in de Pinkstertijd/meimaand zelf een schutsmantel ontwerpen 
om het Mariabeeld in de klas mee aan te kleden. Kinderen kunnen de mantel beschilderen, 
er hun naam aan de binnenkant opschrijven, er iets dierbaars onder neerleggen,... Iedereen 
zou ook een stukje stof kunnen meebrengen waar dan één schutsmantel van gemaakt wordt. 

 

• blaastekening 
Met Pinksteren voelden de volgelingen van Jezus ook een harde windvlaag. Over het algemeen 
weten kinderen wel wat wind kan doen. Bij wind in de rug hoef je niet te trappen op je fiets. 
Je wordt zo wel vooruit geblazen. Het gevaar is dat je van de weg geblazen kan worden. Als 
je iets laat vallen terwijl er wind staat, moet je er snel achteraan hollen, want anders ben je 
het zo kwijt. Tegenwind is niet leuk. Je moet heel hard trappen op de fiets, je gaat nauwelijks 
vooruit en je hebt het gevoel alsof je longen kapot gaan. En als het  daarbij ook nog regent 
en je krijgt het allemaal in je gezicht, dan is het helemaal balen. Het voordeel is weer dat je 
je na afloop heel sterk en krachtig en gezond kan voelen . De wind is vaak onbereikbaar. Je 
weet nooit helemaal precies welke richting hij uit gaat. Zo is het net ook met Gods Geest. 
Net als de wind blaast Gods Geest de mensen vooruit. Hij heeft het goede met de mensen 
voor. Maar hoe de mensen daarmee omgaan, dat is heel verschillend. Dit kunnen we duidelijk 
maken met een blaastekening. Met een rietje wordt de opdracht verder uitgewerkt. Je hebt 
het niet helemaal zelf in de hand. Maar is het resultaat daar minder om? Misschien kun je van 
een ‘vlek’ nog wel iets heel moois maken. 

 
 

 

 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=pinksteren+kijktafel&source=images&cd=&cad=rja&docid=Qu7nIIoHqRSH3M&tbnid=OckJWajn0R5IaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.geloventhuis.be/index.php?item_id=615&editie=21&ei=U1E-UarFIunL0QXY2YFA&bvm=bv.43287494,d.ZGU&psig=AFQjCNHj0FNtPjEf7F5bvNFoYuCnFIlVXg&ust=1363124844832125
http://www.google.be/imgres?q=klasvogel&um=1&hl=nl&biw=1600&bih=754&tbm=isch&tbnid=XzlyIHd4TokV6M:&imgrefurl=http://www.emsdettenervolkszeitung.de/archiv/?fs%5bpage%5d=5&fs%5bqall%5d=&fs%5bsubmit%5d=Suche+starten&fs%5bdates%5d%5bfromday%5d=21&fs%5bdates%5d%5bfrommonth%5d=1&fs%5bdates%5d%5bfromyear%5d=2001&fs%5bdates%5d%5btoday%5d=8&fs%5bdates%5d%5btomonth%5d=9&fs%5bdates%5d%5btoyear%5d=2008&fs%5border%5d=&fs%5bnum%5d=10&fs%5barchivsuche%5d=archivsuche&fs%5blastsearchedword%5d=&fs%5bardi%5d=&docid=EnsHRHNC_tiZpM&itg=1&imgurl=http://www.emsdettenervolkszeitung.de/storage/pic/mdhl/artikelbilder/lokales/mz-mlz-evz-gz/stlo/537854_0_xio-image-48c54c038921f.630_008_2980281_0909ST_STI.jpg?version=1220890342&w=200&h=150&ei=clQ-Ufb0MqL17Aa_oYGgBw&zoom=1&ved=1t:3588,r:25,s:0,i:159


3. bidden  

- voorbede 

…kan ook een vrije voorbede zijn, ritueel van wierook kan hier ondersteunen, keervers bij   

de voorbeden, …     

 

Paulus schreef in een brief aan de Galaten: 
 
"De vrucht, de resultaten van de Geest zijn: 

• liefde 

• vreugde 

• vrede 

• geduld 

• vriendelijkheid 

• goedheid 

• trouw  

• zachtmoedigheid 

• zelfbeheersing."  
 
God, we bidden nu uit wat dit voor ons kan betekenen 
 

• Liefde is:  
 elkaar graag zien en vertrouwen, 
 elkaar aanvaarden zoals we zijn. 

• Vrede en vreugde is: 
werken aan een wereld zonder geweld, 
waar mensen samen kunnen leven zonder vijandschap, ruzie en pesterijen. 

• Geduld is:  
 een gave die we krijgen 
 om anderen te kunnen verdragen en te kunnen wachten 
 tot ook zij de kans gekregen hebben 
 om hun mening te zeggen. 

• Vriendelijkheid is:  
 mensen helpen wanneer zij in nood zijn. 
 Daarvoor heb je oren nodig die niet enkel horen, 
 maar ook kunnen luisteren, 
 en een hart dat niet alleen klopt, 
 maar ook bewogen kan zijn. 

• Goedheid is:  
 proberen te werken aan een wereld 
 waar iedereen gelijke kansen krijgt. 

• Trouw is:  
 iemand je geheim 
 of je grootste bezit in handen kunnen geven 
 zonder dat die er misbruik van maakt. 
 Bij een trouwe mens mag je zijn wie je bent 
 en weet je dat je, ondanks je fouten, toch wordt bemind. 

• Zachtmoedigheid is: 
 de zachte moed hebben om iets te doen 
 in het bijzonder voor wat klein en wie kwetsbaar is. 

• Zelfbeheersing is:  
 proberen om controle te bewaren 
 over onze eigen gevoelens, 
 om elkaar niet te kwetsen 
 en elkaars minder goede kanten te leren aanvaarden. 

 
Vandaag vragen wij U, Heer, 
dat wij door de kracht van de Geest  
deze gaven in ons leven kunnen waarmaken.  



Kom Heilige Geest,  
zet ons in beweging.  
Spoor ons aan  
om flinke jongens en meisjes te zijn  
en om ons in te zetten voor een ander.  
 
Kom Heilige Geest,  
geef smaak  
aan ons jonge leven  
en maak ons tot kinderen  
die blij spelen en leren  
in Jouw Geest.  
 
Kom Heilige Geest,  
bescherm ons  
en steun ons  
waar we het moeilijk hebben.  
Help ons steeds  
voor het goede te kiezen.  
 
Kom Heilige Geest,  
maak ons warm vanbinnen  
en enthousiast  
zodat we goed en vriendelijk zijn  
voor alle mensen om ons heen.  
 
Kom Heilige Geest,  
doordring ons met Jouw kracht  
en maak ons vurig  
voor de boodschap  
die Jezus ons gegeven heeft.  

 
Maar de vrucht van de Geest is  
liefde, vreugde en vrede,  
geduld, vriendelijkheid en goedheid, 
geloof,  zachtmoedigheid en zelfbeheersing.  
Er is geen wet die daar iets tegen heeft.  
(Galaten 5:22-23) 
 
Jezus - uw liefde in mij 
Jezus - uw vreugde in mij 
Jezus - uw vrede in mij 
Jezus - uw geduld in mij 
Jezus - uw vriendelijkheid in mij 
Jezus - uw goedheid in mij 
Jezus - uw geloof in mij 
Jezus - uw zachtmoedigheid in mij 
Jezus - uw zelfbeheersing in mij 
 
Kom, Adem van God, blaas ons leven in 
en maak ons tot mensen die handelen in uw geest, 
opdat wij uw schepping in stand houden en verbeteren. 
 
Kom, Kracht van God, ondersteun ons in onze zwakheid, 
versterk onze goede wil, dat we het goede willen 
voor ieder medemens en daar ook daadwerkelijk inhoud aan geven. 
 
Kom, Vuur van God, maak ons vurig en enthousiast, 
roep ons wakker uit de slaap van sleur en gewenning 
opdat we ons geestdriftig inzetten voor Jezus' idealen. 



 
Kom, Wijsheid van God, geef ons inzicht in goed en kwaad, 
geef ons een beter zicht op alles wat beter kan 
zowel in ons eigen leven als in onze samenleving. 
 
Kom, Stormwind van God, zet ons in beweging, 
opdat we niet passief achteroverleunen uit gemakzucht, 
dat we niet wegzakken in het drijfzand van egoïsme en zelfoverschatting. 
 
Kom, Licht van God, verlicht onze levensweg 
opdat wij Jezus' boodschap steeds beter gaan verstaan 
en de mogelijkheden zien om die boodschap in ons eigen leven waar te maken. 
 
Kom, Liefde van God, leer ons wat echte liefde betekent, 
hoe we die waar kunnen maken aan elkaar, 
niet alleen aan hen die we leuk en aardig vinden 
maar ook aan hen aan wie we een hekel hebben. 
https://www.kerknet.be/ccv-brussel/artikel/huisliturgie-pinksteren-c-jaar 

 
Aanstekelijke persoonlijkheden  
zijn mensen 
die door hun woorden en daden 
anderen in beweging zetten. 
Ze maken woorden, beweging, gevoelens los  
omdat ze de andere onder vuur zetten 
met geestdrift en enthousiasme. 
Vuur ons aan tot aanstekelijke mensen, wees gij de vonk in ons leven. 
 
Aanstekelijke persoonlijkheden 
zijn mensen 
die zichzelf nog durven laten ontvlammen: 
voor het mooie 
het uitdagende 
het tere en broze, 
het gekwetste 
het zichtbare maar ook het verborgene. 
Het zijn mensen die zich niet  
zomaar laten blussen door verzet van anderen, 
door onverschilligheid 
door tegenslag. 
Vuur ons aan tot aanstekelijke mensen, wees gij de steekvlam in ons leven. 
 
Aanstekelijke persoonlijkheden  
zijn mensen  
die tijd nemen om stil te vallen 
en te waken bij onrecht en verdriet. 
Vuur ons aan tot aanstekelijke mensen,  
wees gij de waakvlam in ons leven. 
Laat ons het vuur aan de lont zijn tot hoop en vertrouwen. 
 
Heilige Geest, adem in ons. Laat ons bidden om LIEFDE. 
Dat wij open mogen staan voor Gods eeuwige en voortdurende liefde in ons.  
Dat wij op onze beurt ook anderen mogen liefhebben. 
 
Heilige Geest, adem in ons. Laat ons bidden om VREUGDE 
Dat we ons niet opsluiten in klagen en zagen,  
maar de vreugdevolle dingen in ons leven kunnen zien en met anderen delen. 
 
Heilige Geest, adem in ons. Laat ons bidden om VREDE. 
In het bijzonder voor de conflicthaarden in de wereld.  



Dat we zelf mensen van vrede worden overal waar we komen. 
 
Heilige Geest, adem in ons. Laat ons bidden om GEDULD. 
Dat we mogen volhouden bij ziekte of tegenslag,  
we denken in het bijzonder aan de langdurig zieken. 
 
Heilige Geest, adem in ons. Laat ons bidden om VRIENDELIJKHEID. 
Dat we steeds de kracht mogen vinden  
om anderen hartelijk te begroeten en te vragen hoe het met hen gaat.   
 
Heilige Geest, adem in ons. Laat ons bidden om GOEDHEID in onze verwarde wereld. 
Dat we niet ophouden daden van kleine goedheid te stellen  
als dam tegen ontgoocheling en verbittering. 
 
Heilige Geest, adem in ons. Laat ons bidden om GELOOF. 
Dat we steeds blijven geloven en werken aan een toekomst  
waar iedereen zich geliefd en gewaardeerd voelt.  
Dat we durven geloven in de Liefde. 
 
Heilige Geest, adem in ons. Laat ons bidden om ZACHTMOEDIGHEID. 
Dat we zacht en mild zijn voor onszelf en anderen.  
Dat we met respect en zorg omgaan met wie kwetsbaar is. 
 
Heilige Geest, adem in ons. Laat ons bidden om ZELFBEHEERSING. 
Dat we ons niet laten meeslepen door elke roddel en kritiek die we krijgen,  
maar dat we kunnen luisteren naar wat de andere ons écht wil zeggen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Onzevader  



 

4. zenden 

- afsluitend gebed 

 

Dankzij jouw Geest 
ken ik beter begrijpen 
wat Jij mij 
wilt vertellen, Jezus: 
dat ik moet proberen 
om vriend van God  
te worden. 
Wil mij helpen 
dat elke dag opnieuw 
waar te maken, 
door een vriend te zijn 
voor iedereen 
die mij nodig heeft. 
E. Roosen 

 
Jouw Geest 
zorgde ervoor 
dat jouw leerlingen 
overal durfden vertellen 
dat ze jouw  
vriend waren, Jezus. 
En de mensen 
die hen ontmoetten, 
konden aan hun 
manier van leven 
ook zien 
dat hen dat 
heel gelukkig maakte. 
Daarom zou ik ook graag 
jouw Geest krijgen. 
E. Roosen 

 
Zend mij jouw Geest, God, 
die mij kan troosten 
wanneer ik verdrietig ben 
en mij kan helpen 
wanneer ik het zelf 
niet meer zie zitten. 
Laat Hem voor altijd 
met mij zijn, 
wat er ook gebeurt. 
E. Roosen 

 
Dag Jezus, 
het vuur uit de hemel 
kwam over de apostelen. 
Laat dit vuur ook over mij komen. 
Geef mij enthousiasme. 
Geef mij liefde. 
Geef mij kracht in moeilijke situaties. 
Geef mij inzicht waar nodig. 
Amen. 
 
Dag Jezus, 
vurige mensen 
zitten vol energie. 



Ze hebben allerlei plannen. 
Ze leven vol enthousiasme. 
Net zoals Petrus met Pinksteren. 
Hij was niet bang. 
Hij kwam naar buiten. 
Hij sprak over wat hem bezielde. 
Hij sprak over Jou. 
Hij ging voluit voor het leven. 
Amen.  

 
God en Vader 
U bent sterk in liefde 
en ons steeds zo trouw nabij. 
 
Bij ons doopsel  
hebt U ons nieuw leven geschonken 
uit water en Heilige Geest 
en ons als Uw kinderen aangenomen. 
 
Wij bidden U : 
zend ons in deze Pinksternoveen 
Uw Heilige Geest, 
de Trooster en Helper. 
 
Geef ons de geest van wijsheid en inzicht, 
de geest van raad en sterkte, 
de geest van kennis en vroomheid 
en vervul ons met eerbied  
voor Uw Heilige Naam. 
 
Dit vragen wij U door Jezus, 
Uw Gezalfde en onze Heer. 
 
heilig vuur 
 
Stort Uw Geest uit 
over jong en oud, man en vrouw, 
over hoog en laag, noord en zuid, oost en west. 
 
Stort uw VUUR uit 
in hart en mond van mensen, 
in hun ogen en hun handen 
 
Zend Uw ADEM neer 
over hen die geloven of twijfelen 
die liefhebben of eenzaam zijn 
 
Zend Uw VUUR uit 
over woorden en zwijgen van mensen 
over hun talen en liederen 
 
Zend Uw ADEM uit 
over allen die toekomst bouwen 
het goede bewaren 
die het leven behoeden en de schoonheid scheppen. 
 
Hier en nu, over ons, stort uw Geest uit. 

 
God, 
Schepper van al wat is, 



wij danken U 
voor het vuur dat in ons brandt 
en voor de vonk 
die we aan elkaar kunnen doorgeven. 
 
Toon ons de heilige grond 
op onze scholen 
de tijd en de plaats waar we mogen aarden, 
waar het vuur brandend blijft. 
 
Roep ons om altijd weer de weg te gaan, 
schroomvol en moedig. 
 
Ontsteek in ons 
de passie die nog verscholen zit 
en help ons ze in anderen 
op het spoor te komen 
en aan te wakkeren. 
 
Zo komt beetje bij beetje 
uw Rijk onder de mensen. 
in kinderen en jongeren, 
in leerkrachten en opvoeders, 
in alle mensen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ‘zending’ en zegenwens 

(facultatief -  eventueel een lied) 

 

over vuur  
Je komt mensen tegen  
die het vuur doven ...  
en je komt er tegen  
die het vuur in je aanblazen.  
 
Die laatsten, dat zijn de liefste.  
Die spelen op je in  
daar heb je iets mee,  
die houden van je  
die begeesteren je.  
 
Als je zo iemand tegenkomt  
is er sprake  
van één ziel in twee lichamen.  
 
Water in water.  
Licht in licht. 
Toon Hermans 

 
enthousiasme 
Er zijn zoveel dingen in je leven 
waarin je kan opgaan. 
Waarvoor je in lichterlaaie kan staan. 
Die je met passie en gedrevenheid kan verrichten. 
Je kan een verwoed verzamelaar zijn, 
een hobby gepassioneerd uitoefenen 
of erg toegewijd je job doen. 
 
Onderwijzen is zo’n passievol werk. 
Met kinderen en jonge mensen op weg gaan,  
hen geestdriftig inwijden 
in zoveel leergebieden, 
begeesterd vertellen  
over wat je boeit,  
geanimeerd met hen in gesprek gaan, 
vurig geloven in hun capaciteiten ... 
 
Een bevlogen en geëngageerde onderwijsmens  
loopt het vuur uit de sloffen, 
doet de vonk overslaan 
en wordt niet snel vergeten. 
Mensen met charisma 
delen hun passie en begeesteren anderen. 
Ze zetten hen in vuur en vlam. 
 
Vanwaar komt die bezieling, 
dat laaiend enthousiasme? 
In ons diepste binnenste  
brandt dat heilig vuur,  
daar waar God woont! 
Want het Griekse  
en-thou-siasme 
betekent niet meer of minder 
dan God in ons. 
 
 



Wie of wat de heilige Geest is, is moeilijk te zeggen.  
Een geest kan je trouwens zo moeilijk vastpakken.  
Maar je ziet het wel aan mensen waar iets van uitgaat. 
Wat ze zeggen, is gemeend.  
Wat ze doen, is echt.  
Ze stralen iets uit dat met die Geest heeft te maken:  
warmte, goedheid, vrede, geduld, begrip, aandacht voor de minsten …  
Ook al zijn er velen wier levenspad niet over rozen loopt,  
toch gaat er kracht van hen uit waar je zelf beter van wordt.  
Zij zijn ‘geestige’ mensen.  
Zij tonen vaak met weinig woorden hoe de Geest vandaag aan het werk is.  
De Heilige Geest is God die in ons woont,  
die ons bezielt in de kern van ons bestaan,  
die ons aanspreekt met zijn eigen naam ‘Ik ben er voor u’.  
Carlos Desoete 

 

 
 
 
 


