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Ruth is een bijzonder Bijbelboekje. Het is een verhaal zonder geweld, politiek of zonde, en
zonder dreigende of straffende God. Ruth is een fijn-psychologische novelle over een sterke
vrouw. Over trouw, vriendschap, moed en doorzettingsvermogen. Over verdriet, angst voor
het vreemde, kiezen en loslaten. Boeiende thema’s om met kinderen over na te denken.
Maar hoe doe je dat? Hoe laat je kinderen betekenissen ontdekken in een oud verhaal,
geschreven in een oude taal, met oude woorden en oude beelden?

In deze sessie neem ik je mee naar het hart en het doel van kindertheologie: het principe van
de wederkerige ontsluiting. Aan de hand van een voorbeeldles over het verhaal van Ruth
ontdek je hoe kinderen en Bijbelverhalen elkaar echt kunnen ontmoeten.

Na deze werkwinkel kunnen de deelnemers:

- naar buiten stappen met een rijk voorbeeld om zelf uit te proberen in de klaspraktijk.
- het principe van de wederkerige ontsluiting toepassen om kinderen betekenis te laten
ontdekken in Bijbelverhalen.

Martijn Biront is onderwijzer en filosoof. Eerst gaf hij les in het lager onderwijs en nu is hij
lerarenopleider in de opleiding lager onderwijs aan hogeschool UCLL. Hij geeft er onder
andere de vakken ‘Religie, Zingeving en Levensbeschouwing’ en ‘Vakdidactiek Rooms-
Katholieke Godsdienst’.

Voormiddag + namiddag

Doelgroep: lager onderwijs

Maximum aantal deelnemers: 15




