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Noteer de herinneringen die je mee wil nemen rond de rugzak. Wat leerde je? Welke ontmoeting wil je koesteren? Welke
ervaring mag zeker niet verloren gaan? ...

Ik ga op pelgrimstocht en ik laat achter

Noteer de herinneringen die je niet mee wil nemen rond de doos. We gooien ze niet weg, maar bergen ze tijdelijk op.
Misschien komen deze ervaringen later nog van pas.
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We spelen een spel.

Wat heb je nodig?

een dobbelsteen

een spelbord (zie volgende bladzijde)
6 pionnen (bv. pelgrimfiguurtje)
vragenlijst

aantal spelers : 2-6

spelregels

Plaats je pion voor de startlijn.

Wie het hoogst aantal ogen gooit mag beginnen. Degene die links van deze persoon zit is de
volgende.

Wanneer je 6 gooit mag je beginnen. Zet je pion op start en gooi nog eens.

Kom je op een schelp terecht, beantwoord dan de vraag om verder te mogen gaan in de volgende
rond.

Kom je op een rugzak terecht, vertel dan een leuke ervaring die je dit schooljaar beleefde. Het moet
niet eentje van op school zijn.

Kom je op een kartonnen doos terecht, vertel dan over iets wat niet zo goed lukte. Maar wat je zeker
nog wil leren of kunnen. Het moet ook niet iets van op school te zijn.

Kom je op een bankje terecht, neem even de tijd om tot rust te komen en sla een beurt over.

Wie het eerst aankomt op is de winnaar.

schelp : Waar kies je voor ... of ...? Waarom kies je hiervoor?

nr3 vasthouden of loslaten?

nr8 gastvrijheid geven of vragen?

nr12 eenvoud of luxe?

nr19 hoopvol of hopeloos?

nr24 vertrouwen of wantrouwen?

nr25 samen of alleen?

nr28 verwonderen of bewonderen?

nr 31 op hetritme van de natuur of van de klok?

Veel, spelplezien!
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