
ALS PELGRIMS ONDERWEG
 MAART 2025

Ik ga op pelgrimstocht en ik neem mee :  10 woorden om van te leven.

Mozes kreeg van God 10 geboden, 
10 woorden die de juiste richting geven aan  Mozes’ volk 
op tocht door de woestijn, op weg naar het Beloofde Land.

Schrijf op dit bordje wat jou helpt om te kiezen voor het goede. bv. vriendschap,
eerlijkheid, rechtvaardigheid, delen, ...

1.

 Maak groepjes van 2. Schrijf op het andere bord wat de ander op het eerste bordje
schreef. Zou je hier ook voor kiezen? Omkring het bord met groen= ja / rood= nee /
oranje = geen mening. Vertel elkaar waarom je dit koos.

2.

Maak groepjes van 4. Kies steeds nieuwe groepjes. Doe hier net hetzelfde. Wat
kozen de anderen. Omkring met groen, oranje of rood. Vertel elkaar waarom je dit
koos.

3.
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Ik ga op pelgrimstocht en ik sta even stil bij

Gloria en Jessica wonen in Afrika in het land Burkina Faso. Weet je wat zo bijzonder is aan Gloria? Gloria is
een echte changemaker. Zij is heel erg geboeid door het zorgen voor de natuur en het klimaat. Op school

leren zij hoe zij beter voor de wereld kunnen zorgen. Samen met haar familie en haar gemeenschap werkt zij
aan een nieuwe manier van leven en zorgzaam omgaan met anderen en met de natuur. 

Wij zijn changemakers… 
Als wij groenten en fruit van het seizoen eten of in de winkel groenten en fruit kopen dat biologisch geteeld is

en niet bespoten is met pesticiden.
Als we meer met de fiets, de step of te voet naar school komen, zorgen we voor een gezonde levensstijl waar

uitlaatgassen van auto’s verminderd worden.
Als wij ons verbonden weten met kinderen overal in de wereld die werken aan die betere wereld. Als we

beseffen dat wij van kinderen zoals Gloria en Jessica veel te leren hebben.

Wij zijn changemakers… 
Als wij ... (vul zelf aan hoe jij de wereld kan verbeteren, te beginnen bij jezelf)


