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Theologiseren is een boeiende en verrassende werkvorm om met jonge kinderen na te 
denken over kleine en minder kleine zinvragen, en om daarin mogelijk iets van God op het 
spoor te komen. In het geactualiseerde leerplan is theologiseren met kinderen een van de 
zes terugkerende terreindoelen. Theologiseren krijgt bij gevolg een prominente plaats in het 
godsdienstaanbod van vandaag. 
Tijdens deze sessie proberen we op het spoor te komen wat theologiseren is en wat het 
zeker niet is. Proefondervindelijk komen we de kansen van theologiseren voor onze eigen 
klaspraktijk op het spoor. Daarbij nemen we het geactualiseerde leerplan als 
richtingaanwijzer, zodat we ons na de sessie geïnspireerd mogen weten om met de 
desbetreffende terreindoelen aan de slag te gaan. Er is aandacht voor vragen en er worden 
tips en tricks gedeeld zodat je je uitgenodigd mag weten om deze werkvorm verder te gaan 
ontdekken.  
 
Na deze werkwinkel kunnen de deelnemers:  
 

- … verwoorden wat theologiseren is. 
- … kansen benoemen voor de eigen klaspraktijk. 
- … aan de slag met het terreindoel rond theologiseren uit het geactualiseerde leerplan. 
- … hun weg vinden in het digitale aanbod op internet. 

Marga Devalck heeft 29 jaar ervaring als leermeester r.-k.g. en werkt intussen al verscheidene 
jaren als inspecteur-adviseur RKG in BaO en BuBaO voor het Aartsbisdom.  
In 2015 werkte ze mee aan een project rond kindertheologisch leren kijken. Meer daarover 
kan je lezen in het boek ‘God is buiten de tijd’ dat naar aanleiding van dat project verschenen 
is bij Averbode en Kwintessens.  
 
Voor- of namiddag 
 
Doelgroep: lager onderwijs  

 
Maximum aantal deelnemers: 12 
 
 


