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Zoek niet te ver. Wondere ruimtes 
zijn niet moeilijk te vinden. Het is 
vaak gewoon een kwestie van kijken, 
en van ‘ja, ik doe’ zeggen.
Koen Lemmens in Leeftocht 0, 2023-2024

Een nieuwe kijk
Vooraf
Verzamel voor elk kind een bordje (karton  
of herbruikbaar), een appel en bestek (mes 
en vork).

Activiteit 1
Loskomen van vastgeroeste gewoontes
Geef de kinderen elk een appel op  
een bordje en een mes en vork.  
De opdracht is: eet zo snel mogelijk 
de appel op.
De kinderen proberen de appel met mes  
en vork op te eten. Dat gaat nogal moeilijk, 
maar het lukt wel min of meer.
Misschien zijn er kinderen die het bestek 
links laten liggen en de appel gewoon  

in de hand nemen om op te eten. Dat gaat 
zeker sneller.

Bespreek achteraf in de klasgroep:
• Wat leek hier verwacht te worden?
• Wat bleek de handigste manier te zijn  

om de appel op te eten?
• Waarom probeerden de meeste kinderen 

het met mes en vork?
• Waarom is het soms goed om het anders 

te doen dan hoe je denkt dat het moet?
• Heb je dat nog al gemerkt? Wanneer?

Activiteit 2
Door hoepels kruipen
Bekijk samen met de kinderen het filmpje 
‘Door hoepels kruipen’ dat je op Scoodle 
vindt.

Bespreek achteraf samen:
• Waarom was het moeilijk om door 

hoepels te kruipen?
• Stelt iemand zich vragen bij de gewoonte 

om voor alles door hoepels te kruipen?
• Wat is er nodig om van  

die gewoonte af te stappen?
• Heb jij misschien  

een gewoonte waar je vanaf  
zou willen? Of je ouders?  
Of je vrienden?

• Welke dingen kosten jou veel 
energie? Hoe kan dat anders?

Op Scoodle vind je nog een 
derde en vierde activiteit.
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J A A R T H E M A

Godsbeelden, Jezusbeelden, 
Bijbel- en geloofsverhalen
In het land van Jezus was het 
verboden om te werken op 
de sabbat, de zevende dag van 
de week. Maar als Jezus mensen 
tegenkomt die in nood zijn, 
helpt Hij hen ook dan. Hij voelt 
zich vrij om iets goeds te doen, 
ook als dat tegen de regel of 
de wet ingaat. Jezus leert ons 
dat goed zijn het belangrijkste is: 
de regels zijn er voor de mens 
en niet omgekeerd.

Gebed

Lieve Jezus,

Wij willen vrij zijn zoals Jij.
Niet om alleen onze eigen 
zin te doen,
maar om echte kinderen 
van God te worden:
met onze voeten stevig 
op de grond,
met onze handen reikend 
naar elkaar,
met onze ogen kijkend naar Jou.
Jij helpt ons om de beste versie 
van onszelf te worden.

Amen.
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Wondere ruimte

Surf naar www.scoodle.be, log in (of registreer je eerst als je nog niet 
op Scoodle actief bent) en geef eenmalig deze toegangscode in: 
PTDCKTJDHZX63DSQ voor Simon – PTDCKTGTTTCCD99N voor Samuel.
Dan heeft u ook toegang tot de extra’s bij Leeftocht Simon/Samuel.
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Een school waar een goede Geest 
ademt is het beste identiteitsbewijs 
van Gods aanwezigheid.
Uit: Leeftocht 1, 2023-2024

Een nieuw begin
Activiteit 1
Vertel het verhaal:
De rups die gewoon rups wilde blijven
Tussen een bosje planten met witte, wuivende 
bloemen woonde eens een rups. Hij was 
lichtgroen met zwarte en oranje stippen  
op zijn rug. Hij heette Kim. Samen met  
zijn vriend klom hij stengel op en stengel af.  
Kim at wekenlang zijn buikje vol. De blaadjes 
waren overheerlijk en hij kon er niet genoeg 
van krijgen. Net als zijn vriend werd hij groter 
en groter. 
Op een dag zag hij hoe zijn vriend zich 
vastmaakte aan een stengel. Hij kroop  
uit zijn rupsenhuid en verstopte zich in  
een stevige pop. ‘Wat doe je nu?’ riep Kim. 
Maar zijn vriend glimlachte alleen. Kim vond 
het maar raar. Hij had er helemaal geen zin 
in om zijn mooie rupsenhuid  
kwijt te spelen.  
Hij wilde gewoon rups blijven en 
niet zo’n lelijke, stijve pop worden. 
Zijn vriend leek wel dood!  
Kim voelde zich eenzaam.  
Het was lang niet meer zo leuk,  
zo in zijn eentje. 
Een tijd later gebeurde er iets 
vreemds. De pop van zijn vriend 
ging langzaam open en er kroop 
voetje voor voetje een heel ander 

wezen uit. Of was het toch zijn vriend? Hij 
had ook stippen op zijn rug … Maar nu had hij 
vleugels! Hij liet ze drogen in de zon, zwaaide 
even naar Kim en vloog weg. Sierlijk zweefde 
hij over de struiken en verdween in de verte. 
Kim keek hem verlangend na. Zou hij het 
durven? Hij at nog voor een laatste keer  
zijn buikje vol en ging toen aan een lange 
steel hangen. Het was eng om je huid achter 
te laten. Hij wist niet hoe het zou zijn om  
een vlinder te zijn. Maar hij wilde het 
proberen. Ooit zou hij ook kunnen vliegen,  
zo ver als hij wilde.

Nabespreking:
• Waarom is het moeilijk om als rups  

een vlinder te worden?
• Welke fase lijkt jou moeilijk/angstig?
• Welke nieuwe dingen moet de vlinder 

leren?
• Lukt dat altijd meteen?
• Wat heb jij nodig om te groeien?
• Hoe kun je anderen helpen om te groeien?

S E P T E M B E R

Godsbeelden, Jezusbeelden,  
Bijbel- en geloofsverhalen
Als Jezus met het kruis op zijn rug 
naar de plek stapt waar Hij zal 
worden gekruisigd, gaat Hij 
helemaal gebukt. Het kruis is zwaar, 
maar het is ook op een andere 
manier een moeilijke tocht. Jezus 
is verdrietig om de mensen die Hem 
niet begrijpen. Hij is bang om dood 
te gaan, ook al weet Hij dat Hij naar 
zijn Vader gaat. Hij denkt aan alle 
mensen die Hij nog wil helpen 
en Hij hoopt dat zijn vrienden zijn 
werk zullen verderzetten.

Gebed

Lieve God,

Jij weet dat we allemaal soms  
bang en verdrietig zijn,
dat we soms iets niet durven  
en daardoor kansen en 
 vriendschappen missen.
Leg jouw hand op onze schouder
en help ons om onze angst  
aan Jou toe te vertrouwen.
Blijf bij ons bij elke stap  
in ons leven.
Maak ons dapper en sterk.

Amen.

Surf naar Scoodle voor de extra’s 
bij Leeftocht Simon/Samuel. 
De toegangscodes vind je op p. 2.
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Ruimte om te scheppen

Op Scoodle vind je een sprekend 
filmpje over de metamorfose van 
rups tot vlinder en een tweede 
activiteit bij dit maand thema.
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O K T O B E R

Het leven en leren van elke leerling  
is broos en kostbaar. Vorming vergt 
pedagogische tact en tederheid.
Uit: Leeftocht 2, 2023-2024

Een veilige plek om te groeien
Activiteit 1
De wolf en de 7 veilige geitjes
Vertel het (herschreven) sprookje van  
de wolf en de zeven geitjes dat je vindt op 
Scoodle. Daarin bedenkt het kleinste geitje 
een veilige schuilplek voor hen allemaal 
waardoor de wolf er niet in slaagt om ook 
maar één geitje op te eten. 

 
Bespreek het sprookje met de 
leerlingen:
• Welke versie van het sprook-

je vind je het leukst, deze of 
de originele? Waarom?

• Wat is dat: een veilige 
ruimte? Wat heb je daarvoor 
nodig?

• Is die veilige ruimte voor 
iedereen hetzelfde?

• Wat is er in een veilige ruimte best niét 
terug te vinden?

• Waarom is het een goed idee om een 
ruimte veilig te maken?

Voor leerlingen uit de bovenbouw: 
herschrijf zelf een bekend sprookje op zo’n 
manier dat het een ‘veilig’ sprookje wordt.

Maak de link naar de veiligheid in je klas 
en op school:
• Op welke manier is onze klas een veilig 

lokaal voor iedereen?
• Hoe zorgen meesters en juffen voor 

veiligheid op school?
• Waarom wordt er voor zoveel veiligheid 

gezorgd?

Godsbeelden, Jezusbeelden, Bijbel- en 
geloofsverhalen
Marcus, Matteüs en Lucas vertellen alle 
drie het verhaal van Jezus die de storm 
doet ophouden. De vrienden zitten samen 
met Jezus in een bootje. Jezus slaapt. Plots 
gaat het heel hard waaien. De golven zijn 
metershoog en de vrienden zijn bang dat 

het bootje zal omslaan en dat ze zullen 
verdrinken. Ze maken Jezus wakker. Hij 
doet de wind ophouden met waaien. De 
vrienden zijn veilig bij Jezus. Hij zorgt voor 
hen en zegt dat ze niet bang hoeven te 
zijn. Dat geldt ook voor ons: Jezus helpt 
ons om niet bang te zijn. 
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Veilige ruimte

Leeftocht Simon/Samuel 1
Bijlage bij Simon Magazine 1 en 
Samuel Magazine 1 september-oktober 2023 
Auteurs: Stephanie Verbeken en Kolet Janssen 
Eind redactie: Marijke Vermeylen | Vormgeving: 
Miet Marneffe | Illustraties: Koen Lemmens. 
Een samenwerking tussen Leeftocht 
van Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
en Simon Magazine en Samuel Magazine 
van Uitgeverij Plantyn. 
www.katholiekonderwijs.vlaanderen/leeftocht 
www.plantyn.com | www.scoodle.be

Surf naar Scoodle voor de extra’s 
bij Leeftocht Simon/Samuel. 
De toegangscodes vind je op p. 2.

Gebed
Lieve God,

Help ons om niet bang te zijn.
In ons leven gebeuren er soms  
erge dingen.
Dan zijn we boos of verdrietig.
We kruipen in onze schulp.
We weten niet meer hoe het verder moet.
Jij blijft altijd bij ons.
Jij maakt ons rustig en sterk.
Jij laat ons nooit in de steek.
Jij helpt ons om problemen op te lossen  
en vol te houden.
Ons hele leven lang.

Amen.

Op Scoodle vind je nog een activiteit 
om kinderen te laten nadenken 
over het verschil tussen fysieke 
en emotionele veiligheid.


