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Ik ga op pelgrimstocht en stapop Palmzondag in de schoenen van

Jezus kwam op een ezel de stad Jeruzalem binnen. Vanuit de menigte spreidden vele
mensen hun mantels op de weg uit. Anderen braken twijgen van de bomen en legden die als
een tapijt over de weg. De talloze mensen die voor Hem uit liepen en achter Hem aan
kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna voor de zoon van David! Gezegend Hij die komt in de
naam van de Heer, Hosanna in de hemel!’

naar Mt21.8-9

Een deel van het volk heette Jezus welkom in de stad Jeruzalem. Ze riepen Hosanna! Ze
kwamen om naar Hem te luisteren.
Maar voor een ander deel van het volk was Jezus niet welkom.

Schrijf je antwoord in een van de tekstballonnen.

rood: Laat jij je leiden door wat de groep zegt of denkt? Wanneer en in welke situaties?
Door wie laat je je makkelijk beinvloeden?

groen: Durf je uitkomen voor je eigen mening?
Wat of wie helpt jou om hier die keuze te maken?
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Ik ga op pelgrimstocht en ik sta stil bij de Goede Week en Pasen

Goede Vrijdag
Jezus geeft zijn leven voor de wereld. Hij sterft aan het kruis.
Hij wordt begraven. De steen wordt voor het graf gerold.

De derde dag is het graf leeg. De steen is weggerold.

Het is Pasen! Jezus is verrezen! Halleluja!

Soms maak je een moeilijk moment/periode mee.

Doorheen de pijn en het verdriet, krijgt de donkere wolk een zonnig randje. Na regen komt zonneschijn.
Geen Pasen zonder Goede Vrijdag!

Doe-opdracht (zie voorbeeld op foto)
¢ Neem een leeg A4-blad
* Plooi het in 2 (boekje)
e Teken op de voorkant een kruis. Kleur in met kleuren die je aan verdriet, boosheid, ... doen denken.
* Knip het kruis uit maar laat het nog met 1 kant vast aan het blad. (deurtje maken)
e Kleur de binnenkant van je boekje in kleuren die je blij maken.
* Noteer op het kruis dingen die je boos of verdrietig, die je verontwaardigen, die je onrechtvaardig
vindt, ...
Noteer op de binnenkant dingen die je blij maken, doen verwonderen, rechtvaardig zijn.




